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LATİN AMERİKA AÇMAZI! 


FUTBOLA EPEY ÖNCELERİ GÜZEL OYUN DENDİYSE BİLE İNSANLIK SON DÖNEMİNDE BU BENZETMEYİ HAK EDECEK AZ SAYIDA MAÇ İZLEDİ. ÖZELLİKLE TELEVİZYONUN VE ONDAN SAĞLANAN GELİRLERİN ELİNE GEÇTİKTEN SONRA FUTBOLA BİR ŞEYLER OLDU! ADETA SARARDI SOLDU. BİLMECESİNİ, TAHMİN EDİLEMEZLİĞİNİ, EFSUNUNU YİTİRDİ SANKİ. ÇOĞU TAKIM DAHA SAHAYA ÇIKMADAN SKOR DEĞİLSE DE SONUÇ ÖNGÖRÜLEBİLİR HALE GELDİ. SADECE VE SADECE KAZANMAK UĞRUNA HER TAKIM BİRBİRİNE BENZER, HER OYUNCU MEVKİİDAŞLARININ İKİZİ KARDEŞİ OLMAYA UĞRAŞIR OLDU. 


CEM DİZDAR 


değil elbette. Lakin hangi nedenle oluyor, 

o da önemli!.. 
Örneğin, Latin Amerikalıların çoktandır yaptıkları... Oynamak istemedikleri, zevk almadıkları yürüyüşlerinden belli olduğu halde “Avrupa futbolu” denen tarz için kendilerini zorla ikna etmeye çalıştıklarından yakın tarihin “daimi sürprizlerini” yaşıyor, yaşatıyorlar! 
Rusya'daki Dünya Kupası da futbolun kabul edilemez garipliklerinin son sahnesi oldu. 
Tamamını izlediğim karşılaşmalar arasında elle tutulur maç sayısı beş (rakamla 5) bilemedin altıdır. Bu kupadan aklımda ne kalacak derseniz, hiç değil belki ama çok az şey! 
Daha çok da “Bu oyun nasıl oynanmamalı”nın ipuçları... Sayalım mı? 
Milyonlarca euroluk oyuncular çoğunlukla “duran toptan” gol yapmayı becerdi de kimse buna şaşmadı! Akan oyunda ya da vuruş tekniğiyle uzaktan ya da yakından atılmış gol görmek için kaç boş maç geçirdik bir düşünün hele... 
Ya, VAR uygulaması sayesinde kullanılan onca penaltıdan gelen golle de şişirilen skor tabelasının günümüz futbolunun ilerleme düzeyini gösterdiği palavrası! 
Grup karşılaşmaları sırasında çapraz eşleşmeden kaçmak için dünyanın gözüne 


- utbolda halen bazı sürprizler de olmuyor 


soka soka top oynamama hallerine ne demeli?.. 

Gezegenin en namlı futbolcu topluluğunun bu gösteri çağında insanların yüzlerine tükürürcesi korner bayrakları civarında topun başına üşüşüp dakikalarca itişip kakışmalarına ya da? 

Bırakın oyunu, “gol sevinci!” “Hafızanızda kalan, şöyle alemeti farikası da olan gol sevinci hangisi” diye sorulsa ne yanıt veririz acaba? 


KAZANMAK, SADECE KAZANMAK! 
Bunlar ve çok daha fazlasına neden olan tek şey var, sadece kazanmanın bu denli cazip hale getirilmesi. Elbette her takım kazanmak için sahada. Buna mukabil futbolun bir oyun olduğu, meleke ile insan ile ilgili olduğu da bir o kadar açık. Bu oyunun yaşama verdiği ilham, “oynayarak geliş, gelişerek kazan” iken şu getirildiği durumlara bakın hele!.. 

Bonservis karşılıkları havsalaya sığmayacak süper yıldızların numaradan yere yatmaları, vakitten çalmaları, oynatmamaya uğraşmaları hep bu “kazanmak ama sadece kazanmak” yüzünden. Cruyff, Maradona, Doktor Socrates ve daha nicelerinin yetenek, gelişmiş beceri, ortak çalışma ile anlamına anlam kattığı bu oyun “sadece kazanma” uğruna bu hale mi gelecekti? 

1982 Dünya Kupası'nı hatırlayanlar hatırlar. 


Doktor Socrates, Zico, Falcao ve arkadaşları İtalya'ya takıldılar ama futbola belki kupadan daha büyük, daha ilham veren hikayeler bıraktılar. Bugün Brezilya ya da Arjantin 

gibi ülkeler Dünya Kupası başlamadan “a priori şampiyon” gibi algılanıyorsa bu durum kaldırılan kupaların çokluğundan öte oyunun ve oyuncuların insanlığın ağzında bıraktığı o muazzam tatla ilgilidir. 

Gördünüz değil mi? Rusya'da tribünler ikinci yarılar başladıktan ancak 10 dakika sonra doluyordu. Arka tarafta yenilen, içilenler sahadaki koşturmacadan daha kıymetliydi çoğu insan için. 


DOĞRU ELEŞTİRİ DOĞRU YAŞAM 

Bir durumun/olgunun değişip, gelişmesi ancak doğru eleştiri ile mümkündür. Bugün başta FIFA ile UEFA olmak üzere resmi ağızlar bu Dünya Kupası ya da oyunun küredeki düzeyi için sürekli olumlu şeyler söylecektir. 
Derim ki inanmayın... 

Bunların ve daha fazlasının yoluna koyulabilmesi için gezegendeki “kabul edilmiş eşitsiz yaşam koşullarının” elden geçirilmesiyle mümkündür. Futbolun 

doğru ve geliştirici eleştirisi aynı zamanda bütün gezegenin mutlu ortak yaşamının da müjdecisidir. O bestede söylendiği gibi “Ne bu dünya böyle kalacak, ne geçmiş ziyan olacak.” 


FİTBOL DERGİ 
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Onlar, her gittikleri turnuvaya favori adayları olarakjadim'atıyorlardı. İspanya, Almanya, Arjantin, Brezilya gibi dev takımlardı ve büyük yıldızları Vardı. 
Messi'n varsa kazanmak zorundasın, Ronaldo'n varsada öyle.."Kazanamadılar. 
Hatta Almanya gibi kazanmayı bırak, doğru dürüst töp'oYnayamadam evine dönenler bile vardı. Beklentileri karşılayamadılar. Kefidirhikayelerinin sonu, başka ülkelerin hikayelerinin başlangıcı oldu. Turnuyaya'damdga'Yurmalarını beklediğimiz yıldızlarıyla ancak birer figüran olabildilenRüsya 2018'de” 


ENR 


BEKLENTİLER 


2008 AVRUPA ŞAMPİYONASI, 2010 DÜNYA KUPASI VE 2012 AVRUPA ŞAMPİYONASI... 
İSPANYA'NIN FUTBOLA HÜKMETTİĞİ YILLARDI. BU DÖNEMLER PEP GUARDIOLA'NIN BARCELONA VE İSPANYA FUTBOLUNA GETİRDİĞİ ALTIN ÇAĞ'IN İZLERİNİ TAŞIYORDU. 


KORAY DURKAL 


uardiola'nın Barcelona'ya getirdiği G topa hâkim olma sanatının esintisi milli takıma kadar ulaştı. Tiki Taka olarak dillerimize pelesenk olan anlayış bir anda dünya futbolunun zirvesine çıktı. 
Ancak 2012'den sonra yükselme devri yerini gerileme dönemine bıraktı. Artık İspanyollar sadece topu dolaştırıyor, kapanan 
savunmaları aşmakta zorlanıyordu. 2014 
Dünya Kupası'ndaki büyük hüsranın ardından 2016 Avrupa 


görüldü ve alt yaş kategorilerini yakından tanıyan Julen Lopetegui göreve getirildi. 
Elemelerde daha hızlı ve akan oyunda daha başarılı bir İspanya vardı. Gruplarda İtalya dışında zor rakipleri yoktu ama oynanan futbol umut vericiydi. 


TA Kİ RUSYA'DAKİ DÜNYA KUPASI'NA KADAR 

Turnuvanın başlamasına birkaç gün kala Lopetegui'nin Real Madrid ile anlaştığının açıklanması tüm hesapları bozdu. 

İspanyol Futbol 
Federasyonu'nun 
Lopetegui'yi apar 


Şampiyonası'ndaki benzer tablo yeni 

bir futbol anlayışına geçilmesi gerektiğinin sinyallerini fazlasıyla veriyordu. 

Guardiola bile Bayern 
Münih ve Manchester 
City'de kapanan savunmaları aşmak için futboluna yeni değerler katarken, 
İspanya onun bıraktığı izlerin etrafında dönüp dolaşmaktan 


Hierro, Lopetegui'nin aksine modern futbolun tüm doğrularına inat geleneksel bir anlayışa sahipti. İspanya'nın tüm ayarlarını bir günde değiştirmek istedi. 
Sisteme bağlı kalmak yerine savunma futboluyla yeni bir milli takım var etmeye çalıştı. Portekiz dışında kendilerine karşı kapanan takımlara bile savunma ağırlıklı kadrolarla yanıt verdi. 


topar görevinden almasıyla birlikte yerine Fernando 
Hierro getirildi. Hierro, Lopetegui'nin aksine modern futbolun 

tüm doğrularına inat geleneksel bir anlayışa sahipti. İspanya'nın tüm ayarlarını bir günde değiştirmek istedi. Sisteme 

bağlı kalmak yerine savunma futboluyla yeni bir milli takım var 


etti. Iniesta oynarken yanına David Silva katkısını sağlama olanağını düşünmedi bile. Ya Iniesta çıktı David Silva girdi ya da tam tersi. 
Gruptan lider çıkmaları bile tamamen mucizeydi. Kazandıkları İran maçı tesadüftü. 
Fas o kadar hızlı oynadı ki ayak uyduramadılar. 
Beraberlik yine büyük bir şans eseri geldi. Bir tek üstün oynadıkları Portekiz maçı vardı onda da galibiyete Ronaldo'nun resitali engel oldu. 
Kısacası gruptan lider çıkan İspanya S.O.S veriyordu. Hierro tüm bunları görmezden geldi. Ve iş Rusya ile oynanan son 16 maçına geldiğinde İspanya'nın futbol tarzının tarihten silindiğinin 120 dakikalık belgeselini izledik. 
İspanyollar bu süre boyunca Ruslara karşı 
1000 pas barajını aştı. Ama rakip ceza alanına 
bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar isabetli pas atarak. Sağdan sola soldan sağa topu dolaştırıp durdular. Diego Costa, Rusya savunma bloğunun içinde o kadar çaresiz kaldı ki oyunda kaldığı 80 dakikalık zaman 
diliminde 5 kez topla buluşurken sadece 2 
isabetli şut çekebildi. Ve penaltılara giden 
maç sonunda İspanya 2014'ten sonra 2018 
Dünya Kupası'ndan hüsranla ayrıldı. 

Aslında bu elenişi sadece Hierro ile değil İspanya'nın tek yönlü oyun planıyla da açıklamak gerek. İspanya futbolunun artık başka bir forma evrilmesi gerekiyor. Busguets, Thiago ve Isco üçlüsü ile orta alanda daha 


üretken olabilirler. Elbette bu üçlünün daha iyi işlemesi için çok hızlı kanat oyuncularına da ihtiyaçları olacak. Kısacası İspanya'nın artık oyununu çeşitlendirmesi, işler kötü gittiğinde de ikinci hatta üçüncü acil durum planına geçmesi gerek. Bu dönüşümü de Luis Enrigue'den başkası yapamayacak gibi. 


ileri gidemedi. İyi savunma yapan ve hızlı hücuma çıkan tüm takımlar İspanya'ya Zor anlar yaşatırken, İspanyollar topu dolaştırıp paslaşmaktan öteye gidemediler. Bu dönemde İspanya futbolunun oyuncu yetiştirememesi, La Masia kültürünün de yavaş yavaş kaybolmasıyla birlikte, çare öze dönüş olarak 


etmeye çalıştı. Portekiz dışında kendilerine karşı kapanan takımlara bile savunma ağırlıklı kadrolarla yanıt verdi. Busguets'in yanından Koke'yi hiç ayırmadı. Bu çağ dışı futbol anlayışı savunma ağırlıklı orta saha seçimlerinden, oyuncu değişikliklerine kadar her yere sirayet 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HER 
İLA'MA 


FRANSA - BELÇİKA MAÇININ 
OYNANDIĞI AKŞAM KUPADAN 
ELENEN ALMANYAYYI 
YAZMAYA ÇALIŞIYORUM. 

MAÇ BİTTİ, BAHÇEYE ÇIKTIM. 
TATLI BİR YAZ AKŞAMI, ÜST 
KOMŞU HIRVAT, YAN DAİRESİ 
(ÇAPRAZ KOMŞU) FRANSIZ. 
90*'DAN BERİ ATIŞIYORLAR. 
FRANSA FİNALDE, HIRVATİSTAN-İNGİLTERE 
MAÇI SONRAKİ AKŞAM. 
KOMŞULARIN ATIŞMALARINA GÜLÜMSÜYORUM. LÖWCÜLERİN 
SESİ PEK ÇIKMIYOR! 


ELİF BEKFELAVİ 


ünya Kupası öncesi “kağıt üzerinde” 
|) deyimine denk gelenlerin hepsini 
yazmıştım kağıtların üzerine! 

Almanya'nın gruptan “çıkamamasına” bir şey veriyor muydu bahis siteleri bir tek o 
notum eksikmiş, şimdi fark ediyorum. 2014 
Dünya Kupası'nı nasıl kazandıklarını biz futbolu pek severler yakından izlemiştik. 


8 fitbol 


KUPAYI 


NAS. 


Sonrasında yazılan kitapları okumuş, kendi ülkemizin eksiklerine “ah be” demiştik. 
Ardından bir Avrupa Şampiyonası geçti. 
Bu kadar sarsıcı olmamıştı. Ne de olsa Marsilya'da Fransızlar pekâlâ kazanabilirdi, ev sahibiydi. Oooo Konferederasyon Kupası mı o? Tabii ya gençlere, tecrübesiz olanlara da yol açılmalıydı. Almanya zaten futbolcu yetiştirmek konusunda bayağa hünerliydi. Ardından hazırlık maçlarında gösterdikleri performanslar için deneme - yanılma - el yordamı - rotasyon - e zaten hazırlık maçı yorumları yapıldı. 
Ama bir yerlerde yüreği titreyen, yaşananlarda içine sinmeyen, bu sefer olmayacak galibayı hisseden Alman taraftarlar açık seçik şekilde “Hayır, bu benim takımım değil artık!” diyor. Ülkede yapılan yorumlar acımasız gibi görünse de satır 

araları olayların üstünü örtmek yerine hala sorgulatıyor. Duyduğum en ilginç yorumlardan biri “Bir daha asla yenilmeyeceğimizi düşündük! 2014 geride kaldı ancak yine de onun sarhoşluğu ile yaşıyor takım!” Bu doğru olabilir mi? İnanması güç ancak Alman Milli Takımı'nı eleyen Güney Kore Teknik Direktörü Shin Taeyong maça çıkmadan önce soyunma odasında futbolcularına “Alman futbolcuların 


Gerçekten üretimde dünya devi olan Almanya bir duraksama dönemi mi yaşıyordu? Yoksa 

rehaveti görüp telaşa mı kapılmıştı? 


burnu biraz yüksek, kazanabilecekleri her 

şeyi kazandılar, ulaşmak istedikleri pek bir 

şey yok, o sebeple sahaya bizim kadar aç, arzulu çıkmıyorlar.” diye öğütlüyormuş. 2000'li yılların başından beri Alman futbolunun çıkışında önemli bir rolü üstlenen Teknik Direktör Joachim Löw'ün yapmak istediği 

tam olarak neydi peki? Neden Konfederasyon Kupası'nı kazanan 
takım yerine, 2014 
Dünya Kupası'nı kazandığı takım oyuncularını oynatmakta 

diretti? Gerçekten üretimde dünya devi olan Almanya bir duraksama dönemi 

mi yaşıyordu? Yoksa rehaveti görüp telaşa mı kapılmıştı? Alman Futbol Federasyonu'nun milli takım için Dünya Kupası'nda kullanılmak üzere hazırladığı motto #ZSUMMN yani “birlikte” idi. Bir şey ne kadar gözümüze sokulursa o kadar dikkatli bakmak lazım aslında. Altına, yanına, arkasına 

değil tam gösterilen noktaya! Çünkü asıl çatırtı ordan kopuyor. Federasyon birlikteliği vurgularken takım içinde anlaşmazlıklar, bölünmeler ayyuka çıkmıştı. Takım adeta ikiye bölündü; Neuer, Müller, Boateng, Hummels gibi yıldızlar ve diğerleri. Turnuvanın hemen öncesinde başlayan fotoğraf krizinin yankıları grupta elendikten sonra daha fazla sorgulanır 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Alman futbolcuların turnuva 


devam ederken kendi hesaplarından paylaştıkları 

tatil fotoğrafları tepkiyi en çok çeken haberler. Çünkü özellikle Mesut'un aldığı konuşmama kararıyla Mikonos tatil fotoğrafları fena halde çarpışıyor. 


oldu. Hemen hemen her gün İlkay ve Mesut 

ile ilgili haberler yapılıyor. Alman futbolcuların turnuva devam ederken kendi hesaplarından paylaştıkları tatil fotoğrafları tepkiyi en çok çeken haberler. Çünkü özellikle Mesut'un aldığı konuşmama kararıyla Mikonos tatil fotoğrafları fena halde çarpışıyor. 

Federasyon, Löw ile 2022'ye kadar sözleşmesini uzattığını açıklamıştı. Bu haber hocaya ne kadar güvendiklerini gösteriyordu. 
Yönetim hala Löw hocanın arkasında. 

Ancak Güney Kore maçının ardından karar vereceğini açıklamıştı hoca. Elenme şokunun ardından - yaklaşık 1 hafta sonra - takımdan ayrılmayacağını açıkladı. Takım, yönetim 

ve oyuncuların hepsi aynı şeyi söylüyor. “9 Eylül'deki Fransa maçı için hazırlanmalıyız.” 
Normalde kameralar karşısına çıkıp, basın toplantıları dolu dolu geçen takım ve 

hoca yerine basına gönderilen açıklamada “Hocamıza güveniyoruz. Takımımızı yeniden en iyi yere yani zirveye getireceğinden eminiz. 
Şimdi çalışma zamanı” kimseyi ikna etmiyor! 
Herkesin merak ettiği aslında kadrodaki 23 
oyuncudan 20'sinin sahaya sürülmesi hikayesi. 
Bu gelenekçi Almanya için ciddi bir rekor. 
Türkiye'den bakıldığında ya da Türk Milli Takımı içerisinde aynısı olsa “Oh hoca herkese eşit mesafede, adaletli davranıyor” olabilirdi. 
Ancak Almanya gibi futbolda iddialı bir ülke için anormal ve kendine güvensiz bir rotasyon. 
Zira Neuer'in açıklaması da bunu doğruluyor; “Gruplardan çıkmış olsak bile daha fazla ilerleyemezdik. Turnuvaya katılan tüm takımlar bize karşı oynamayı isterdi. Çıktığımız üç maçta da kimse gerçek, korkulan bir Alman futbolu görmedi!” 

Her ne kadar hazırlık maçlarındaki performansı göz doldurmasa da kabul edelim Almanya favoriler arasındaydı. Doğunun Mourinho'su Shin Tae-yong çok tecrübeli bir hoca. Alt 

yaş milli takım başarıları taktiksel sürprizleri seviyor olmasından geliyor. Rakip takım analizi 


konusunda da başarılı. Soyunma odasında futbolcularına Almanların saldıran rakiplerini çok sevmediklerini fısıldamış. “Eğer agresif oynarsak kazanma ihtimalimizin olduğunu biliyorduk” diyor Güney Koreli futbolcular. 
Sahada Almanların çok istekli olmadığını gören rakip, kendilerinden kalite anlamında birkaç gömlek üstün olan Almanların bu haline şaşırmış. “Almanya'ya karşı sahaya çıktığında başın her zaman derttedir normalde. Bir kişinin üzerine iki kişi gelirler. Ancak o akşam bunu hiç görmedik. Henüz maçın başlarında acaba kazanabilir miyiz gerçekten diye düşünüyordum” diyor Bundesliga'da top koşturan Ja-cheol Koo. 15 yıl önce, kendi evlerindeki turnuvada yarı finalde Almanya'nın elediği Güney Kore 

sahaya çıkarken hangi ruh halindeydi acaba? Shin Taeyong'un soyunma odasında yaptığı konuşmanın bir balondan ibaret olmadığını fark ettiğinde Koo'nun kucağında nasıl yankılandı bütün bunlar? 

Leroy Sane'nin kadroya bile alınmadığı tartışıladursun kişisel olarak en büyük sürpriz benim için Manuel 
Neuer'di. Sakatlıkları 

ve bitmeyen tedavileri sebebiyle yetiştirilmeye çalışılıyordu. Ancak ben yine de sahada olmasını beklemiyordum. Neden bu kadar önemli bir mevkide 
Neuer'in olmasına Israr etti 
Löw? Barcelona'da müthiş işler çıkaran Ter Stegen'i hiçbir maça çıkarmadı. 

Ter Stegen gibi Trapp da sırasını bekledi. Turnuva öncesi yazımda bunun 


tamamen Neuer gibi bir kaleciyi psikolojik olarak kaybetmemek için kadroda olduğunu düşündüğümü paylaşmıştım. Ancak Löw gibi ben de yanıldım! Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası Almanya için 1938'den beri en kısa turnuva olarak tarihe geçti. Futbolda her daim Almanya'nın kazanmadığını öğretti bu turnuva bize. Gerçi tadı var mıydı yok muydu çok bilemiyorum bu turnuvanın. Yazının başında satır arası, sorgulama gibi süslü cümlelerim vardı. Kendi kendime sorduğum bir soruyu size de sorasım geldi. Sahi Löw gitseydi (!) 
Alman Milli Takımı hocası için bir adayınız var mıydı? 


BEKLENTİLER 


ARJANTİN, MESSV'YE 
BARCELONA'DAKİ KONFORU 


SUNAMIYORDU. OYUNCULAR, 
ÜLKEDAŞ AMA TAKIMDAŞ 
DEĞİLLERDİ. BELKİ DE ÇARE MESSPSİZLİKTİ. 


KENAN BAŞARAN 


RT'nin her Dünya Kupası öncesi 
Tsm meşhur bir belgesel vardı. 

Halit Kıvanç seslendirirdi. Her bölümünü ezberlemiştim neredeyse. Arjantin'i bana sevdiren o 78'in konfetili sahasıydı. Parlak kağıtlar serpilmiş saha, bir düş bahçesini andırıyordu. Ve bir de sokak maçlarımıza adı karışmış Kempes vardı... Ben böyle, o “parlak Arjantin'e sevdalanırken habersizdim kara yüzlü Arjantin'den...” Diktatör Videla'dan da, onunla poz veren Maradona'dan da bihaberdim. Çok sonra öğrendim. Ve yine sonra Arjantin 78'e dair Menotti Limanı'nı keşfettim, sevmeye devam etme gerekçesi olarak. Hoş Menotti de 90'larda dümeni sağa kırdı ya... Neyse, “Değmeyin yarama göğsümde bin yara var....” 86... Arjantin'i sevmek artık sorgulanamazdı. Maradona, Valdano ve çocuk ağzıyla Buruşaga... Kenarda bir deli: Carlos Alberto Bilardo... Menotti'nin zıttı: “1. olmak her şeydir.” (Acaba Menotti için de öyle değil mi; 78'deki sıkıntılı Peru maçı düşünülünce?) 86'dan bu yana Arjantin demek Maradona ve Maradona demek de Messi'nin sırtındaki küfe demektir... 2010'da “Maradona-Messi” el ele sahne aldı. Bundan 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ARJANTİN 


daha muazzam bir ikili olabilir miydi; kâğıt üzerinde! Lakin kâğıtta durduğu gibi durmadı meret! 2014'te Messi final gördü, kıymetli oyuncu ödülü falan da aldı fakat tüm 

bunlar dünyayı kesmedi: Hâlâ en büyük Maradona'ydı... Barcelona'da onca kupa, gol, rekor falan sahipti Messi... Ama hayır, ille de Dünya Kupası... “Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor-Komünizm hayaleti...” Böyle başlar Komünist Manifesto... O hayalet, teoriye 

çalım atarak, gitti henüz sanayileşmesini tamamlamamış Rus topraklarında ikamet etti; 
70 yıl kadar. 2018'in Rusya'sında da bir hayalet 
dolaşıyordu-Maradona hayaleti! 

Esasen hayali değil, kanlı-canlı olarak orada; tribünlerdeydi. Kameralar sahadaki Arjantin kadar, onun tepkileriyle de ilgileniyordu: Kâh bir kadınla dans ediyor, kâh puro içiyor, kâh kaçan-yenilen gole üzülüyor, kâh atılan golden sonra “Tanrı'nın ellerini” havaya kaldırıp seviniyordu... (Bu arada Maradona'nın kupa sırasında bir belgesel çekimi içinde olduğu da ortaya çıktı) Messi, Maradona'nın gölgesinde; Sampaoli de Messi'nin... Geriye dönüp bakınca 


86'dan bu yana 
Arjantin demek 
Maradona ve 
Maradona demek de Messi'nin sırtındaki küfe demektir... 


Arjantin'in Rusya'da ikinci turu görmesi dahi, meğer bir başarıymış. Zira akortsuz bir takımdı. Maradona'nın 86 Arjantin'ine göre bireysel olarak daha fazla iyi oyuncu vardı: Aguero, Higuain, Dybala, Di Maria... Ki ilk 

üçü ilk 11'de yer bulamazken, Icardi gibi bir ayak Rusya'ya bile getirilmiyordu. Sampaoli, tüm iplerin elinde olduğu Şili'de hamuru istediği gibi yoğurdu. Öyle ki, oyun sistemine uygun fizyolojide futbolcular seçebildi: Alexis Sanchez, Mena, Medel, Diaz, Vargas gibi... 
Arjantin'de değil fizyoloji, istediği huyda oyuncuları seçtiğinden dahi şüphe duyuldu. 
Takımı Messi'nin kurduğu şaibesi aldı yürüdü. 
Dybala'nın Rusya'ya götürülmeyeceği, zira Messi'nin istemediği söyleniyordu. Gitti de 

ne oldu? Epi topu 20 dakika oynayabildi... 
Messi'nin günahı boynuna(!) diyelim ve gıybeti bırakıp verilerle yoruma geçelim: 

Sampaoli, 4 maçın 4'ünde de farklı dizilişlerle sahaya çıktı. İzlanda'ya 4-2-3-1, Hırvatistan'a 3-4-3, Nijerya'ya 4-4-2 ve Fransa'ya 4-3-3... 
Ve tabii buna bağlı olarak sürekli değişen 
kadro... Oysaki aynı adam, 2014'te Şili ile 4 
maçın üçünde 3'lü savunma oynayarak daha tutarlıydı ve zaten alametifarikası da buydu. 
Arjantin takımı (takım demek abartılı oldu ama) iki kısımdan oluştu: Savunma ve hücum hattı. Ortası yok! Ömer Üründül'ün ifadesiyle bloklar arasında bağlantı kurulamadı. Bu manada diziliş için 5-0-5 diyenler çıktı. Haksız da değillerdi. Mascherano, istemeseydi de 
2018 performansıyla zaten bir daha milli 
takıma çağrılamazdı. Arjantinli teknik adam, orta alandaki verimsizliğe rağmen Lo Celso'ya Tdakika bile şans tanımadı. Savunma hattı zaten tam bir felaketti. Kalecisi dâhil, tarihin en kötü Arjantin savunması olabilir. Hani Arjantinliler savunmada biraz çirkeftir ancak bunu bile beceremediler Rusya'da. 

Skor ihtiyacı her hasıl olduğunda Sampaoli şuursuzca oyuna hücumcu doldurup Türk işi kaos futboluna döndü. Bu kafa karışıklığı 

bir tek Nijerya maçında işe yaradı. Dybala dururken Meza'ya olan aşkı da izleyenleri 


BEKLENTİLER 


Messi, İspanya formasını tercih etseydi bir değil, iki Dünya Kupası birden olurdu. 

Alın 2018'e bakın... Messi başarısız oldu da Ronaldo mu, Neymar mı başarılı oldu? 
Zlatan'sız İsveç “Tanrı öldü” diyerek, EN daha başarılı olmadı mı? ww 


çileden çıkardı. Tne Guardian'daki yazılarında döktüren Jorge Valdano, paslı, istatistiki ve videolu futbol'a isyan ederken “Bana ilkel futbolumu geri verin” çağrısında bulundu. 
Akabinde Arjantin, Fransa karşısında eski yıldızının çağrısına uydu! Öyle mi dersiniz? 
Hayır. Bence Valdano'nun kast ettiği sokak futboluydu. Sokak futbolu, en azından yaratıcıdır ve kahramanlar çıkartır. Ama Sampaoli'nin takımının oynadığı futbol gerçekten ilkeldi! Gelelim Messi boyutuna... 
Dile getirildi ve ben de hemfikirim: Messi, İspanya formasını tercih etseydi bir değil, iki Dünya Kupası birden olurdu. 11 yaşından bu yana Katalan topraklarında top koşturan Messi ile Arjantin arasında duygusal bağ sürüyor olabilir ancak futbol kültürü açısından büyük uyumsuzluk var. Hatta geçenlerde Şenol Güneş'in Türk futbol dünyasını da haberdar ettiği “kültür zekâ” sıkıntısı da var Messi'nin hemşehrilileriyle. Vücudun organı reddetmesi misali Arjantin takımı Messi'yi kabul etmiyor. 
Maradona birçok kulüp gezdi. İtalya'da 

top oynamış olmasının milli takımdaki performansına büyük katkısı oldu. Ve o dönem, bireysel kahramanlıklara da daha müsait bir futbol iklimine sahipti. Alın 2018'e bakın... Messi başarısız oldu da Ronaldo mu, Neymar mı başarılı oldu? Zlatan'sız İsveç “Tanrı öldü” diyerek, daha başarılı olmadı mr? 
Messi'nin başarılı olabilmesi için bir Arjantinola'nın yaratılması lazımdı. Her oyuncunun diğerinin üçüncü hamlesini bile tahmin edebildiği (Xavi'nin dillendirdiği) uyumlu bir futbol oynayan takım. Oysa bu Arjantin başı kesik tavuklar gibiydi. 
Arjantinola yaratamıyorsan o vakit Messi'den vazgeç! Evet, çok sert ama ille de “Dünya Kupası” diyorsan bu ihtimali de masaya yatırmalısın. Arjantin'in büyük devrimcisi Che'den de feyz alınabilirdi: “Gerçekçi ol, imkânsızı İste...” 

Arjantin, Messi'ye Barcelona'daki konforu sunamıyordu. Oyuncular, ülkedaş ama 


takımdaş değillerdi. Belki de çare Messi'sizlikti. 


Elbette onu kesmek de imkânsızdı. Bu iş öyle “Sergen ile Şifo yan yana oynar mI?” sorusuna pek benzemezdi. Diğer yandan da Messi de olmayacağını görmüştü ki 2014 sonrası milli takımı bırakma kararı aldı. Dönmüş olması gerçeği değiştirmiyor. 
Messi'li Arjantin, ironik şekilde, Sampaoli'nin 

Şili devrimi için bir 

nevi “karşı devrim'di. 
Sampaoli, devrime tanıklık etmiş Rus topraklarında devrimci bir tutum alamadığı için büyük hayal kırıklığı yarattı. Saha kenarındaki hal ve hareketleriyle sevenlerini üzen bir profil de çizdi. Ha derseniz ki, “Messi'li mutsuzluğa da varız” 
eyvallah! Ben de sizinleyim. Sözüm ille de Messi'yi ve Arjantin'i kupayla taçlandırmak isteyenlere. 

Dünya Kupası, artık futbol teorisini şekillendiren ve 


hedefliyor. Hele de “evli ve çocuklu”lar... 
Ama iş Maradona-Messi'ye gelince, çoğunluk “Maradona” diyor. Yani steril olmayan! Oysa steril olan; çocuklarınıza ve torunlarınıza örnek gösterebileceğiniz kişi Messi'dir. Bildiğimiz kadarıyla içkisi, kumarı, gece gezmesi, aldatması vs yoktur. 
Maradona'da ise ne ararsanız vardır. Yani 
“*18'liktir. Bayinizden alırken poşette verilendir(!) Sahada tekme tokat dayak da atmıştır, Sicilya mafyası 
,ile dans da etmiştir... 
Cinsel tercihlerinde 
“marjinal çalımlar” 

da atmıştır, dopingli 

de çıkmıştır, çeşitli 
“otlar” da denemiştir... 
Napoli'de tarih yazmıştır velakin Barcelona'da paramparça olmuştur... 
Maradona, bir antikahramandır. Kupa ve attığı gol sayısı az olsa da onu diğerlerinden her daim farklı kılacak olan da budur. Daha 


Maradona, bir anti-kahramandır. 
Kupa ve attığı gol sayısı az olsa da onu diğerlerinden her daim farklı kılacak olan da budur. 


futbolun kalitesini yukarı çeken bir organizasyon değil. 


insanidir... İnişleri ve çıkışları vardır. 
Kazandığı kadar kaybetmiştir de... 


Bu arena artık futbol folklorunun sergilendiği bir alan. 
2026'da 48 takımla da da renklenecek ama futbol kalitesiyle muhtemelen daha da vasatlaşacak bir kupa olacak. Bu faslı kapatırken Arjantin, Katar 2022'ye bir Avrupalı teknik adamla gitmeyi de düşünmelidir... 

Bir de şu Maradona-Messi kıyası var... Sağıma soluma bakıyorum herkes “steril bir hayat”ı 


Açık seçik ağlar... 

Messi, fanustadır ve pek ağlamaz... Hâsılı Messi, 
Dünya Kupası alsa da “bir Maradona değil” demeye devam ederdik... Sahadaki başarılar açısından kimin daha büyük olduğunu tespit etmek çok zor değil. Fakat bu “büyüklük” denilen şey, sadece başarıyla ölçülemez. 

O yüzden Messi ikna edemiyor; Maradona kıyasında... 
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TITE, MAKUL, PRAGMATİK, EGO YÖNETİMİNDE HASSAS BİR TEKNİK DİREKTÖR. BU HASSASİYETİNİN KAYNAĞINDA DA İLK GÖREVE GETİRİLDİĞİNDE YAPILAN TARTIŞMALAR VAR: “CORINTHIANS'TA BÜYÜK İŞ BAŞARDI AMA O TAKIMIN HİÇ SÜPER STARI YOKTU!” BUNU SÖYLEYENLERE ŞUNU SORMAK GEREK: “2018 DÜNYA KUPASI'NDAKİ HALİYLE NEYMAR GERÇEKTEN BİR SÜPER STAR MI?” 


ALİ ECE 


gün olduğu için halen 16 Temmuz'larda yas tutan bir millet. 

2014/”teki 7-T'lik “Almanya faciası”nın yaraları ise halen çok taze ve can acıtıcı. 64 yıl arayla yaşadıkları iki “Dünya Kupası faciası”nın ortak noktasında ise Brezilya futbolunun iyileşmeyen hastalığı var: “En iyi biz oynuyoruz. Bu yüzden her Dünya Kupası'nda Brezilya şampiyon olmalı” Bir gün bir Brezilyalı bu cümleyi kurarsa sakın ona itiraz etmeyin, etseniz de içinizden edin konuyu uzatmayın. Çünkü Brezilyalılar Dünya Kupası'nı kazanmanın adeta onlara tanınmış tanrısal bir ayrıcalık olduğuna inanmaya devam ediyorlar... Onlar için kendi ligleri halen dünyanın en iyisi: Tam da bu yüzden Corinthians hocası olarak eldeki kadronun toplam yetenek çıtasının üstünde başarılara imza atan Tite'yi milli takımın başına getirdiler. Tıpkı 1989'da Lazaroni'yi Vasco da Gama'daki başarılarına sebep milli takıma getirdikleri gibi. Tite, Lazaroni'den farklı bir isim: Lazaroni Brezilya Milli Takımı'nı ilk kez geride 5 oyunculu formatta üstelik de sarkık liberolu oynatan hocaydı. Fenerbahçe teknik direktörüyken Manchester United'ı 
40 yıl sonra Old Trafford'daki bir Avrupa Kupası maçında yenme 
başarısını gösteren takımın hocası Lazaroni, Türkiye'de olduğu gibi Brezilya'da da tam olarak beğenilmedi. Çünkü Tele Santana'nın aksine estetiği ikinci planda tutan hatta bazen hiç planlarına dâhil etmeyen tamamen sonuca odaklı bir futbol oynatıyordu. 
Brezilyalılar kazansalar bile nasıl kazandıklarını da sorun ederler. 
Örneğin Arjantin 1986 Dünya Kupası'nı kazandığında Brezilya'nın önde gelen futbol otoriteleri “Kadronuzda Maradona varken o kadar renksiz futbol oynamaya utanmadınız mı?” minvalinde eleştirileri dile getirmişlerdi. Asıl sorun ise aynıydı: Brezilya değil de kıtadaki ezeli rakibi Arjantin kazandığı için yani Brezilyalıların kendilerine verilmiş tanrısal bir hak olarak gördükleri Dünya Kupası'nı kazanan takım en azından Brezilya'dan daha Brezilya gibi oynayarak kazanmalıydı! Buna karşın bir dahaki Dünya Kupası olan 1990'da Arjantin'in karşısına Bilardo'nun oynattığı Arjantin'in karbon kâğıt kopyası gibi dizilen ve oynamaya çalışan Lazaroni'nin 5-3-2'si ile çıktılar: Sonuç değişmedi, 20 saniyelik bir Maradona büyücülüğü sonrasında Caniggia, Brezilya'yı avladı ve grubundan 
3. çıkan Arjantin grupta 3'te 3 yapıp lider çıkan Brezilya'yı 2. turda eledi. Bir dahaki Dünya Kupası'nda Türkçesi ile liberoyu öne çıkarıp önlibero olarak orta sahaya dâhil ederek 24 yıl sonra Brezilya'yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Carlos Alberto Parreira'yı hepiniz biliyorsunuz. Ancak tam da Lazaroni-Parreira arasındaki kelebeğin yaşamı kadar kısa süren Falcao'nun Brezilya hocalığını yaptığı dönem Brezilya'nın en büyük çelişkisinin özeti: 1990'da liberolu Avrupai 5-3-2 ile Arjantin'e elenerek kendini “rezil” 


B rezilyalılar, 1950'deki Dünya Kupası finalini kaybettikleri 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1998'de Zagallo 1970'1, 


2006'da Carlos 


A/berto Parreira 1994'ü, 2014'te Scolari 2002'yi yeniden yaşatsın yani Dünya Kupası'nı kazandırsınlar diye tekrar göreve getirilmişlerdi. Dunga'lar, Menezes'ler ise birer neo-Lazaroni hamleleriydi. Hiçbiri 


hisseden Brezilya, 1982'de tarihin Dünya Kupasr'nı kazanamamış en iyi iki takımından birisi olarak görülen takımın sembol ismi Falcao'ya can simidi gibi sarıldı. Hâlbuki o Zico-Socrates-Falcao-Cerezo dörtlüsüne de “Çok iyi oynuyorsunuz ama Dünya Kupası'nı kazanamıyorsunuz” diyerek kızmışlardı. 
Falcao'dan Carlos Alberto Parreira'ya çıkan yolda bir de arada çok kısa süre görevde kalan Ernesto Paulo var: U20 takımını Güney Amerika şampiyonu yaptığı için acilen göreve getirilen ve Galler'e yenildikleri için hemen geri gönderilen! 1998'de Zagallo 1970'i, 2006'da Carlos Alberto Parreira 1994'ü, 2014'te Scolari 2002'yi yeniden yaşatsın yani Dünya Kupası'nı kazandırsınlar diye tekrar göreve getirilmişlerdi. Dunga'lar, Menezes'ler ise birer neo-Lazaroni hamleleriydi. Hiçbiri olmadı, tutmadı. Peki, bu yaz Tite tuttu mu? 
Neresinden baktığınıza bağlı. Benim gibi 

tüm sezon gözünü kırpmadan Liverpool'un oynadığı tüm 90 dakikaları izleyenler 

Gabriel Jesus her kendi standardının altında kaldığında Tite'nin kulağına eğilip “Firmino'yu al hoca!” diye Mustafa Denizli'ye taktik vermeye çalışan polis memuru gibi hissettik. 
Firmino her girdiğinde maçı koparan isim oldu. Bazılarımız Aykut Kocaman-Valbuena hattındaki sonradan giren hamle oyuncusu mitolojisine bile göndermede bulundular. 
Hâlbuki Brezilya futbol kodlarına göre çok genç yaşta Brezilya'nın 4 büyüklerinde oynamadan Avrupa'nın çok gösterişli olmayan takımlarından Hoffenheim'a giden Firmino'nun Gabriel Jesus gibi çok genç yaşta Brezilya Ligi'nin büyüklerinde yaşından büyük oynayan bir “yıldız”ın arkasında beklemesi gerekiyormuş! Ancak asıl sorun ilk günden beri Neymar'dı. Gerçekten de 
2014 Dünya Kupası'ndaki performansıyla 
Messi-Ronaldo sonrası futbol çağının süper starı olmanın en büyük adayı olan Neymar sezonun büyük kısmını sakat geçirdi. Aslında 


olmadı, tutmadı. Peki, bu yaz Tite tuttu mu? 


erken döndü ancak Brezilya futbol kodlarına göre takımın süper yıldızının Dünya Kupası'nı kaçırması trajediye eş değerdi. Bu kodlara 

bir de aşırı endüstriyel futbolun belirleyici kodları olan sponsorlar, menajerlikler, transfer piyasasındaki hiper enflasyonu ekleyince Neymar'ın en azından “imaj”ı mutlaka Dünya Kupası'nda olmalıydı. Olan ise Neymar'ın imajına oldu! Hâlihazırda Barcelona-Real Madrid seviyesindeyken PSG'ye gitmesiyle eleştirilen ve tüm sezon Real Madrid'e transfer olacağı iddia edilen Neymar 2018 Dünya Kupası'nda kendisinin kötü bir karikatürüydü. 
En ufak temasta hemen kendisini yere bırakması, en fazla yüz ekşitecek bir sertlikte ayağına baltayla vurulmuşçasına abartılı acı çekme numaralarına yatması, son tahlilde sürekli yere yatması derken Neymar saçlarını onunki gibi kestiren çocuk yaştaki futbolcular arasında bile dalga konusu oldu. Tite ne yapabilirdi? Brezilya Milli Takım kodlarına göre “süper star”ı kadroya almayan ya da oynatmayan hoca lanetlidir. 1986'da Zico sakat olduğu için bizzat Zico ile istişare sonucu oyuncuyu Fransa maçında ilk 11'de 


başlatmayan Tele Santana, halen Brezilyalıların bir kısmı tarafından elenmenin sorumlusu olarak görülüyor. Çünkü bazı Brezilyalılar, söz konusu milli takım olunca laftan anlamıyorlar. 
Bu Roberto Carlos'un anlatmaya çalıştığının artçı şoku misali: “Brezilya'da en tepede Allah vardır, sonraki katta da Brezilya Milli Takımı” Tite, makul, pragmatik, ego yönetiminde hassas bir teknik direktör. Bu hassasiyetinin kaynağında da ilk göreve getirildiğinde yapılan tartışmalar var: “Corinthians'ta büyük iş başardı ama o takımın hiç süper starı yoktu!” 
Bunu söyleyenlere şunu sormak gerek: “2018 Dünya Kupası'ndaki haliyle Neymar gerçekten bir süper star mı?” Hatta arttırıyorum: “Siz, Zico, Socrates, Romario, Ronaldo, Pele, Jairzinho, Didi, Vava, Garrincha ile 2018 model Neymar'ın adını aynı cümlede anmaktan utanmıyor musunuz?” İki sorunun da asıl cevabını 4 yıl sonra 2022 Dünya Kupası'nda alacağız. Şimdilik bana eyvallah, Brezilya-Meksika maçı Neymar hariç çok güzeldi, o kadar... 
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BEKLENTİLER 


URUGUAY NEDEN 
BAŞARABİLİRDİ? 


YAZARIMIZ UFUK KAAN 
KARACAN, “URUGUAY 2018 
DÜNYA KUPASI'NDA NEDEN 
BAŞARILI OLMALIYDI VE NEDEN OLAMADI?” SORULARINA 
CEVAP ARADI 


UFUK KAAN KARACAN 


Uruguay Dünya Kupası'nda A Grubu'nun 

mutlak favorisiydi. Zira geçmişi ve bugün sahip olduğu üst düzey futbolcularıyla bu yakıştırmayı hak ediyordu. 


Dünya Kupası'nın en kıdemli, deneyimli hocası Oscar Tabarez'e sahiplerdi. Dördüncü Dünya Kupası'nda Tabarez, mutlaka tecrübesini konuşturur beklentisi vardı. 


Deneyimli yıldızlar kadar genç ve geleceğin rahatça emanet edileceği süper oyuncu adayları da kadroda yer alıyordu. Bentancur, Torreira, Nandez 'in yaşları toplamı Tabarez etmiyordu. 


Biraz da canımız öyle istiyordu. Muslera'yı, Godin'i, Suarez'i, Cavani'yi muhtemelen bir daha Dünya Kupası'nda göremeyecektik. 
Bir şeyler yapsınlardı. Üstelik uluslararası bir turnuvada siyah futbolcu oynatan ilk ülke olarak, kimlik sahibi takım kontenjanından gönüllere giriyordu. 


URUGUAY İÇİN DÜNYA KUPASI 
SENARYOSU 


Grubun ilk maçında Mısır karşısında pozisyon vermediler. Tandemde Atletico Madrid'in cengaverleri Gimenez ve Godin varken, 

zayıf ve Salah'sız Mısır'ın kaleye yaklaşması düşünülemezdi. Üstelik cengaverlerden Gimenez son dakika golüyle hayat öpücüğü de verdi. 


Uruguay temposuzluğu ve katı futboluyla 

can sıkmıştı. Ancak S. Arabistan karşısında da öyle oynayacak değillerdi ya! Farklı kazanırlar, yollarına bakarlar düşüncesi hakimdi. Hayır! Bir kez daha sıktılar. Suarez attı, Uruguay yattı. 


İki maçta 6 puan tam da Tabarez'in istediği gibi geldi. İnatçı ve sabırla dokunan Uruguay acelesi olmayan, telaşsız ve kompakt futboluyla dikkat çekiyor ama kolay grupta yüksek beklenti içinde olanların canını sıkıyordu. Rusya karşısında ipler biraz daha gevşek bırakıldı. 


Rusya çok çabuk dağıldı. Suarez ve Cavani'ye karşı öyle çaresiz kaldılar ki; sayelerinde biraz daha golcü Uruguay izledik ve gol yemeden üst tura adını yazdıran canım Uruguay karşısında Portekiz'i buldu. 


Portekiz karşısında bir kez daha başarmaları sürpriz olmazdı. Sonuçta son 8 yılda, bir yarı final, bir çeyrek final oynamış kurt takımdan söz ediyoruz. Savunma kenarında çalışkanlığıyla dikkat çeken Laxalt ve Caceres'in üstün gayreti, Cavani ve Suarez'in yeteneğiyle birleşince maçı kazanmaya çok daha yakın göründüler. Maç öncesi Cavani-Suarez ikilisine 1 gol, Ronaldo'ya bir gol yazmıştım ve penaltılar için dua etmeyi seçmiştim. Portekiz'e karşı kement bağlayan Uruguay, o akşam iki şekilde gol yiyebilirdi. 
Çok yüksek toplar ve uzaktan şut. Pepe ilk ihtimalle birlikte, yürekleri ağıza getirse de Cavani-Suarez AŞ. cömert günlerine denk gelmek her şeyin yolunda gitmesini sağladı. 


Fransa maçı öncesi artık herkesin saygısını kazanan bir Uruguay vardı. Gol yemeleri çok zor, değişik yollar zaruri idi. Üstelik hücum hattı ve kenarları kullanan oyuncuları çok can yakardı. Fizik kalitesi ise muhtemelen 

en iyi sıfatını hak edecek türdendi. Tedirgin Fransızlar kontrol oyununu bozup yüklenirler ümidiyle televizyon karşısına geçtim. 
Cavani'nin maç öncesi sakatlığı nedeniyle oynamayacak olmasının ne demek olduğunu 
90 dakikayı izlerken anlamak mümkündü. 
Sonuç: Buraya kadar! Bu maçın analizi yoktu, bu maç hatalarıyla anılacaktı. Üstelik tanıdığımız, sevdiğimiz birinin bariz hatasıyla: Muslera 


URUGUAY'I NASIL HATIRLAYACAĞIZ? 


Çiftlikbank mevzularını çoktan geçtik. Bu turnuvada Uruguay'ın takım savunması ve disiplini unutulacak gibi değildi. 


Oscar Tabarez'in ülkeden destek istemek için yazdığı mektup. Özellikle bir yerinde Dünya Kupası'nın, turnuvaların nereye doğru gittiğinin tartışılması gerektiğini hatırlattı: “Eğer gençlerimiz Rusya'nın nerede olduğunu bilmiyorlarsa ya da Fransa'da oynayan Afrika kökenli futbolcular nedeniyle, Rusya'nın Afrika'da bir ülke olduğunu sanıyorlarsa, dünya şampiyonu olmanın Uruguay'a hiçbir faydası olmaz. Zaman şimdi gençlere “Biz hayallerinizi yerine getireceğiz.” deme zamanı...” 


Fransa maçının bitimine az bir süre kala, duygularını kontrol edemeyen Jose Gimenez'in serbest vuruş için baraj kurulduğu sırada gözyaşlarını tutamamasını hepimiz hatırlayacağız. Dünya Kupası hikaye demek değil miydi? 


Muslera'nın yediği hatalı gol. Fransa maçı öncesi Muslera'nın amcası kaza geçirdi ve daha sonra büyükannesi vefat etti. Tüm bunların üstüne yenilen bariz hatalı gol bu turnuvayı hafızamıza çok daha başka kazımış olacak. Uruguay ve medeniyet seviyesini zaten bilirsiniz. Ancak unutulmayacak bir tavır daha yapmış oldular. Milli Takım'ı gece yarısı bin kişi havaalanında karşıladı ve Muslera'ya büyük destek verdiler. İşte bunu da bizim milletçe unutmamamız şart! 


' 


Hayal kurmak gerekir bazen, gerçekleşmeyeceğini bile bile... Rusya 2018'de belki en büyük hayali Fas kurmuştu. Çıkıp bildiği oyunu, keyif aldığı şekilde oynayarak gidebileceği en uzağa gidecekti. Olmadı. Bazen hayaller ölü doğar. Rusya'nın hayali daha elle tutulurdu sanki. Onlar, ev sahibi oldukları turnuvada önce gruptan çıkmayı, sonra da İspanya gibi bir devi elemeyi başardılar. Dün hayal olan, bugün gerçek olmuştu. 

İran'ın hayali Portekiz'e takıldı. Oysa çok yakınlardı. Yine de hayal kurmaktan vazgeçmeyeceklerdi. 

Bir de çok daha küçük hayalleri olanlar vardı. Mesela turnuvada gol atmak... Panama için açılış seromonisinde milli marşlarının okunması 

bile yetti. Panama televizyonlarında o an canlı yayında olan sunucu ve yorumcular ağlıyordu. Bir hayalin gerçeğe dönüşmesi bazen insanı böyle ağlatırdı. Panama, turnuvanın en büyük değil ama en güzel hayaliydi düpediz... 

Rusya'ya bir hayalin peşinde gelen kimi takımlar bu hayalleri gerçekleştirerek, kimileri ise hayal kırıklığıyla döndü. İşte Fitbol'un gözünden Rusya'nın hayalperestleri... 
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RUSYA 2018 DÜNYA KUPASI 
HERKESİN DAMAĞINDA FARKLI 
BİR TAT BIRAKARAK SON 
BULDU. FRANSA DIŞINDAKİ 
ŞAMPİYONLUK FAVORİLERİ 
YARI FİNALE BİLE KALAMADAN 
EVİNE DÖNERKEN, 
ELEMELERDE TÜRKİYE İLE 
AYNI GRUPTA BULUNAN VE 
MİLLİ TAKIMIMIZA İKİ MAÇTA 4 
PUAN KAYBEDEN HIRVATİSTAN 
ADETA TARİH YAZDI. KUPA, 

EV SAHİBI RUSYA AÇISINDAN 
DA RÜYA GİBİ GEÇTİ. İLK 
HEDEFİ GRUPTAN ÇIKMAK 
OLAN RUSYA, TURNUVAYA 
ANCAK ÇEYREK FİNALDE VE 
PENALTILARLA VEDA ETTİ. 


MAZHAR YASİN 


atılımcılar arasında, FIFA Dünya 
İK ilminde en alt sırada yer alan iki takımı karşı karşıya getiren ve bu açıdan turnuva tarihinde bir ilk olan açılış maçında Ruslar, Suudi Arabistan'ı rahat geçti. Rakibinin 
tecrübesizliğinden faydalanan Rusya, 5 
gollü galibiyet ile taraftarlarını sevindirdi. Bu moralle çıktıkları Mısır maçında da arka arkaya gelen gollerle rahat bir galibiyet aldılar. Her iki maçın da ortak özelliği Rusya'nın topla oynama, isabetli pas sayısı, rakip yarı sahada 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isabetli pas sayısı gibi istatistiklerde zayıf rakiplerinin arkasında kalmış olmasıydı. Zira Sovyet futbolununun efsane kalecilerinden Stanislav Çerçesov'un çalıştırdığı Rusya, 

her iki maçta da topu rakibe verip önde 

pres yaparak pozisyon bulmaya çalışan bir takım görüntüsündeydi. Son karşılaşma olan Uruguay maçında, gruptan çıkmış olmanın rehaveti ve henüz ilk yarıda 10 kişi kalmanın yarattığı stresle 3-0 kaybettiler. Böylece B grubunu yalnızca 5 puanla lider tamamlayan İspanya ile ikinci turda karşılaştılar. Çerçesov, Rusya'nın kaybetmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan bu maçta taktiksel bir değişikliğe gitti ve grup maçlarındaki 4-2-3-1 dizilişini bozarak savunma ağırlıklı 3-4-2-Te döndü. İtalyanların ünlü Catenaccio'sunu andıran bu taktikle Rusya maç boyunca İspanya'ya neredeyse hiç pozisyon vermedi. 
Karşılaşmayı izleyenler 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Stalingrad Müdafaasına benzeyen bu savunma performansından mı yoksa İspanyolların kilidi açamayıp sürekli top çevirmesinden mi daha fazla sıkıldı, bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Fakat İspanya, turnuvanın (ve belki de Dünya Kupası tarihinin) 1008 pas ile bir maçta en fazla isabetli pas yapan takımı olduğu halde, Rusya'yı 120 dakika sonunda mağlup etmeyi başaramadı. Nihayetinde Koke ve lago Aspas'ın penaltı vuruşlarını kurtaran Kaptan Akinfeev ülkesini çeyrek finale taşıdı. Yine 

de Rusya adına turnuvanın kırılma anı, açılış maçında, sakatlanan Alan Dzagoev'in yerine Villarreal'de forma giyen Denis Çerişev'in girmesi oldu. Yetenekli sol kanat, Rusya'nın hızlı çıkışlara dayalı hücum varyasyonlarında önemli rol oynadı ve muazzam bir performans sergileyerek turnuvayı 4 golle tamamladı. 
Rusya adına turnuvanın bir diğer yıldızı ise 


Rus futbolunun geleceği olarak görülen Aleksandr Golovin'di. Genç futbolcu oynadığı futbolla gözlerimizin pasını silerken, bir yandan da bonservis ücretini katladı. 

Dünya Kupası öncesi Rusya'nın en önemli 

gol umudu olması beklenen Fedor Smolov Suudi Arabistan karşısında hiçbir varlık gösteremeyince kulübeye demir attı. Yerine oynayan Artyom Dzyuba 3 gol atıp 2 asist yaparak parladı. İkinci turda İspanya'yı saf dışı bırakan Rusya için, yaklaşık 20 milyar dolar harcadığı Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmek bile başlı başına ciddi bir başarı olarak değerlendirilebilirdi. Daha doğrusu, turnuva başlamadan önce Rusya çeyrek final biletini sorgusuz sualsiz kabul edebilirdi. Ancak son derece çekişmeli geçen ve normal süresi 1-1, uzatmaları ise 2-2 biten Hırvatistan maçında yarı finalin kapısından Smolov ve Mario Fernandes'in kaçırdığı penaltılarla dönmek Ruslar için rüyanın sona ermesi demekti. Michel Platini'nin Fransa 98'de ev sahibi takıma avantaj sağlayacak fikstür düzenlemeleri yaptıklarını itiraf etmesiyle birlikte düşünüldüğünde, Rusya'nın turnuvaya Suudi Arabistan ve Mısır maçlarıyla başlamasında da benzer bir bit yeniği var mıydı? sorusuna net bir cevap vermek mümkün olmasa da, turnuvaya erken veda eden Almanya'da basın Rus futbolcuların maçlarda sürekli burunlarına dokunmasını “amonyak koklamış olabileceklerine” yordu. 
Spor tarihinin en ciddi doping vakalarıyla anılan Rusya'nın böyle bir yola kesinlikle başvurmadığını iddia etmek de zor. Her şeye rağmen 2018 Dünya Kupası Ruslar için her açıdan muhteşemdi. Ünlü şarkının sözlerindeki gibi* bu yazın Moskova akşamlarını asla unutmayacaklar... 
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HAYALLER 


HAYAL KIRIKLIĞININ 
BAŞKENTİ AFRİKA 


2018 DÜNYA KUPASI KARA 
KITA İÇİN GERİDE KALDI. 
KAYBETMEKTEN KORKMADAN 
VE YALNIZ BAŞINA DA OLSA 


SAVAŞMADAN DÜŞMEYENLERİN 


MÜCADELESİNE SAYGIYLA... 


DİDEM DİLMEN 


“Petit'yi, Henry'i anlatmadım oyuncularıma, rakiplerini zaten biliyorlardı. Ben onlara kendilerini anlattım, neler yapabileceklerini... 
2002 bir rüyaydı, ama mucize olmadı.” 

Bu sözler, 2002 Dünya Kupası açılış maçında Fransa'yı yenerek tarihin en büyük sürprizlerinden birine imza atan Senegal'in teknik direktörü Bruno Metsu tarafından turnuvanın çeyrek final maçında İlhan Mansız'ın attığı golle Türkiye'ye elendikten sonra sarf edildi. 

Dünya Kupaları tarihi Afrika ülkelerinin yarım kalmış mucizeleriyle doludur. Bir Afrika ülkesinden Dünya Kupası şampiyonu çıkmayacak muhtemelen ama Afrikalılar her gittikleri turnuvada iz bırakmayı başaracaklar. 


Dünya Kupaları tarihi Afrika ülkelerinin yarım kalmış mucizeleriyle doludur. Bir 
Afrika ülkesinden Dünya 
Kupası şampiyonu çıkmayacak muhtemelen ama Afrikalılar her gittikleri turnuvada iz bırakmayı başaracaklar. 
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Tıpkı 2002'de Senegal gibi, bir başka Afrika ülkesi bir başka son şampiyona, yine bir açılış maçında yenilgi yaşatmıştı; 1990 Dünya Kupası, Arjantin O, Kamerun 1. 


Afrika hep bir umuttur. 2018 Dünya Kupası'nda 


yine bir Afrika rüyası görebileceğimize inanmak için nedenlerim vardı. Mısır, Fas ve Senegal'den ümitliydim. Nijerya'nın Hırvatlarla Arjantinlilerin arasından, Tunus'un İngiltere 

ve Belçika kapışmasından çıkması ise mucize olurdu. 

Mısır'ın gerçekten bir şansı vardı. En 

azından Şampiyonlar Ligi final maçından önce... Hepimizin gözleri önünde Salah'ın Sergio Ramos'un müdahalesi ile yığılıp gözyaşları içinde sahadan çıktığı o an, Mısır'ın Dünya Kupası hayallerinin sonu muydu? Salah'ın turnuvanın birkaç gün öncesinde antrenmanlara başlaması haberiyle ümitlensek de onu sahada ne zaman göreceğimizi bimiyorduk. Uruguay maçında 


yedek kulübesindeydi ve son dakika golü Mısır 


kalesini bulduğunda oturduğu yerde yığılıp kalıyordu. Hector Cuper'in Mısır'ı savaşmıştı ama yetmiyordu. Mısır'ın sadece Salah”ı yoktu; Kasımpaşalı Trezeguet'den Arsenal'li Elneny'ye, Mohsen'den 
Amr Warda'ya pek çok isimden 


beklentiler büyüktü. Trezeguet için etkisiz diyemeyiz ama fayda sağlamakta zorlandı. 
Orta sahada Elneny ve Tarık Hamed ile sağ kanatta Amr Warda, orta sahada E|-Said hep beraber çok çalıştılar ama Uruguy'ın takım savunması Mısır'a bir beden büyük geldi. 
İkinci maçta bu defa Salah'lı Mısır, Rusya'yı da geçemeyince, kağıt üzerinde kolay denen A grubundan geriye bir Afrikalı kalmamıştı. 
Son maçta turnuvanın en kötü takımı olarak gösterilen Suudi Arabistan'a da kaybetmeleri artık sadece hüsrandı. 

Fas üzerinden hayal kurmak için ne çapta bir futbol romantizmi gerekir bilemiyorum, özellikle de İspanya ve Portekiz'in bulduğu grupta yarışacakları düşünülürse... Aslında senaryo olur gibiydi, Portekiz ile İspanya muhteşem bir maç çıkarmış ve berabere kalmışlardı. Yani Fas'ın tek yapması gereken İran'ı yenmekti... Ya da Portekiz'i... Veya İspanya'yı... Ama Fas daha ilk maçta İran'a yenilmişti. O İran ki turnuvaya “taktik ve 


savunma disiplini markası” 
olarak damga vurmuştu. 
Herve Renard ise dizilişte sağ bek yazdığı Amrabat'ı takımın en ucunda, santrforun bile önünde oynatıyor, o kanadı stoper 
Benatia ve sağ iç E| 
Ahmadi'nin kontrolünde bırakıyor, ters kanadın beki 
Hakimi, Harit ile beraber çıkıyor, geri alanın kontrolü Boussoufa'da kalıyordu. 

Yani biri futbolun Şam'ıysa diğeri Bağdat'ıydı. Bu kadar delice bir hücum oyunu 
İran'a özel değildi, Renard'ın 
Fas”ı biraz daha kontrollü olsa da 1-0 kaybettikleri 
Portekiz'e de 2-2 berabere kaldıkları İspanya'ya da şuursuzca Saldırı planlarıyla çıkmıştı. Siz ne dersiniz bilmem ama ben 2018'i Fas'ın kaybetmekten bir an olsun korkmayan hücum futboluyla anacağım. Yeşil formalarıyla sahaya çıktıkları an sadece 

o formanın anılarıyla bile saygı ile izlemeye koyulduğumuz 

Nijerya, D grubundaki ilk maçında 
Hırvatistan'a kolay lokma oldu. Öyle ki 
Hırvatlar sanki 9650 
güçlerini sahaya koyarak Nijerya'yı kolayca geçmişlerdi. 
Aslında yeşil formalı 
Afrikalıların hedefi 

2018 değildi, genç bir 
kadro ile gelmişlerdi 

ve deneyim kazanarak sonraki turnuvalara hazırlıyorlardı kendilerini. İkinci 

maçta İzlanda karşısında pek umut yok gibiydi. Hatta ilk 45 dakikada, turnuvada 

şutu olmayan ilk takım oluyorlardı. İkinci 

yarı başlarken Idowu'nun yerine Ebuehi girdi ve işler bir anda değişti. Ndidi bambaşka 

bir oyuncuya dönüştü ve Ahmed Musa 49. 
dakikada bulduğu fırsatta usta işi vuruşla golü kaydetti. Sonrasında oyunun yapısı da değişti. 
Orta sahalar çöktü ve her iki takım da rakip ceza sahasına rahatlıkla gidip gelebildi. İzlanda rakip ceza sahasında set hücumu bulduğu sürelerden gol çıkartmayı başaramadı, 

sadece 19 yaşında kaleci Francis Uzoho'yu geçemedi. Ahmed Musa'nın direkten dönen topunun hemen ardından en gerideki Nijeryalı oyuncudan en öndekine, çizgi üzerinden giden yaklaşık 60-65 metrelik pas ve ceza sahasında hem kaleci hem de ünlü İzlanda savunmasının 


Afrika umuttur, sonuç hayal kırıklığı olduğundaysa yeniden umut etme gücünü bulabilmektir. 

5 Afrika ülkesi takımının 
gruplardan çıkamadığı 2018 Dünya Kupası Kara Kıta için geride kaldı. 
Kaybetmekten korkmadan ve yalnız başına da olsa savaşmadan düşmeyenlerin mücadelesine saygıyla, hoşça kal hayal kırıklıklarının başkenti Afrika... 


arasında kendisine son Vuruş alanı yaratan Ahmed 

Musa ile 2. gol geldi. 
İzlanda kontrolünü ele geçiremediği maçta Nijerya'ya 

2-0 yeniliyordu. Son maçta kazanmaktan başka hiçbir çaresi olmayan Arjantin'e engel olamadılar ve eve geri döndüler. 

G grubunda turnuvanın yarı finallerinin ikilisi olacak olan 
İngiltere'den 2, 
Belçika'dan ise 5 gol yiyen ve güçlerin dengesizliğinin kurbanı olan Tunus'a dair söylenebilecek çok az şey kaldı ne yazık ki... Fikstürün, iki dev ülkenin grubun son maçında karşılaşmasını emretmesi de umuda pek yer bırakmayan başka bir etkendi. 
Tunus evine dönerken 
Wahbi Khazri'nin kimi zaman saha içerisinde tek başına da kalsa asla mücadeleden vazgeçmemesi, pes etmek nedir bilmeyen gözlerinde yanan ateşi körükleyişi hafızalarda kaldı. Khazri, 3 maçta 
2gol ve 2 asist buldu, tek bir adamın bir takımı Dünya Kupası gibi devasa bir turnuvada taşımasının ne kadar imkansız olduğunun kanıtı oldu. İngilizler turnuva öncesinde aynı grupta oldukları Tunus'a 

dair analizlerde Khazri'den çekinilmesi gerektiğini yazıyorlardı. Oysa tek başına bir savaşçı bir ülkeyi kurtaramazdı, öyle de oldu. 
Ve Senegal... 2002'de Bruno Metsu'nun 

“Ben onlara kendilerini anlattım” dediği o takımın bir parçasıydı Aliou Cisse... 2018'de bu defa Metsu'nun yerinde o vardı. Hocasının ona anlattığı her şeyi kendi oyuncularına anlatmış mıydı? Grubun ilk maçında Senegal, Polonya'yı yenmedi; Polonya, Senegal'e yenilmişti. İkinci maçta Japonya ile 2-2 berabere kaldıklarında grup o kadar karıştı ki, ilk maçlarını 2-1 kazanmış ve 2-2 de berabere kalmış iki takım, son maçlarına puan, averaj ve ikili averaj eşitliği ile girmişti. Tüm bu eşitlikler yetmezmiş gibi Japonya Polonya'ya, 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Senegal ile Kolombiya'ya aynı sonuçlarla, 

1-0 yeniliyordu. FIFA'nın müthiş icadıyla, fair play adı altında sarı ve kırmızı kart sayısına bakılarak Kolombiya'nın ardından gruptan 
çıkacak 2. takımın belirlenecekti. 3 maçta 4 
sarı kart gören Japonya yoluna devam etti, 6 
sarı kartlı Senegal veda etti. Eğer bu sayılar da eşit olsaydı kura çekilecekti ki Senegal'de bu şans varken zaten muhtemelen kurayı 

da kaybedeceklerdi. Oysa kendi şansınızı kendiniz yaratırsınız, bunu en iyi Aliou Cisse bilmeliydi; Polonya maçının son bölümünde Senegal kulübesine Japonya'nın mağlubiyet haberi geldi. Cisse de kenardan oyuncularına “Geri çekilin, ileri gitmeyin” işareti yaptı. Kart sayılarının devreye gireceği fair play statüsü, kulübedekilerin aklına sonradan gelmişti ve Cisse bu defa “İleri çıkın” direktifi verdi. Ancak iş işten geçmişti. Kalan son dakikalarda başka gol olmadı ve Kolombiya ile Japonya gruptan çıkarken, Senegal sahanın yeşil zeminine yığılıyordu. 

Afrika umuttur, sonuç hayal kırıklığı olduğundaysa yeniden umut etme gücünü bulabilmektir. 5 Afrika ülkesi takımının gruplardan çıkamadığı 2018 Dünya Kupası kara kıta için geride kaldı. Kaybetmekten korkmadan ve yalnız başına da olsa savaşmadan düşmeyenlerin mücadelesine saygıyla, hoşça kal hayal kırıklıklarının başkenti Afrika... 


KARAMBOLLERE ALIŞKIN BİR ÜLKE İLE BAŞARILARA ALIŞKIN BİR ÜLKENİN MÜCADELESİNDE KAZANAN 
İSPANYA OLDU. 


Fotoğraf: Getty Images 


ASLINDA HER ŞEY İLK ANDA NE KADAR İMKÂNSIZ GİBİ GELMİŞ, TURNUVA BAŞLADIKTAN SONRA DA NE KADAR MÜMKÜN GÖRÜNÜVERMİŞTİ. DÜNYA KUPASI KURALARI ÇEKİLDİĞİNDE İRAN'IN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ ŞEY BİR GRUP DEĞİL, ONLAR İÇİN ADETA CEHENNEMDİ. KUPANIN EN BÜYÜK FAVORİLERİNDEN İSPANYA, SON AVRUPA ŞAMPİYONU PORTEKİZ VE HER HATTIYLA CİDDİ BİR POTANSİYEL BARINDIRAN FAS... DIŞARIDAN BAKAN ÇOĞU KİŞİ İÇİN İRAN'IN BU GRUPTA FAS'TAN BELKİ BİR, EN FAZLA ÜÇ PUAN KOPARARAK EVİNE DÖNMESİ MUHTEMELDİ. KİMSENİN AKLINA SON MAÇIN SON DAKİKASINDA GRUP LİDERİ OLARAK İKİNCİ TURA ÇIKMA ŞANSINI TEĞET 


GEÇECEKLERİ GELMEMİŞTİ. 


MUSTAFA AKKAYA 


4 yıl önceki Brezilya anılarına dönecek olursak 
İran orada da kötü sayılmazdı. Gueiroz 

ile ilk kez bir Dünya Kupası'na zor da olsa katılıyorlardı. İlk maçta Nijerya ile berabere kalmak onları umutlandırmıştı. 5 gün sonra Arjantin karşısında 90 dakika dayanmış ancak uzatmalarda Messi'nin sihrine yapacak bir şeyleri kalmamıştı. Son maçta Bosna Hersek karşısında pek varlık göstermeseler dahi İran için fena bir deneyim olmamıştı. Savunma ağırlıklı tarzlarını yer yer gayet etkin ortaya koymuş, neredeyse hiç belirgin biçimde ezilmemişlerdi. Artık Rusya için güzel hayaller kurabilirlerdi. 


RUSYA RÜYASI 

Brezilya'dakine nazaran daha zor bir grupta olmalarına rağmen Rusya'ya özgüveni 

çok daha yüksek geldi İran. Elemelerin bitmesine iki maç kala kupa biletini cebine koymuş ve hatta o ana dek kalesinde gol bile görmemişti. Gueiroz'un bir hayali vardı ve buna oyuncularını da inandırabilmişti. 


24 fitbol 


İlk maçta Fas'ı son dakika golüyle yenmek tüm İran halkına güzel bir rüyadaymış gibi hissettirdi. Gerçeğe hala yolları vardı zira İspanya ve Portekiz onları bekliyordu. Bilhassa İspanya'yı fazlasıyla zorlasalar da bu kez Messi'nin sihrinin yerini Diego Costa'nın 

şansı aldı. Tek golle ve ucundan kıyısından yenilmişlerdi ancak son maçta Portekiz'i devirmek onları yine de üst tura taşıyacaktı. 
Saransk'ta Ouaresma'nın şık golünün üstüne bir de Ronaldo penaltı noktasında topun başına geçince her şey bitecek gibiydi. 

Ancak bu bir rüyaydı ve rüyalarda saçma şeyler olabilirdi. Evet, Ronaldo topu ağlarla buluşturamamıştı. Sonrasında İran pek alışık olmadığı bir şey yaptı ve rakip kaleye adım adım yüklenmeye başladı. Hatta bir golleri sayılmadı ama bu bile Portekiz'i korkutmaya yetti. Nihayet 90*3'te penaltıdan durumu eşitlediler. Geç kalmış gibiydiler ama imkânsızı başarmak adına hala 3 dakikaları vardı. 
Uzatmaların da son dakikasına girerken altıpas civarında topla buluşan Taremi, sadece İranlıların değil tüm dünyanın nefesini bir anlığına kesti. Topu ağlara gönderirse İran grup lideri olacaktı ve dünyayı sallayacaktı. 
Nitekim top ağları sarstı. Fakat ağların 


ters yüzünü, yani yan ağları... İran'ın o saf 

ve güzel Dünya Kupası rüyasını özetleyen birkaç saliseydi bu sanki. Her maçta sahaya bir karakter koymuşlardı ancak adına 

ister şanssızlık ister tecrübesizlik deyin, kaybetmişlerdi. Güzel bir rüya görseler bile her rüyanın bir sonu vardı. 

Peki İran nasıl bir futbol ortaya koydu? 
Günümüzde küçük takımlar kendilerinden daha büyük olanlara nasıl karşı koyabiliyorsa tam olarak onu yaptı. Euro 2004 esnasında Yunanistan'ın öncülük ettiği, sonrasında Mourinho, Rafael Benitez ve Simeone'nin yıldan yıla geliştirerek tüm orta ölçekli ekiplere model olarak sunduğu anlayışı benimsedi. 
Alan ve adam savunmasını kaynaştırdı ve takımın boyunu minimuma indirerek hatlar arasında açık vermeyi zorlaştırdı. Gueiroz İran gibi yeteneği kısıtlı bir takıma hücum anlayışı benimsetemezdi. Bunun yerine savunma futbolunu önce öğretti, sonra kusursuzlaştırmaya çalıştı. Üç maç sonunda İran'ın ortalama topla oynama oranı W27'de kaldı. Turnuvada yaptığı toplam pas sayısı 650'yi geçemedi ki bu rakam İspanya'nın sadece İran'a karşı yaptığından bile azdı! 
Elbette topla oynama oranı tek başına olumlu 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Yıllar sonra Rusya 2018 hakkında söz açıldığında akıllara ilk gelen belki de İran olmayacak. Ama santimetrelerle kaçırdığı grup liderliği ve devlere karşı inatla mücadele edişi, İran'ın bu kupaya kattığı unutulmaz renkler olarak 


tarih sayfalarında yerini alacak. 


gibiydi. “Şaşkına dönmüştüm. İlk günden bana Ferrari'nin anahtarlarını teslim etmişti. 
Üstelik tekerlekleri de yerindeydi!” diyecekti Gueiroz çok sonraları. Başarılı geçen sezonun ardından kısa Real Madrid kaçamağı kâbusa dönüşse de, döndüğü kürkçü dükkanında fark 
yaratmaya devam edecek ve ardından 2010 
Dünya Kupası için ülkesi Portekiz'e öncülük edecekti. Son 16'dan öteye geçememek dudakları bükmüştü. O güne dek hayaller kurarak gelen Gueiroz ise, artık güzel rüyalar görmek isteyen bir ülkenin yolundaydı. İran onu çağırıyordu. 

Tam da futbolla yaşayan bir ülkeye 

gelmişti Gueiroz. Halkın açık ara en sevdiği spordu. Kendisine dayatılan rejimi sıklıkla sorgulayan, ona isyan eden, zincirlerine 


veya olumsuz bir gösterge değil. Ancak İran'ın attığı her 10 pasın sadece 6'sı başarılıydı. 

Yani bu onların en güçlü noktası değildi ve topu rakibe bırakmalarının bir sebebi vardı. 
Her maç baskı yediler ama fazla da pozisyon vermediler. Maç başına ortalama 4er şut kalelerini tuttu. Yine de turnuvayı toplamda sadece 2 gol yiyerek kapattılar. 


RÜYAYI BAŞLATAN ADAM 

Filmi biraz geri saralım ve bu rüyanın 

nasıl başladığına bakalım. 49 yaşındaki 

Carlos Gueiroz için Manchester United 

gibi bir takımda ikinci adam olarak dahi çalışmak güzel bir hayaldi. 2002 yazında 

Alex Ferguson'ın yardımcısı olarak işbaşı yaptığında o hayali gerçekleştirmiş gibiydi. 
İskoç efsanenin onunla yaptığı ilk konuşma ise işleri başka boyuta taşıyordu. “Seni buraya antrenmanlardan ve tüm hazırlıklardan sorumlu olman için getirdim” diyordu ona Sir Alex. Gueiroz afallamıştı. İdmanları yönetmeyi beklemiyordu. “Ama teknik adam sizsiniz” diyebildi sadece. Ferguson'ın kararı kesindi. 
“Bir çekincen olursa kapım her zaman açık” diye cevapladı. 

İlk şoku atlatan Portekizli hiç beklemediği bir anda, daha ilk dakikada, kendini Manchester United antrenmanlarını hazırlayıp yönetirken buldu. Hayalden öte adeta bir rüyada 


rağmen ilerlemeyi isteyen bir halktı bu. Ve aynı şeyleri futbol için de istemesi doğaldı. 
İki olgu birbirine sıklıkla karışıyordu. Örneğin İran 1998 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığında halk bütün sosyal kısıtlamaları bir kenara bırakmış ve sokaklar dolup taşmıştı. 
Elbette bu toplumsal sevinç patlaması bir anda hükümet karşıtı sloganlara doğru yönelmişti. O günden sonra kimi zaman futbol politik patlamaları tetikledi, kimi zaman da siyasi eğilimler tribünleri. Nitekim zamanla Devrim Muhafızları futbol kulüplerinin yönetiminde yer almaya başladı. Kısacası halk ve devlet, futbol konusunda da karşı karşıya geliyordu. Carlos Gueiroz ise bir anlamda onları bir rüyanın etrafında birleştirecekti. 
Kısıtlı imkânlarıyla başka ülkelere karşı koyabilen, karakterli bir İran rüyası... 

2011'de göreve geldiğinde bugünleri görmesi zordu Gueiroz'un. Karmakarışık bir ülke, sürekli birbiriyle didişen bir toplum, ortalama yetenekte futbolcular... Şartlar böyleyken ülkenin futbol sevgisini kendi futbol zekasıyla harmanladı Portekizli teknik adam. Yıllar sonra Rusya 2018 hakkında söz açıldığında akıllara ilk gelen belki de İran olmayacak. 
Ama santimetrelerle kaçırdığı grup liderliği ve devlere karşı inatla mücadele edişi, İran'ın bu kupaya kattığı unutulmaz renkler olarak tarih sayfalarında yerini alacak. 


Me 


UZATMANIN 
RÖVANŞI YOK! 


MEKSİKA TEKNİK DİREKTÖRÜ JUAN CARLOS OSORIO BEYEFENDİYE, ARKADAŞ ORTAMINDA TEKİLALARINI YUDUMLARKEN AMİGOLARDAN BİRİ SORSA YA: “HOCAM KAPANIYORSAN NİYE ÜÇGEN VEYA DAR PASLA DEĞİL DE UZUN TOPLARLA ÇIKMAYA ÇALIŞIYORSUN?” 
VELEV Kİ BEN OLSAYDIM, EKLERDİM: UZATMANIN RÖVANŞI YOK! UZATMA DAKİKALARININ, OYUNU UZATMANIN, UZUN PASLARIN, LAFI UZATMANIN: ARTIK NASIL ANLARSA... 


KERİM AKBAŞ 


aplantılı insanlar kendi tutkularıyla S aralarına mesafe koyamazlar, diyor 

Nick Hornby, Futbol Ateşi'nde. Futbol yazılarında bana hep Azer Bülbül'ün şarkılarını anımsatır. 2010 senesinde Zonguldak Kozlu Terminali'nde karşılamak için arkadaşımı beklerken, askere yolcu ettikleri arkadaşları için küçük çaplı bir eğlence düzenleyen ekipten birisi çıkıp, “Zoruna mı gittii gardaaşşşş” diye bağırmaya başlamıştı. 
Azer Bülbül şarkısıdır, yüksek alkolde yüksek hararet yapar, tehlikeli şarkıdır. “Sen yine de sarıl umutlarına” der şarkının nakarat bölümünde Azer Bülbül, öncesinde hiçbir şey dememiş gibi. Anımsatır. Öncesinde hiçbir şey olmamış gibi takip edilmez futbol. 
Beşiktaş'ın ligi dördüncü tamamladığı, Fulham'ın yeniden Premier Lig'e döndüğü, bir türlü bitmek bilmeyen yağmurlarla -iyi ki- geçen günlerden sonra Dünya Kupası, Karadeniz'in yaylalarla çevirili bir kasabasında sobayı yakmaya çalışırken başladı. Bu sefer, sokakta, harmanda, yaylada futbol oynayan 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hiçbir çocuk görmedim. Hakikaten Dünya Kupası mıydı? Hepimizin kendine göre cevabı var. Zaman şu sıralar zamanlama hatası. Yazıya başlamadan önce Fransa finale çıktı, Mbappe ne kadar gelecek vadeden bir oyuncuysa ne kadar doğru hücumlarda doğru etkileşimlerde bulunduysa o kadar tersine kendini yerden yere attı. 
Mavine, beyazına, kırmızına yakışmaz, diyecekken aklıma 
Neymar geliyor, 
Pogba... Futbol bu değil, futbolu çok özlüyorum. Fransız 
Devrimi öncesi ortalık karışıkken bir grup arkadaş memleketteki neredeyse tüm tuzları çalar. Devrimden sonra çaldıkları tuzları aşırı fiyatlara satarak köşeyi dönüp, tarihe de tuz kaçakçıları olarak geçerler. Ben hatırlatmış olayım da... 

Şili, İtalya, Hollanda, “Türkiye”, İrlanda, 


Brezilya maçında ilk yarı bu kadar yoğun baskı ve tek tük hücumlardan sonra maçın 
Brezilya'ya dönmesi bu kontraların, mevcut forvet arkalarının da etkisiyle, etkisizliğindendi. Vela'nın sağa geçmesi çözüm değil, 
Vela'nın yanına pasını kontrol ve koordine edecek birisi çözüm olabilirdi. 


Filistin, Küba gibi ülkelerin yokluğunda, çoğunluğun gözü Brezilya ve Arjantin'deydi. 
Açıkçası iki takımın da elendikleri yere 

kadar dahi geleceklerini sanmadım ama 

bu kadar takım olmaktan uzak bir görüntü sergileyeceklerini de galiba, hiçbirimiz tahmin edemezdik. Benim favorim açık ara 
Meksika'ydı. Mevcut oyunculara, daha doğrusu sol bloktaki 
(Zaman zaman 

sağ) Vela ve çapraz arkasındaki, aslında sahanın her yerindeki 
Herrera'ya ek, lider/ top çeviren bir forvet arkası olsaydı, hem 
Hernandez rahat edecekti hem de 

biz. Ağabeyimin ikinci memleketi 
Rusya'da Brezilya'yla oynanan maça o kadar taraftarının gelmesine 


şaşırmamız bir yana, tribünlerden rakip takımı çok yüksek seste yuhalayan amigolar, hani... 


Yoksa ben bilmem kaçıncı viskinin ardından biramı yudumlarken şu Vela'yı alsak Beşiktaş'a diye az iç geçirmedim. Meksika teknik direktörü Juan Carlos Osorio Beyefendiye, arkadaş ortamında tekilalarını yudumlarken amigolardan biri sorsa ya: 

“Hocam kapanıyorsan niye üçgen veya 

dar pasla değil de uzun toplarla çıkmaya çalışıyorsun?” Velev ki ben olsaydım, eklerdim: Uzatmanın rövanşı yok! Uzatma dakikalarının, oyunu uzatmanın, uzun pasların, lafı uzatmanın: artık nasıl anlarsa... Futbolda üçgen paslar beni en etkili çalımlardan daha çok heyecanlandırır ve art arda yapıldığında rakibi de yorar oyuncuyu da düşürür, kontra daha da kolay olur. Özellikle kontra oynayan takımlarda üçgen pasların, artık sadece kademeden ileriye karambolü çözmek için kullanılması can sıkıcı. Brezilya maçında 

ilk yarı bu kadar yoğun baskı ve tek tük hücumlardan sonra maçın Brezilya'ya dönmesi bu kontraların, mevcut forvet arkalarının 

da etkisiyle, etkisizliğindendi. Vela'nın sağa geçmesi çözüm değil, Vela'nın yanına pasını kontrol ve koordine edecek birisi çözüm olabilirdi. Yoksa bana ne, derdim... Nasıl 

olsa Almanya elenmiş... Kısaltması İngilizce VAR olan saçma sapan bir hadise cereyan etmiş (tüm dünya görmüştür sanırım VAR denilen hadisenin çare olmayacağını, futbolun gittikçe teknolojiye ayak uydurmasının bizim mahallede değerinin olmadığını, tek çözümün oyun dinamiklerinin esas alındığı bir adalet mekanizmasının olacağını)... Vida futboluna artılar eklemiş... Pepe gol atmış... Neyse 


HAYALLER 


Agüero ve Dybala dururken müthiş bir zekayla Meza ve Pavon'a bel bağlayan bu şahsın acemiliklerine ve yanlış stratejilerine Arjantinli yetkili abiler niye ses etmedi? “Bunun adı statükodur. 
Böyle futbol yürümez”. 


işte, ne bileyim, Vela'yı çok yalnız bıraktınız. 
Keşke böyle olmasaydı. Gelelim asıl hadiseye. 
Jorge Sampaoli isimli bir şahıs var malum. 
Yazının başında “anımsatır” dedim ama 

haydi zor da olsa geçmişindeki başarılarını, başarısızlıklarını, kariyerini bir tarafa bırakalım. 
Arjantin futbol camiasından birisi çıkıp “kardeş sen ne yapıyorsun” diyemedi mi bu şahsa? 
Agüero ve Dybala dururken müthiş bir zekâyla Meza ve Pavon'a bel bağlayan bu şahsın acemiliklerine ve yanlış stratejilerine Arjantinli yetkili abiler niye ses etmedi? “Bunun adı statükodur. Böyle futbol yürümez”. Messi, soyunma odasında “ezdirmem sana kendimi, gövdemi yakar giderim” minvalinde şarkılar mı dinledi de bu kadar mutsuz? Messi, milli marşı okunurken yüzünü kapatıp alnını 


ovuşturacak topçu mu? Daha önce Messi'yi hiç izlememiş, hiç bilmeyen mantıklı birine maç öncesi Messi'yi anlatsak, bu adam niye bu kadar mutsuz, der geçer. Derrida muhteşem çalışması Bağışlamak'ta söz açmıştı. 
Bağışlamak sadece iki taraf arasında olur. 
Ben hatırlatmış olayım da... 


Ezcümle: Fransa finalde Hırvatistan'la oynayacak. Sonuçla ilgilenmiyorum. Futbol, sanmam ama bundan sonra adaletli olsun ve barıştırıcı gücüyle dünyaya mesajlar versin. 
FİFA denilen “şey” dünyanın her tarafında ara sokaklardaki çocuklara hediyeler versin. 
Kazanmak, finalde olmak, gruptan çıkmak zerre kadar umurumda değil zira. Bizi iyi hissettirsin. Şüphesiz. 
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BİR KANAL... 


ADINI DAHİ BİLMEDİĞİMİZ 
OYUNCULARDAN KURULU 
BİR MİLLİ TAKIMIN ATTIĞI 

BİR GOL SONRASI OLUŞAN 
SEVGİ HALESİNE EKRANDAN 
TANIKLIK ETTİK; FUTBOLUN 
GÜLEÇ YÜZÜNE, İNSANLARI EĞLENDİRMESİNE, MUTLU 
ETMESİNE, TUTKUSUNA DA... 
GOLÜN SKOR DEĞERİNE DEĞİL 
SPOR DEĞERİNE BAKANLARA 
BAKTIK. NE GÜZEL DEDİM 
KENDİME... NE KEYİFLİ... 
BİNLERCE KİLOMETRE 
UZAKLIKTA, HİÇBİR PUAN/ 
BAŞARI DEĞERİ OLMAYAN 
GOLE VERİLEN ÇILGINCA 
REAKSİYONA BAYILDIM, 
ÖLDÜM; BİTTİM. 


MEHMET AYAN 


uu 

yle futbol romantiği bir adam falan O değilim. FIFA ve UEFA gibi kuruluşların 

bu denli paraya ve güce teslim olduğu dönemde, siyasetin taaa Olimpiyat oyunları adaylıklarına bu kadar etki ettiği, televizyon yayınlarına göre oyunun şekillendiği bu asırda böyle davranmanın gerçeklerden uzak kalmak olduğunu sanıyorum. En basitinden fikstür çekimlerinde dahi derbilerin oynanacağı haftalar dahi başından belliyken, romantizmin dehlizleri öksürtüyor. Güzel oyun felsefesine saygı duymakla birlikte sonuç alıcı stratejileri de akılcı ve çağa uygun buluyorum. Hiçbir lig ya da organizasyonda güzel oyun özel ödülü falan verilmiyor. En basitinden geride bıraktığımız Dünya Kupası (kendisinden çok etkilendiğini bildiğimiz 1994 Carlos Alberto Pereria Brezilya'sını gözümüzün içine sokarcasına) adeta AYKUT KOCAMAN DÜNYA KUPASI şeklinde geçti. Doğru oyun, güzel 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oyuna birçok maçta galebe çaldı. Savunma(cı) lar, hücum(cu)ları genellikle mat etti. Hazard, M'Bappe, Modric türü çözücüler genel 

olarak dilediğimiz kadar mutlu edemediler bizi. Çünkü onların takımları da 2017/18 Fenerbahçe'si, onların hocaları da Aykut Kocaman felsefesine sahipti. Ekran başında A takımı 1.bölgeden, 2.bölgeye geçerken 

B takımı neredeyse kendi yarı sahasında kaleci dahil 9 ya da 10 kişiyle beklediler. 
Eleştiremem ki; tercihtir. Sonuç aldığı sürece de tarih onları yazmıştır, yazacaktır. 

Konum o değil; konum teknik değerlendirme de değil, romantizm de... Dünya Kupası'nın en etkileyici karelerini gördüm ekranda. Tam da seçim günü... 24 Haziran'da... Hiçbir iddiası kalmamış bir takımın binlerce taraftarının gözündeki mutluluğu okudum. Adını dahi bilmediğimiz oyunculardan kurulu bir milli takımın attığı bir gol sonrası oluşan sevgi halesine ekrandan tanıklık ettik; futbolun güleç yüzüne, insanları eğlendirmesine, mutlu etmesine, tutkusuna da... Golün skor değerine değil spor değerine bakanlara baktık. Ne güzel dedim kendime... Ne keyifli... Binlerce kilometre uzaklıkta, hiçbir puan/başarı değeri olmayan gole verilen çılgınca reaksiyona bayıldım, öldüm; bittim. Tarih: 24 Haziran 2018... Yer: Nizhny Novgorod Stadyumu... 
2018 Dünya Kupası G grubu maçı... İngiltere 
ile Panama karşılaşıyor. Tribünde 43 bini aşkın seyirci... İngiltere'nin doğal olarak 

favori olduğu bir mücadele... İlk yarı futbolu bulanların 5-0 üstünlüğü ile bitiyor. Kimse şaşırmıyor. Panama'nın cılız bir iki atağı renk katıyor devreye. Maç orada bitmiş. 2. yarı formalite. 62'de Kane ile bir gol daha.. 6-0... 
Panama yine top oynamaya çalışıyor. Elinden geldiğince oyunu güzelleştirmeye çalışıyorlar. 
Turnuva öncesi 32 takımı sırala deseler ya 31 
ya 32'nciliğe yazacağın bir ekip mutlu oluyor futbol oynamaya gayret ediyor. Dakika 78... 
Richardo Avila'nın hazırladığı pozisyonda Felipe Baloy'un attığı gol ile maç 6-Te geliyor. 
Bizim özel maçta on yıllar geçtikten sonra Hakan Çalhanoğlu ile gol atma başarısı gösterdiğimiz, yıllar boyu Ünal Karaman'a “O 


kadar sert vurmasaydın da Wembley'de golü bulsaydık” diye hayıflandığımız İngiltere'ye Baloy golü atmıştı. 

1981 doğumlu Guatemala'nın Municipal 
takımında sezonu 36 maçta | golle tamamlamış defans oyuncusu Baloy, attığı golle sadece kendi tarihine harika bir not düşmemiş, bir ülkenin mutluluk fotoğrafının çekilmesine, en az 3 milyar insan tarafından görülmesine de neden olmuştu. Baloy, Türkiye'den bile uçakla 16 saat süren uzaklıktaki ülkesinin sadece KANAL'dan ibaret olmadığını, orada da top oynandığını, İngilitere'ye gol atılabileceğini hepimize gösterdi. 

Ve o gol sonrası... Yıkıldı adeta ortalık... 
Coşku, mutluluk, sevgi, heyecan umut dünyanın dört bir yanına sel oldu aktı televizyonlar vasıtasıyla. Sanırsınız ki Dünya Kupası'nı aldılar. Zannedersiniz ki kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi kazandı. On binlerce kilometre ötede koştukları topun Pickford'un 
koruduğu kaleye gitmesi onları zevkten 44 
köşe etti. 

Ve ekranda bizler... En azından futbolu sevenler... Onlarla mutlu olduk biliyor musunuz? Halen kadrosundan 3 oyuncu sayamayacağımız Panama'nın o mutluluğunu hayatta olduğumuz sürece unutmayacağız. 
82 finalinde Tardelli'nin gol sevincinde çıkan 
damarları gibi... Maradona'nın 90'da alamadığı kupaya bakarken hüngür hüngür ağladığı gibi... 2006'da Zidane'nın Materazzi'ye attığı kafa gibi... Yazıyı kaleme aldığım günlerde 
2018 Dünya Kupası yarı finalleri oynanıyordu. 
Biri şampiyon olacak; 4 sene sonra da bir başkası... Ama bir gün bir yerlerde medya yoluyla ya da yüz yüze karşılaşırsak bana 
2018 Rusya denince aklına ne geliyor diye 
sorarsanız... Binlerce Panamalının dünya futboluna armağan ettikleri o güzel sevinç karelerini söylerim size... FUTBOL O SEVGİ KARELERİYLE KENDİNE AŞIK EDİYOR BİZİ... 
Yalan mı? 
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ATAK YAPAN SANKİ 
CEHENNEME GİDECEKTİ. 
SON DÜDÜK ÇALDIĞINDA 
SENEGAL EVİNE DÖNÜYOR, 
ASYA EKİBİ YOLUNA DEVAM 
EDİYORDU. JAPONYA FAIR- 
PLAY PUANIYLA TURLAMIŞTI. 
OYSA SON MAÇLARININ 
SON DAKİKALARINDA 
OYUNUN RUHUNA FATİHA 
OKUTMUŞLARDI... 


ALİ MURAT HAMARAT 


ünya Kupası'nın tadı damakları 
|) süsleyedursun, akıllara takılan kimi 

noktalar insanı düşündürüyor; 47 
ayın sultanında yaşanan bazı olaylar futbol meftunlarının tadını kaçırıyor. Şüphesiz bunlardan biri, belki de en göze batanı grupta 
oynanan son maçlar... Mevcut statüde 32 
takım kozlarını 8 grupta paylaşıyor, ilk ikiler yollarına devam ediyor. İlk iki müsabakada işini bitirenlerin aşırı rotasyona gitmesi, yer yer rakip seçmesi, kimi zaman sahada yaprak oynamaması veya tarafların etliye sütlüye dokunmazken işi abartması... Ne ararsanız buluyorsunuz, bu oyunun ruhuna 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inanıyorsanız, elbet bozuluyorsunuz. G Grubu'ndaki Fransa- Danimarka mücadelesi kâğıt üstünde çok şey vaat ediyordu. 
İskandinav ekibi kazansa liderliği alacaktı. 
Son düdüğü müteakip tabelada yazacak beraberlik öbür müsabakada Avustralya kasırgası kopmadıkça iki takımı el ele 

üst tura çıkarıyordu. Avrupalıların pek terlemedikleri Moskova randevusu tam 

bir hayal kırıklığıydı. Gol sesi çıkmayan mücadelede tribünlerden yükselen uğultular 
pek manidardı. Tatsız tuzsuz geçen 90 
dakika adeta bir zaman kaybıydı. Tarihler 26 
Haziran 2018'i gösteriyordu... İki gün sonra ise futbol aşkımız iki maçta sınanıyordu. H Grubu kızılca kıyametti. Ununu elemiş, eleği asmış Polonya dışında üç takım da tur atlama şansına sahipti. İlk sözü söyleyen Lehler, Japonya karşısında öne geçmişti. Kolombiya-Senegal mücadelesi kıyasıya devam ederken, Güney Amerikalı savunma oyuncusu Yerry Mina'nın kafası filelerle buluşuyordu. Maçlar böyle bitse, Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşanacak; her şeyleri aynı olan Asya ekibiyle Afrika temsilcisinin kaderini fair-play puanı belirleyecekti. Daha fazla sarı kart gören Senegal gol bulmak zorundaydı. Japonya deseniz, filelerin sarsılmadığı ihtimalde turluyordu. Afrikalılar son saniyeye kadar 

gol ararken, öbür karşılaşmanın son bölümü adeta izleyenler için eziyetti. Atak yapan sanki cehenneme gidecekti. Son düdük çaldığında Senegal evine dönüyor, Asya ekibi 


Mİ, 


yoluna devam ediyordu. Japonya fair-play puanıyla turlamıştı. Oysa son maçlarının son dakikalarında oyunun ruhuna Fatiha okutmuşlardı. 28 Haziran'ın matinesi, futbol meftunlarının tadını kaçırmıştı. Suaredeki Belçika-İngiltere randevusu beklenmeye başlanmıştı. Derken kadrolar açıklanıyor, eller şakaklara gidiyordu. İki takım tam 17 oyuncu değiştirmişti. Bunun adı rotasyon olmamalıydı. 
Hesap basitti; Almanya'nın elenmesinden sonra ikinci olanın yolu güzelleşmişti. 
Belçika biraz asılsa da futbolun beşiği hiçbir şey yapmıyor; sanki kaybetmek istiyordu. 
Adnan Januzaj'ın golü Belçika'yı çeyrek finalde de Brezilya eşleşmesine taşırken, Adalılar istediğini almıştı. Müsaadenizle 

yeri gelmişken geçmişe dönmeli, Dünya Kupası tarihinin son grup maçında yaşanan en büyük kepazeliğini anlatmalı... Tarihler 
25 Haziran 1982'yi gösterirken, Avusturya 
ile Almanya kozlarını paylaşıyordu. 36 yıl önce son maçlar aynı anda oynanmıyordu. 
Başlama vuruşu öncesinde Şnitzelciler liderdi; Cezayir ikinci, Panzerler üçüncü... 
Sosis diyarının topçuları kazanamadıkları sürece eleniyorlardı. Almanya'nın bir veya iki farklı galibiyetlerinde her iki takım da el ele üst tura çıkıyordu. Üç farklı üstünlükte ise Viyana'da gözyaşları sel olacaktı. Horst Hrubesch'in 10. dakikadaki golünden sonra maç adeta bitmişti. Gijon'da tribünleri dolduran 41 bin futbolsever yavaş yavaş zıvanadan çıkıyordu. Ekranları başındaki 


milyonlar canlı yayında kepazeliği izliyordu. 
Sahada yaprak oynamıyor, birkaç oyuncu dışında futbolcular mücadele bile etmiyordu. 
Mücadeleyi Almanya'ya aktaran ARD 

spikeri Eberhard Stanjek, utanç kelimesini kullanıyor, Avusturyalı meslektaşı Robert Seeger, izleyenlere başka kanala geçmelerini öneriyordu. İspanya'da beyaz mendil sallama 


geleneği bir anda hayat bulmuş, 

iki takım “dışarı” 
davet edilmişti. 
İzleyiciler olanı biteni kabullenemiyordu; 
“Cezayir” tezahüratı stadyumda yankılanıyordu. Fakat her şey nafileydi; 

son düdükle beraber işkence bitmiş; daimi müttefikler yoluna devam etmişti. Cezayir gönüllerin şampiyonu olurken, rezil bir şekilde tur atlayan 
Almanya finale kadar yükselse de İtalya'ya 


boyun eğmişti. Dünya futbolunun patronu Gijon'daki tek gollü iki perdelik piyesten sonra karşılaşmaların aynı saatte başlamasına karar veriyordu... Rusya'daki söz konusu üç maçtan sonra FIFA'nın sanki yine bir şeyler yapması gerekiyor. Öncelikle fair-play puanı diye 

bir kural icat ediliyorsa, fair-play ruhuna 


Müsaadenizle biraz sesli düşüneyim...Gruplardan çıkan takımları acaba çaprazdan gelenlerle değil de kendi aralarında yine kurayla eşleştirmek düşünülemez mi? Böyle bir durumda takımlar seri başları ve olmayanlar diye ikiye bölüp gruplarda birbirleriyle oynayanların eşleşemediği bir sistem inşa etmek ve her turda kuralarla yola devam etmek... 


bakılıp takımlar 1'den 16'ya; katılımcı sayısı artıktan sonra 32'ye sıralanır. Her şeyi aynı olan ekipler için son çare olarak kura çekilir. 
Oluşan sıralamada | ile 16; 2 ile 15 şeklinde eşleşmeler belirlenebilir. Ve aynı usulle fina kadar devam edilebilir. Bu ihtimalde tarafların son saniyeye kadar gol kovalayacağı kesin 


aykırı mücadele eden takımın evleviyetle yoluna devam etmemesi gerekiyor. Her 

şeyi aynı olan takımları, eski dost kurayla sıralamak daha adil duruyor. Aksi takdirde saldırmazlık paktları moda olacağa benziyor. 
Müsaadenizle biraz sesli düşüneyim... 
Gruplardan çıkan takımları acaba çaprazdan gelenlerle değil de kendi aralarında yine 


kurayla eşleştirmek düşünülemez mi? 
Böyle bir durumda takımlar seri başları ve olmayanlar 

diye ikiye bölüp gruplarda birbirleriyle oynayanların eşleşemediği bir sistem inşa etmek ve her turda kuralarla yola devam etmek... 
Bir diğer öneri 

de gruptaki puan tablolarından bir sıralama yapılması olabilir. Buna göre grupta toplanan puanlar ve averajlara 


e 


HAYALLER 


gibi gözüküyor. Yine sesli düşünerek kendimi yanıtlamaya çalışmalı... Ekiplerin kamp ve otellerinin baştan FIFA tarafından ayarlanmış olması gerekiyor. 2026 Dünya Kupası'nın üç ülke tarafından düzenleneceği hatırlanınca, planlamanın zorluğu da dikkat çekiyor. Gerçi böyle hayat bulacak ilk organizasyonda 
ABD'de 60, Kanada ve Meksika'da da 10 
karşılaşma yapılacak. Her ne kadar ağırlık bir yerde olsa da oradaki mesafeler düşünülünce, ülkeler aynı Rusya'da olduğu gibi bir sonraki maç için uçakta saatler geçirecek. Grupta 
yaptığı müsabakalar için toplam 9000 
kilometre yol yapmak zorunda kalanlar olduğu anımsatılmalı... İşte sıralamanın belirlendiği hallerde en iyi durumda olanlara yer açısından avantaj sağlanabilir ve ilerleyen maçlar da öngörülerek daha kısa rota kat etmeleri ayarlanabilir. Önceden satılan biletler dışında ilerleyen turlar için çimlerde kozlarını paylaşacakların taraftarlarına bir kontenjan ayrılabilir. Her şeyin aynı kaldığı durumda yine de bir şeyler düşünülebilir. Misal gruplarında üçte üç yapanlara bazı teşvikler öngörülebilir. Misal kartların tamamen sıfırlanması ileriki maçlar bakımından bir avantaj sağlayacağından düşünülebilir. Gelinen nokta aşikâr. Dört yılda bir düzenlenen turnuvanın her anını renklendirmek; hem 

de kaçak dövüşenleri engellemek mümkün. 
Oyunun ruhu için FIFA yine bir şeyler yapmalı tıpkı 36 sene önce masaya yumruğunu vurduğu gibi; sizce de öyle değil mi? 
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Fransa, Hırvatistan, Belçika, İngiltere... Bu dörtlü, turnuvanın başlangıcından beri favori adayları arasında gösteriliyorlardı çünkü ortada gün gibi duran bir gerçek vardı; iyi oynuyorlardı, kadro derinlikleri vardı, kimseden korkmuyorlardı. Belki biraz Hırvatlar bu denklemin dışındaydı ama onların da Rakitic ve Modric'i vardı. O ikiliyi alıp, Almanya, Arjantin, Brezilya, İspanya'dan hangisine koysan en az 2 tur daha atlardı. İlk günden son güne kadar bu gerçekliğin hakkını verdiler. Fransa, gerçekliği bir başka boyuta taşıyıp, Hırvatistan'a 90 dakika boyunca umut bile vermeden kupayı kaldırdı. Onlar, Rusya 2018'in büyük abileriydi, neden öyle olduklarını da GÜRE 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FRANSA BAŞARILI ANCAK 
SIKICIYDI. BELKİ DE BU 
NEDENLE DÜNYA ŞAMPİYONU 
OLMASINA RAĞMEN BİRÇOK 
FUTBOLSEVER TARAFINDAN 
ELEŞTİRİLDİ. MATUIDV'NİN 
ÇABALARI, GRIEZMANN”'IN 
OYUNU HAREKETLENDİRME 
DENEMELERİ, POGBA'NIN 
ORTA/UZUN MESAFE PASLARI, 
PAVARD”IN MÜTHİŞ VOLESİ, 
LLORIZS'İN KURTARIŞLARI YA 
DA VARANE'NİN SAKİNLİĞİ. 
ZORLASAK SALT FUTBOL 
ADINA ÖVÜLECEK ÇOK NOKTA 
BULABİLİRİZ DESCHAMPS”IN 
TAKIMINDA. LAKİN 2018'İ 
ŞAMPİYON OLARAK KAPATAN 
TAKIMIN YEGANE ODAK 
NOKTASININ MBAPPE OLDUĞU 
GERÇEĞİNİ UNUTMAMAK 
LAZIM. 


YUSUF KENAN ÇALIK 


1998'in 12 Temmuz gününde Fransa tarihinin ilk Dünya Kupas'ını kazanıyordu. Kendi evinde, Stade de France'ta, kaptan Didier Deschamps'ın ellerinde kalkan bu kupaya giden yol ise dikenlerle doluydu. 1984'te gelen Avrupa şampiyonluğu sonrasında yaklaşık on yıl boyunca Fransa istediği futbol başarılarını elde edemedi hatta peşinden dahi koşamadı. 
1988 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı evden 


takip eden Fransızlar, İtalya 90'a da bilet bulamadılar. 1992 Avrupa Şampiyonası ise büyük bir hayal kırıklığı oldu. Son maçında sadece beraberliğe ihtiyacı olan Horozlar, Danimarka karşısında ikinci gole engel olamayınca birinci tur sonrasında evine dönmüştü. 

1994 Dünya Kupası elemeleri ise belki de 
kâbusun en dip noktasıydı. Grubun son 

iki maçında İsrail ve Bulgaristan'a karşı sadece bir puan alması gereken Fransa, bunu başaramadı. Bulgaristan maçının son saniyelerinde Kostadinov'un kontrataktan attığı gol sadece hayallerin yıkılmasına değil, Papin, Cantona ve Ginola gibi yıldızların milli takım kariyerlerinin sona ermesine de neden oldu. 

İşte böyle yıkık bir 
Fransa'yı devralmıştı 


Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'na gruplarda veda etti. Bu aslında olağanüstü bir durum değildi, Horozlar bunu daha önce de yaşamıştı. Vahim olan ise Knysna'da yaşanan tartışmalar sonucunda Fransız futbolcuların greve gidip antrenmana çıkmamasıydı. 

Bu olay o kadar büyüdü ki iş milli takıma seçilen futbolcuların ülkeye ve formaya olan bağlılığını ölçme tartışmasına kadar geldi. 
Anlayacağınız 2010'da hem sportif hem de toplumsal olarak dibe vurdu Fransa. 2012'de oynanan çeyrek final sonrası, biraz oynattığı futbol, çokça da oyuncu seçmelerinde kota uygulanması gerektiğini savunan bir ses 

kaydı nedeniyle Laurent Blanc milli takımdaki koltuğunu Didier Deschamps'a devretti. Hedef 2016'da kendi evinde kupayı kaldırmaktı. Yine genç yüzler takıma dahil 


Aime Jacguet. 
Hedef belliydi, 
1998'de kendi evinde tarihinin ilk 
Dünya Kupasını kazanmak. Bunun için yeni yüzler takıma dahil oldu, 
1996'da yarı final 
1998'de ise kupa geldi. Kolay olmadı. 
Turnuva başında eleştirilen Aime 
Jacguet'in takımı, 
12 Temmuz'da 
isetüm Fransa'yı 


2018'i de inşa etmek gerekti. Hiç kolay olmadı. 2010'da yine dibe vurdu Fransa. Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'na gruplarda veda etti. Bu aslında olağanüstü bir durum değildi, Horozlar bunu daha önce de yaşamıştı. Vahim olan ise Knysna'da yaşanan tartışmalar sonucunda Fransız futbolcuların greve gidip antrenmana çıkmamasıydı. 


edildi. 2015'te ülkemizde 
20 yaş altında dünya 
şampiyonu olan birçok futbolcu A takım kadrosuna alındı. Ajime 
Jacguet'in uyguladığı stratejiye ve elde ettiği başarıya en yakından şahit olan Didier 
Deschamps aslında aynı yolda ilerlemeyi tercih etmişti. 2014'te çeyrek final, 2016'da ise final oynadı. Hedef belki ıskalanmıştı ancak Fransa'nın futbol 


sokaklara döktü. Dört sene önce futbola küsen bütün bir ülke artık sokaklardaydı. Bu kupa sadece futbol sevdalılarını sevindirmemişti, Dünya Kupası'nı kazanan takım aynı zamanda ülkedeki göçmenlerin imajını da yüceltmişti. 
En azından bir süreliğine. 

2018'i de inşa etmek gerekti. Hiç kolay 

olmadı. 2010'da yine dibe vurdu Fransa. 


anlamındaki gelişimi sekteye uğramamıştı. 
Deschamps eski teknik direktörü Aime Jacguet ile aynı yolu izlemekle kalmadı, bununla birlikte 1998'de kupayı getiren en önemli unsurlardan biri olan üç defansif orta saha kurgusunu da kopyaladı. 2013'ten beri Fransa futbolunun en önemli yıldızlarından biri olması beklenen Paul Pogba, gerek 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GERÇEKLER 


Oyun-estetiği anlamında tam bir hayal kırıklığı oldu Fransa. Şahsen futbolda estetik kaygısı yüksek birisi olarak Fransa'nın sergilediği futbolu beğendiğimi söyleyemeyeceğim ancak 2004 Yunanistan kıyası gibi uç noktalara gitme ihtiyacı da hissetmiyorum. Doğru tanım “oragmatık futbol” olurdu sanırım. 


Manchester United'da gerekse milli takımda zaman zaman eleştirilere maruz kaldı. 
Merkezde Kante ile ikili orta saha olarak oynadı tüm maçlarda vasatın altında bir performans sergiledi. Pogba'dan vazgeçmek yerine bu ikilinin yanına Matuidi monte edildi. 
Turnuva başlarken bir başka soru işareti de hücum hattıydı. Uyum konusunda sıkıntı çeken Griezmann - Giroud - Mbappe üçlüsü Deschamps”ı düşündürmüş olmalı ki ilk maçına Giroud yerine Dembele ile çıktı. 
Olmadı ve tekrar Giroud'a geri dönüş yapıldı. 
Bu satırları okuyan birçok kişi gibi ben de Olivier Giroud'un Dünya Kupası performansını beğenmedim. Bir golcünün asli görevi 

gol atmaktır. Devamında gelen her şey de ekstradır. Asli görevini yerine getiremeyen Giroud, ekstra görevlerinde ise kusursuza yakın oynadı. Pres yaptı, top kazandı, 

ileride top tuttu, hava toplarında rakip savunmaları yıprattı. Oyun estetiği anlamında tam bir hayal kırıklığı oldu Fransa. Şahsen futbolda estetik kaygısı yüksek birisi olarak Fransa'nın sergilediği futbolu beğendiğimi söyleyemeyeceğim ancak 2004 Yunanistan kıyası gibi uç noktalara gitme ihtiyacı da hissetmiyorum. Doğru tanım “pragmatik futbol” olurdu sanırım. Son zamanlarda topa 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sahip olma ve topu rakibe bırakma konuları arasında ciddi bir kamplaşma söz konusu. 
Guardiola önderliğinde yayılan topa sahip olma oyununu sergilemek bir milli takım için oldukça zor. Milli takımlarda, eğer kadronun iskeletini bir kulüp oluşturmuyorsa, topa sahip olmak için gerekli uyumu yakalamak imkansıza yakın. Fransa da zaten bu turnuvada topla pek bir işinin olmadığını gösterdi. Deschamps açısından aslında bu pek de kötü bir tercih değildi. Son milli takım turnuvalarına baktığımızda, topa daha az sahip olan takımların kazanma oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Milli takım seviyesinde oyun kulüp takımlarının düzeyindeki gibi oynanmıyor. Lakin topu bırakmak futbolun tüm estetik yapısından da vazgeçmek anlamına gelmemeli. Liverpool da topu rakibine bırakıyor. Bunu, Zidane yönetiminde, Real Madrid bile yaptı. Ancak bu iki takımdaki savunma/hücum ya da hücum/ savunma geçişleri o kadar iyi ayarlanmıştı ki, izleyene zevk vermeyi başarıyorlardı. 

Fransa başarılı ancak sıkıcıydı. Belki de bu nedenle dünya şampiyonu olmasına rağmen birçok futbolsever tarafından eleştirildi. 
Matuidi'nin çabaları, Griezmann'ın oyunu hareketlendirme denemeleri, Pogba'nın 


orta/uzun mesafe pasları, Pavard'ın müthiş volesi, Lloris'in kurtarışları ya da Varane'nin sakinliği. Zorlasak salt futbol adına övülecek çok nokta bulabiliriz Deschamps'ın takımında. 
Lakin 2018'i şampiyon olarak kapatan takımın yegane odak noktasının Mbappe olduğu gerçeğini unutmamak lazım. 3 yıl önce profesyonelliğe geçen ve bu kısa süreye 

lig ve gençlerde Avrupa şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi yarı finali ve nihayetinde bir de Dünya Kupası sığdıran Mbappe'nin seviyeyi daha ne kadar çıkartacağı meçhul. 
Çünkü Kylian gibi Fransa Milli Takımı da 

çok genç. 2020, 2022 ve devamı gelebilir. 
Dechamps ya da başka birisiyle pek de önemli değil. Çünkü Fransa Milli Takımı'nın asıl başarısı teknik direktöründen gelmiyor, başarı kriz döneminden çıkmak için takımın çehresini olumlu yönde değiştirecek potansiyelli genç oyuncu kaynağını sunan altyapı sisteminden geliyor. Fransa belki 2022'de yine krize girer, son dünya şampiyonunun gruptan çıkamama sendromunu devam ettirir. Fakat emin olabileceğimiz bir şey var ki, o da bu altyapı sistemi işlemeye devam ettikçe, bu krizlerden çıkmaları çok zor olmaz. 


GERÇEKLER 
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HIRVATİSTAN HERKESİN 
SEVGİLİSİYDİ. BİLHASSA GÜNEY AMERİKALILAR ELENİNCE 
GENEL EĞİLİM ONLARA KAYDI. 
MODRİC SEVİMLİ BİR ÇOCUKTU. 
TAKIMINI SIRTLAMIŞTI. MESSİ 
İLE RONALDO, NEYMAR İLE 
MBAPPE KADAR REKLAMI 
YOKTU. HAVALI, YAKIŞIKLI, 
İKON FALAN DEĞİL AMA İYİ BİR 
EMEKÇİ, GERÇEK BİR LİDERDİ. 


OKAY KARACAN 


lasik bir övgü yazısı yazmak yerine K süne “ Kidik” ile “Luka”nın hikayesini anlatmak istiyorum. O akşam Moskova'da yağmur değil gözyaşlarıydı gökten dökülen. Fransa'nın çocuklarından ziyade onların şarkısını dinlemek isteyenlerin gözyaşları iniyordu bulutlardan. Luka ve Lykos'ın Anadolu uygarlıkları döneminde “ışıltı yeri” anlamına geldiğini anlatmıştı değeri az bilinen bir bilge Anadolu köylüsü. Köylü derken az buçuk okumuş bir 1918 kuşağı insanı. Bayrampaşa 
(Lykos) deresiyle Kelkit (Luka) nehrini görmüş, ona Kapalıçarşı'da anlatılanları belleyip başkalarına belletmeye soyunmuş, suda çimmeyi seven, elleri her nasılsa nasırlı tutkulu bir adamdı. Bir sürü çobanıydı zamanında. 
Ona “kidik” derler, kızdırırlardı. Keçinin erkek yavrusuna kidik denirdi. İnatçılığını alaya alıyorlardı. İnatçıydı. Bildiklerini öğretmede kararlıydı. İşlerine gelmeyince o lakabı yapıştırırlardı adama. Mahallenin çocukları onun farklı olduğunu bilirdi Başka şeyler anlatır, hayrete düşürürdü. Tarih, coğrafya, edebiyata kafayı takmış bir bilge Anadolu çocuğuydu Şükrü Onbaşı. Annesinin küçüklüğünde ona nasıl sarıldığını anlatırken yakalanırdı çoğu zaman. 
Onu görüşüm Kelkit (Luka ) kenarındaki bağ evini terk ettikten bir süre sonrasıydI... 
Portekizce Luz ve İngilizce Light “ışık” anlamına geldiğine göre, “Luzhniki” de ışıltı yeri olmalıydı. Oradan bir nehir akıyordu belli ki sık yağan yağmur sularının karıştığı. O ışıltı yerinde, yüzü görmüş geçirmiş bir hüznün fotoğrafı gibi yaşlı olan genç delikanlı tek bir noktaya bakıyordu. Önce alnına bir damla su düştü. Az sonra bir güzel kadın ona sıkı sıkıya sarılacaktı. O beş kiloluk altın heykelciğe öpücük kondurmayı kimbilir nasıl istemişti. 
Evren'in bir başka yerinde bir başka çocuk Kidik'i hatırladı. Luka'nın mağrur bakışlarını Kidik'in bilge sözlerine benzetmişti sanki. 
Sonra televizyon spikeri Luzhniki'nin anlamını anlatıverdi. Yağmur, nehir ve benzeri bir şeylerden bahsetti. Çocuk, Google'a sordu. 
Lykos Antik Yunan dilinde “kurt” anlamına geliyordu. Işıltı yerinin ihtiyar yüzü, ayaklarla 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hükmedilen gösterinin kurduydu. Hayat tesadüflerle doludur, tekrarlar, benzerlikler hep vardır. İnsanoğlu sadece tesadüfleri fark eder, ararsa bulur. Zihninde kaydetmeye değer bulduğu şeylerin illa ki bir tekrarında buluşur duygular. Yıllar önce tanıdığım Şükrü Onbaşı ile Luca Modric'in bende kalan izlerini nasıl benzettim bilemiyorum. 
İkisinin de çocukluklarında çobanlık yapmış olmaları bir ipucu sanki. Dedelerini bir savaşta kaybetmeleri keza. Evlerinin yıkılmasına 

ne dersiniz? Birinin bilekleri, diğerinin zihni kıvraktı. Işıltılı yaşlı suratlarda kesişiyorlardı bir de! 


ÇOBAN MODRIC 
Hırvatistan tarihinin Macar krallıklarıyla, Hırvat halkının Macar halkıyla iç içe geçen yüz yıllarını anlatıp bana tarih merakını aşılayan Şükrü Onbaşı gibi “Kidik” durumuna düşmeyeceğim. Hayır romantik olmak 

için inat etmiyorum. Ama bu girişi pas geçemezdim. Şükrü Onbaşı hep Macarları anlatırdı. Zagrep Radyosu değildi belki ama yıllarca yanından eksik etmediği radyosundan dinlediği Macaristan futbolunun kahramanlık hikayeleriydi anlattığı. İşte şimdi bir kez daha konuyu birbirine ilikleyebilirdim. Yahu bu Hırvatistan Dünya 
Kupası alamadığı halde en iyi 

futbol ülkesi olan 
Macaristan'ın son sürümü müydü? 

Yüz yıllar boyunca kaynaşmış olabilirler miydi? Macarlar'ın deniz suyuna ayak basmış hali olabilirler miydi? 

Dünya bir hafta boyunca Modric'in çocukluğunda çobanlık yaparken çekilmiş görüntüleri üzerinden romantizm akımına kapılmıştı. Milyonlarca yeryüzü sakini onun kazanmasını bu hikaye üzerinden, savaş, göç ve göçmenlik travmalarından alırken bunu anlatmasam olmazdı. 

1996'da Nottingham'da yine işine tutkulu 

bir inatçı ihtiyar ile mikrofon karşısında yanyana oturmuş anlatırken yağmur sicim gibi indiriyordu. Bir serbest vuruş kazanmıştık ve Sergen'in birkaç ay önce İsviçre'ye yağmurda attığı golü anlatıyordum. Tesadüfleri bağlayacaktım. Enerji yüklüyordum. Benzerini çağırıyordum. “Evlat sen gençsin” dedi. “Bırak ben anlatayım bu golü.” Sergen'in topu baraja takıldı! Yine de ihtiyarı dinlemek onunla o anı yaşamaktı güzel olan.. 
Sonra Goran Vlaovic ismindeki delikanlı bize golü attığında öğrendik ki dedesini Sırplar tarafından yapılan bir saldırıda kaybetmişti. Luca gibi, Kidik gibi... 
2008 yılıydı. Yağmur Viyana 
şehrini yıkamış, yerler kuruyordu. 
Ernst Happel Stadı'nın basın odasında Slaven Bilic isimli adam bir İngiliz gazetecinin ,“Bugün 


1998'de üçüncü, 2018'de ikinci 

olduklarına göre 2038'da sıra onlara gelecekti. Yağmuru doğru 

zamanda yakalamaktı aslolan! 


Türkiye sizi elerse ne yapacaksınız? sorusuna cevap veriyordu. 

Hikayenin üçüncü ismi oradaydı. Slaven “Biz sabah erken kalkıp koşan, öğlen yüzen, öğleden sonra bisiklete binen, tenis oynayan insanlarız, sahalar ve spor salonlarıyla dolu şehirlere sahibiz, döner kaldığımız yerden devam ederiz. Zevk almaya çalışırız, bunu yaparken eğleniriz.” deyivermişti. 

O gece kaybettiler. Luca Modric ile İvan Rakitic Vlaovic'in yaşındaydılar ve ayakları titreye titreye topu o kaleye geçirememişlerdi. Yıkım olmuştu. Yıllarca bunu unutmadılar. 

Bu sefer Fransa'ya yenilip ikinci olduklarında travmanın sonu gelmişti. Yeni bir travmayı, şampiyonluk kaçırma travmasını aşmak için yirmi yıl daha beklemeleri gerekecekti. 1998'de üçüncü, 2018'de ikinci olduklarına göre 2038'da sıra onlara gelecekti. Yağmuru doğru zamanda yakalamaktı aslolan! 


ÜSTÜNDE DAMALI FORMALAR VARDI 
Meslek hayatım boyunca Fransa ve Hırvatistan'ın içinde bulunduğu futbol hikayelerine yakın oldum. Öyle bir gecede Moskova'da bulunmamış olmam, bir ekonomik travmanın sonucu sadece, Oysa bir güzel finali hak etmişti kaydettiklerim. 
Sanırım onların son 25 
yıldaki hikayelerinin temelinde eğitim, bilim, eğlence, zorluklara karşı direniş ve gelişim var. Ben onları hep yükselirken görüyorum. 
Hırvatistan eski Yugoslavya'nın 1990'da İtalya'da ulaştığı zirveyi şimdi tek başına zorluyor. Hajduk Split-Kızılyıldız maçını Hajduk kazanmış bile... 

Fonda “Yağmurlu bir günde görmüştüm seni üstünde damalı formalar vardı” çalarken Luca Modric'e sarılan, dönüp her bir oyuncusunu sarmalayan Hırvat Cumhurbaşkanı'nın şefkatini bu turnuvanın en güzel hareketi olarak zihnime kazıdım. 

Dün Zagrep'te ülkenin yarısı kahramanlarını karşıladı. Hepsi gururluydu. Bilic'in dediği gibi bugün herkes koştu, yüzdü, servis attı, top sürdü... 

Hırvatların 2018 hikayesi bundan ibarettir... Her zamankinden farksız ! 

Şükrü Onbaşı'ya saygılarımla... 
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İNGİLİZLER 4-4-2 OYNARDI. 
PENALTI ATIŞLARINDA 
BAŞARISIZLIK ONLARIN 
KAÇINILMAZ KADERİYDİ. 
TURNUVALARDAKİ EN SON 
KORNER GOLÜ 2010 YILINDA 
ATILMIŞTI. AMA ONLAR ÖYLE 
BİR DÜNYA KUPASI OYNADI Kİ 
KİMLİĞE DAYALI TÜM TEZLERİ 
YERLE BİR ETTİLER. 


ORHAN ULUCA 


asıl ki 2000 yılında dönemin Dünya ve N Avrupa şampiyonu Fransa'yı baz alan 

Almanya bir atılım yaptıysa benzer şekilde İngiltere de son Dünya Kupası şampiyonu Almanya'yı örnek alarak başta altyapı akademileri olmak üzere geniş çaplı revizyona gitti. Artık onlar da yabancı teknik direktörden ziyade yerli kullanımının kaçınılmazlığına değindi. Gençlerin aldığı akademik eğitimde revizyona giderken, aynı zamanda milli takımın başına onlarla beraber uzunca süre vakit geçirmiş genç bir teknik adamı getirdiler. Değişim böyle başladı. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası İngiltere'nin yeni futbol yüzünün büyük turnuvalardaki ilk gösterimi oldu. Son dört takım arasına kalma başarısını gösteren Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere Milli Takımı, Hırvatistan karşısında uzatmalarda yediği gol sonucu elenerek turnuvaya veda etti. Sportif açıdan bakıldığında en son 1990 Dünya Kupası'nda elde ettiği başarıyı yinelediğini söyleyebiliriz. 
Fakat kazanımlar bununla sınırlı kalmadı. Gareth Southgate kemikleşmiş İngiliz futbolunun köklerine saldırarak yeniden yapılanmanın ilk adımlarını atmış oldu. İngiltere belki yine Dünya Kupası'nı kaldıramadı ama umutları heybesine doldurarak turnuvaya gelecek olan güzel günlerin haberini almış bir şekilde veda etti. 


YAŞLI YILDIZLAR DEĞİL 

GENÇLER SEÇİLDİ 

İngiltere Milli Takımı Dünya Kupası'nda yer alan ülkeler arasında yaş ortalaması en genç takım olarak dikkatleri üzerine çekti. Takımın menajeri Southgate hali hazırda 21 Yaş Altı İngiltere Milli Takımı ile beraber çalıştığı Harry Kane, John Stones, Jesse Lingard, Jordan Pickford, Dele Alli ve Eric Dier'ı yukarı taşıyarak takım bütünlüğünü korudu ve gençlere şans verdi. Bunların yanına Trent Alexander-Arnold ve Ruben Loftus-Cheek'i ekledi. Eleme maçlarında da Lewis Cook, Dominic Solanke, Tammy Abraham ve 

Joe Gomez seçimleriyle de fark yaratmıştı. Bir sonraki Dünya Kupası'na bu turunuvanın 23 kişilik İngiltere kadrosundan Jamie Vardy ve Ashley Young dışında kalan oyuncuların hepsinin yeniden katılma şansı mevcut tıpkı 2014 Almanya'sı gibi. 
Pek çok açıdan 2018 Dünya Kupası performansı aslında 2010 Almanya'nın yeniden yapılanışına benzediğini söyleyebiliriz. Her iki ülke de gençler 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Tipik İngiliz futbolunun en önemli göstergesi olan uzun toplar ise yine Hırvatistan maçına kadar yürürlüğe sokulmadı. Southgate yarı final başarısını İngiliz futbolunun özünü inkar ederek gerçekleştirdi. 


ile beraber ülke futbol kültürüne hakim anlayışında radikal değişiklikler yaparak 

yola çıktılar. Geçmişte İngilizler geçen 28 yıl içerisinde büyük turnuvalarda bireysel oyuncu kalitesi yüksek oyuncuların vaat ettiği beklenti sonucu hayal kırıklıklarıyla turnuvalara veda ederken bu kez tersi oldu. Beklenti belki düşüktü ama erişilen başarı son 28 yılın en iyisi olarak kayıtlara geçti. 


ÜÇLÜ SAVUNMA 

Futbol ve İngiltere yan yana geldiği andan itibaren hemen yanına eklenen 4-4-2 dizilimi bu turnuvada tarih oldu. Gareth Southgate üçlü savunma ile beraber elemelerde oynadığı 
10 maçta yenilgi yüzü görmeden ve kalesinde 
-ikisi direkt frikikten olmak üzere- yalnızca üç gol görerek Rusya'ya adım attı. Turnuvada 

ise yarı finale gelene dek savunmasıyla öne çıkan bir İngiltere Milli Takımı izlediğimizi söyleyebiliriz. Southgate'in fark yaratan ayrıntısı sadece üçlü savunma olmadı. 
Geçtiğimiz yıl rekor bir ücretle Tottenham'dan Manchester City'e geçen sağ bek Kyle Walker'ı sağ stoper oynatması da devrimsel bir karardı. Rakip sahaya yerleştiklerinde oyunu domine etme konusunda yardımcı olan Walker etkisi pek çok maçta kendisini ortaya koydu. 
Özellikle turnuvanın yıldızları arasında yer alan Trippier'in etkili performans göstermesinde de rolü önemliydi. Tipik İngiliz futbolunun en önemli göstergesi olan uzun toplar ise yine Hırvatistan maçına kadar yürürlüğe sokulmadı. 
Southgate yarı final başarısını İngiliz futbolunun özünü inkar ederek gerçekleştirdi. 


DURAN TOPLAR VE PENALTI ATIŞLARI İngiltere Dünya Kupaları'nda oynadığı maçlarda üç kez penaltı atışları ile sonucu belirlenecek olan müsabakaya çıkmış ve bunların üçünü de kaybederek bu alanda olumsuz anlamda da olsa bir şöhrete sahip olmuştu. Gareth Southgate pek çok futbol otoritesinin aksine bunun şans olmadığı düşünerek hareket etti. Penaltı atışlarında başarı kazanmak için çok yönlü video analizleriyle çalışan takım bunun meyvesini de almayı başardı. Kolombiya karşısında bir ilki başararak penaltı atışları sonucu Dünya Kupası'nda ilk kez tur atlayan İngiltere'nin kalecisi Jordan Pickford şöyle diyordu maç sonunda “Sadece Falcao beklediğimiz köşeye atmadı.” 2016 Avrupa Şampiyonası'nda 


33 korner kullanan İngiltere gol atamamış 

ve bununla ilgili sayısız espriler türetilmişti. 
Gareth Southgate duran top konusunda üst düzey bir çalışma gerçekleştirerek NFL ve NBA gibi farklı sporların koçlarından yardım almıştı. Köşe atışlarında diğer takımlardan farklı olarak ceza sahası içerisinde beş değil 
altı oyuncu bulundurarak attıkları toplam 12 
golün yarısını kornerlerden üretme başarısı göstererek fark yarattılar. Dünya Kupalarında en son korner golünü 2010'da atan İngilizler 
8 yıl sonra gol atmanın da ötesine geçirip 
hücumun ana silahı haline getirdi. Bunlara eklenen frikik ve serbest vuruş ortası ile gelen golleri de düşündüğümüzde İngiltere duran toplardan buldukları gol oranının yüzde 75'e çıkararak muazzam bir oran tutturdular. Bu bardağın elbette dolu tarafıydı. 


YARATICILIK SORUNU 

Dünya Kupası'nda İngiltere'nin attığı 12 

golün 9'unun duran toptan olması bir başarı olduğu kadar aynı zamanda başka alanlardaki yetersizliğinin de bir göstergesi. Yarı final maçı dahil oynanan 6 maçın içerisinde İngilizlerin akan oyunda bulduğu gol sayısının yalnızca 

3 olması bir soruna işaret ediyor. Hırvatistan 
maçında 120 dakika içerisinde rakip kaleye çektikleri isabetli şut sayısı 2'de kalırken, orta sahada istenilen düzeyde yaratıcı oyuncu eksikliği İngilizleri hücumda verimsizleştirdi. 
Hırvatistan maçında yedikleri sert pres karşısında İngiltere, yazının başından itibaren bahsettiğimiz bütün yeniliklerini unuttu 


ve eski futbol ilkelerini uyguladı. İlk defa Hırvatistan maçında isabetli pas oranı yüzde seksenin altına düştü. Jordan Henderson'un oyun kurma konusundaki başarısızlığı kadar, baskının yüksek olduğu maçlarda oyunun kontrolünü eline alacak lider oyuncu eksikliği final yolunu kapattı. Hücumda üretim konusunda sıkıntı yaşanılmasının yegane nedeni sisteme uygun doğru orta saha üçlüsünü teknik adamın bulamamış olmasıydı. 
Dele Alli gerçekte skorer kimliği ile ön plana çıkar. Jesse Lingard ise deneysel yaklaşım sonucu ön alandan merkeze çekilen yetenekli hücum oyuncusudur. Jordan Henderson'ın üzerine binen yük yarı final maçında taşınılamaz konuma gelince İngiltere çöktü. 
DENEYİMSİZLİK VE STRES FAKTÖRÜ Hırvatistan maçını diğer bütün karşılaşmalardan ayrı bir şekilde ele almak mümkün. İlk defa isabetli pas oranı yüzde seksenin altına düştü. Kaybettikleri Belçika karşılaşmasında dahi bu oran yüzde 88 idi. 
İlk defa yerleşik savunma bireysel hatalar yaparak gol yedirdi. Öyle ki Hırvatların 

attığı iki golde de iki savunmacının bireysel hatası başroldeydi. Yedikleri presin sonucu hakimiyetini kaybeden İngiltere lider oyuncu eksikliğini derinden hissetti. Öte yandan baskı karşısında hataların baş gösterdiği bu karşılaşma deneyimin hala büyük turnuvaların vazgeçilmez unsuru olduğunu hatırlattı. 


GELECEKTE İNGİLTERE'Yİ NE 
BEKLİYOR? 

Gareth Southgate ile devam edilmesi durumunda 21 yaş altı takımından bu yana beraber çalıştığı bu oyuncularla beraber istenilen gelişimi sağlayarak önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olan Avrupa ve Dünya Kupaları'nda eksiklikleri gidererek kupayı yeniden İngiltere'ye getirme şansı mevcut. Oyuncular daha deneyimli olduğu kadar teknik adam da daha tecrübeli olacaktır ve 2010'da yarı finalde elenen Almanya'nın 

4 yıl sonra kupaya uzanan başarının bir 
benzeri de burada yaşanılabilir. Bunun için teknik adam ve kadro istikrarı kaçınılmazdır. 
Gareth Southgate'in başladığı işi bitirmek için önünde en az iki büyük turnuva duruyor. 
Vardy ve Young dışında kalan kadro uzun süreçte İngiltere'ye özlediği kupayı getirmeye çok yakın duruyorlar. 


Real Madrid 
Zeka 
Hırvatistan 
Saç Bandı 
Fare 
Koridor 
Pandomim 
Replik 

Şef 

Sol Anahtarı 
Ürün 

Mucit 
Finalist 
Geçmiş 
Mülteci 


KARŞILAŞTIRMA 


Manchester United 
Güç 
Fransa 

Saç Boyası 
Ahtapot 
Sokak 
Rap 

Sufle 
Enstrüman 
Nota 
Mahsül 
İcat 
Şampiyon 
Gelecek 
Göçmen 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artinez, turnuva öncesinde The 
M Guardian'a verdiği röportajda 

şöyle söylemişti: “Acı çekmeye hazır olduğumuzu ve zorluklarla başa çıkabileceğimizi göstermemiz gerekiyor. 
Bu oyuncu grubu, onlara nasıl turnuva kazanılacağını gösteren bir öncül jenerasyona sahip değil. Dolayısıyla adeta bilinmeze doğru yol alıyoruz ve son derece kararlı olmamız gerekiyor.” Japonya karşısındaki geri dönüş, Brezilya gibi bir devin mağlup edilmesi ve turnuva boyunca takım liderlerinin bir kez olsun geri adım atmış olmaması; bunların tamamı, bir sonraki turnuva için Belçika'ya çok önemli artılar katacak. Ekip olarak büyüdüklerini ve bir şeyler başardıklarını hissettikleri ilk turnuva bu olmalı. Ama bir de kötü haberimiz var: bu jenerasyon en iyi ihtimalle ancak bir büyük turnuvayı daha beraber oynayabilir. 
Son yaklaşıyor. Peki Martinez'in Wilmots'tan farkı neydi? 2 sene içinde hem kazanan hem de pozitif futbol oynayan bir ekibi nasıl meydana getirebildi? Buraya geçmeden önce, milli takım düzeyinde bu iki öğeyi bir araya getirmenin yani hem göze hoş gelen futbol oynamanın hem de kazanmanın, ulaşılması çok zor bir ideal olduğunun bir kez daha altını çizmemiz gerekiyor. Belli kesimlerce tekrar tekrar yazılan ama nedense izleyicinin içine bir türlü sinmeyen sebepler bunlar. En başında, oyuncularla antrenman yapma süresinin kısalığı devreye giriyor. 
Bir arada çalışma ve belli ezberleri oturtma süresi çok kısıtlı. Dolayısıyla, her geçen sezon kusursuzluğa bir adım daha yaklaşan kulüp takımlarının yarattığı beklentiler karşısında milli takımların albenisi her geçen gün azalıyor. Martinez, “Üzerinizde tüm bir ulusun baskısı var” diyor. Bu kadar hazırlıksızsınız, yetmezmiş gibi, daha fazla baskıyla mücadele etmek zorundasınız. Fransa gibi, Almanya gibi, İspanya gibi sürekli futbolcu üreten ülkeler ve sürekli belli yıldızları dışarıda bırakma ve bunun sorumluluğuyla yüzleşme zorluğuyla karşı karşıya... Bazen tüm yıldızları bir araya toplamak iyi bir fikir değildir. Los Galacticos, iyi bir takım değildi. 
Dolayısıyla, milli takımlarda genellikle daha muhafazakar ve takım kimyasını daha iyi oluşturabilen muhafazakar antrenörler parlıyorlar. Portekiz, şampiyonluğu Santos'un basit ama efektif sistemiyle kazandı. Jorge Sampaoli ise harika bir taktisyendi; ama pres oyununu Arjantin'in sahip olduğu o kadroyla oynamaya 


çalışması hayalperestliği, Messi'nin son kupasını bir felakete çevirdi. Kısacası, Belçika'nın elindeki tüm yıldızlara rağmen hem kazanıp hem bu kadar gol atması 

pek de küçümsenecek bir iş değil. Hele ki daha önce geçirdikleri birkaç turnuvayı hesaba katarsak. Ama turnuva öncesinde Martinez'e duyulan güven pek de fazla sayılmazdı. Turnuva öncesinden de geriye, 
en geriye gidelim. Everton'da geçirdiği 18 
aylık berbat periyodun ardından Martinez'e böyle bir ekibin emanet edilmiş olması herkes için şok edici olmuştu. Sürekli aynı hatalara düşmesi ve en kötü anlarda dahi abartılı derecede pozitif demeçler vermesi, onu İngilizlerce pek sevilen bir ifade olan fraud konumuna düşürmüştü. Çok konuşan, boş konuşan ve taktiklerden anlamayan Martinez. Bu karizma kaybında birinci dereceden sorumlu olduğunu inkar edemem, örneğin Tom Cleverley'nin İngiliz oyuncular arasında en tekniği olduğunu iddia ettikten sonra ne gibi bir tepki almayı beklediğini bilemiyorum ama Martinez'in işe yaramaz biri olduğu konusunda kestirip atmacı İngiliz basını gibi değildim. Onu Wigan, hatta kısmen Swansea günlerinden beri takip ediyorum ve böylesine basitleştirilecek biri olmadığı konusunda satırlarca yazabilirim. 
Ve yine onu biraz tanıyan biri olarak şunu söyleyebilirim ki, Belçika işini kapmasının en önemli sebebi Belçika'daki seçim komitesinin onun İngiltere'deki bu algılanışından hiç haberinin olmamasıydı. Martinez'in futbol bilgisi ve karizması sebebiyle tercih edildiğini söylediler ve bu iki melekeye gerçekten de sahip biridir. Ama geldiği ve kariyerini inşa ettiği ülkede, her iki alanda da bitik biriydi. 
Sonra ne oldu? Martinez, ilk iş olarak 

üçlü savunmaya geçti. İlk resmi maçında İspanya'ya 2-0 yenildiler ve hiçbir varlık ortaya koyamadılar. O maça 4-2-3-1 dizilimi ve merkezde Nainggolan'la başlamışlardı. 
Her ikisi de bir daha Belçika'nın yeni sisteminde kendine şans bulamadı fakat Belçika Fransa'ya gelene dek oynadığı 

24 maçın hiçbirinde kaybetmedi. Bir kez 
de Dünya Kupası elemelerinde Bosna-Hersek'e karşı dörtlü savunmayı deneyen Martinez, daha sonraki hiçbir maçında üçlü savunmadan vazgeçmedi ve bu yeni yapı üzerinden yeni bir ezber ortaya çıkmaya başladı. Kısacası, ülkenin yıllardır kaliteli bek oyuncuları çıkaramaması sorunu böyle aşılmak istendi; Martinez'in kanatlarda kullandığı oyuncular kulüp takımlarında 

ön alanda oynayan oyunculardı. Burada, antrenörlerin karşılaştıkları yeni problemleri çözmek isterken kendi geçmişlerine 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de sürekli geri dönüşler attıklarını tekrar maçı sonrası De Bruyne basın önünde olmasaydı rakip takım Chadli'yi boş bıraktığı hatırlatmak gerekiyor. Martinez'in üçlü antrenörü sertçe eleştirmiş ve taktiksel kadar cüretkar davranmaya cesaret edebilir savunmaya geçişi ve kanatlarda hücum olarak hazır olmadıklarını söylemişti. Daha miydi? Muhtemelen hayır. Peki ya Nainggolan oyuncuları kullanması onu ilk kez takip eden sonra, Nainggolan'ın kadroya alınmaması ile kadroda olsaydı? Belki de onu ve onun ön biri için dahiyane gelebilir ama bunun aynısını ülke çapında protestolar oldu. Ama belli ki alandaki agresifliğini aradıkları ilk ve tek yaparak Wigan'la FA Cup'ı kazanmıştı. Yani, Rusya'ya götürülecek kadronun açıklanması maçtı. Bu soruların cevaplarını tabi ki asla 

bu yapıyı aslında o zaman bulmuştu. “İki ve her şeyin netleşmesi sonrası grubun bilemeyeceğiz. Ama lafını asla esirgemeyen bek oyuncunuzu da asla aynı anda hücuma birlikte çalıştığı 15-20 günlük süre, Martinez'in haşarı çocuk Kevin De Bruyne dahi gönderemezsiniz, bunu yapabildiğiniz tek de tahmin ettiği gibi grup maçlarının mağlubiyeti barışçıl bir şekilde kabulleniyorsa, yapı üçlü savunma” diyordu. Benzer şekilde, kazanılmasıyla ortaya çıkan özgüvenle Fransa'nın sinir bozucu ölçüde komple bir Brezilya'ya karşı aldıkları tarihi galibiyette birleşince ortaya bambaşka bir sinerji çıktı. takım olduğu gerçeğini de kabullenmemiz Lukaku'yu sağ kanat oyuncusu olarak Brezilya maçı sonrası oyuncular taktiksel gerekiyor. Hem teknik hem de bir önceki kullanması, daha önce Arsenal'ı Everton'la olarak ne kadar iyi hazırlandıklarından kupayı finalde kaybetmiş ve Belçika'nın bu 3-0 mağlup ederken uyguladığı bir stratejiydi. bahsediyorlardı; Fransa mağlubiyeti sonrası kupada geçtiği yoldan iki sene önce geçmiş 

O gün solda Mirallas, merkezde yalancı ise Hazard ve Courtois duygusal bir şekilde bir takım olarak, mental açıdan kusursuz dokuz Naismith ve sağda yine Lukaku vardı. rakibi “anti-futbol” oynamakla suçladılar. bir takım bu. Etkileyici değil belki ama Martinez, Brezilya maçının ardından çok Kısacası, bu kez potansiyelini sonuna dek kusursuz. “Dünya Kupası'nda gösterdiğimiz hoş bir şekilde şunu söyledi: “Hiçbir zaman sergilediğini düşünen, rakibe cüret eden, performanstan dolayı gururluyum. Fransa maçları taktik tahtasında kaybetmedim.” iyi futbol oynayan bir ekip vardı ve içleri belki biraz defansif oynadı ama futbolun Böyle söyleyerek galibiyetin payını bu planı rahat bir şekilde eve dönüyorlardı. Peki güzelliği, istediğiniz biçimde oynamayı kusursuz uygulayabilen oyunculara ve biraz Fransa maçını neden kazanamadılar? Evet, seçebilmenizde. Buna saygı duyuyorum.” diyor da elbette ki şansa verdi. Olması gerektiği yine küçük detaylar. Eğer Meunier cezalı Kevin. Belçika, evine gururlu dönüyor. 


gibi. Bazen bu küçük detayları gözden 

kaçırıp antrenörün tercihini sonuç üzerinden değerlendirmeye çalışmak gibi bir anlayış içine giriyoruz. Örneğin, bu sezon Klopp'a kaybettiği Şampiyonlar Ligi maçı sonrası 

Pep şunu söyledi: “Antrenörün aklındakinin ne olduğunu görmek için ilk 10-15 dakikaya bakın. Sonra maç kaotik bir hâl alabilir ve farklı reaksiyonlar geliştirmeniz gerekir.” O gün, tecrübesiz Alexander-Arnold karşısında Sane'nin birebirlerini denemek istemişti. Eğer Belçika gibi erken bir gol bulabilseler veya erken bir gol yemeseler, bugün o hamleye dair çok başka şeyden bahsediyor olabilirdik. 
Dahası, City oyuncuları ilk golü yedikten sonra kontrolü kaybetmişti. Belçika'nın bu turnuvada en büyük olgunluk gösterdiği alansa burası 

ve şimdi tam da o noktaya geliyoruz. Zaman içinde, özellikle de turnuvanın ilk üç maçından sonra, oyuncuların Martinez'e olan güveninde ciddi bir artışın olduğunu gördük. Bu da yine hem turnuva öncesi hem de ilk geldiğinde oluşan beklentilerin birebir zıttıydı. Örneğin, üst üste kontra atak golleri yedikleri Meksika 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NOTLAR 


DÜNYA KUPASP'NDAN 
NOTLARIM 


BALKONA ÇIKARILAN TELEVİZYONLAR, SEHPAYA HAZIRLANAN ATIŞTIRMALIKLAR VE SOĞUK İÇECEKLER; ARKADAŞLARLA SÖZLEŞMELER, BİRİKTİRİLEN UNUTULMAZ ANILAR. 
HER KUPANIN HİKÂYESİ FARKLI. RUSYA İÇİN DE BİRÇOK NOT BİRİKTİRDİM, BENİM ARTIK DİJİTALLEŞEN NOT DEFTERİNDE. 


ERBATUR ERGENEKON 


ve Misaki'ye misafirliğe gitmesi gibi. Güzel bir film izlerken en heyecanlı sahnede ayağa fırlamak gibi. Balkona çıkarılan televizyonlar, sehpaya hazırlanan atıştırmalıklar ve soğuk içecekler; arkadaşlarla sözleşmeler, biriktirilen unutulmaz anılar. Her kupanın hikâyesi farklı. 
Rusya için de birçok not biriktirdim, benim artık dijitalleşen not defterinde. 


TURNUVANIN PARLAYANI: KYLIAN MBAPPE 

Brezilyalı (Fenomen) (Gerçek) Ronaldo, bana göre tarihin 1 numaralı golcüsüdür. Yerini doldurmaya çalışmak, (basketbol açısından bakarsak) Michael Jordan'ın yerini doldurmaya çalışmak gibidir. Birçok aday gelip geçer; ancak gerçekten başarmak neredeyse olasılıksızdır. (imkânsız diye bir olgu yoktur, olasılığı düşük ya da yüksek olgular vardır) Yine de “Evet, o seviyeye en yakın isim bu” diyebileceğimiz sporcular hep olacaktır. An itibariyle ilk kez, Ronaldo'nun ayakkabılarını giymek için gerçek bir aday var: Kylian Mbappe... Dünya Kupası boyunca bu adaylığın sebepleri için bizlere birçok veri verdi... Çok hızlı, çok güçlü ve büyük bir golcü güdüsüne sahip. Liderlik vasıflarını da zaman zaman sundu bizlere. Elbette Ronaldo'nun olağandışı tekniği başka bir boyuttaydı ancak zaten biraz eksiği olmasa “kusursuz” bir adamdan bahsediyor olurduk. Ama “Hey!” Çocuk daha 19 yaşında. Her anlamda gelişecek!” 


) ünya Kupası'nın tadı çok başka. Zamanında sabah erken kalkıp izlediğimiz çizgi filmler gibi. Benjamin, Eric ve Sezar'ın buluşup; Tsubasa 


TURNUVANIN HAYAL KIRIKLIĞI: ALMANYA 

Doymuş, demode ve kibir içinde boğulmuş Almanya'nın, son 16'ya bile kalamamasının sebebi, saha içi taktik anlayıştan ziyade saha dışı olaylardı. Mental olarak ilk günden itibaren bir türlü turnuvanın içine giremediler. Sorunları hep soyunma odasından dışarı taştı. Yeşil sahada da bu durumun kurbanı oldular aslında. Kendine fazla güvenen ve kibre kapılan Löw, takımın gerçek anlamda fark yaratabilecek oyuncusu Leroy Sane'yi kadroya almadı. Bu oyun anlamında da sonun başlangıcıydı aslında. Artık sıradanlaşmış ve rakiplerce çözümlenmiş oyunu değiştirebilecek tek adam ekibe katılmadı. Sane 

geçen yıl Premier Lig'in en iyi 5 oyuncusundan biriydi. Evet Sane zaman zaman disiplin setlerinin 

dışına çıkan bir adamdı ama zaten farkı da burada yaratacaktı. Disiplinli, bildiği oyun vasatlaşmış Löw; Sane'den egoları yüzünden vazgeçti ve kazandırabilecek formüle erişemedi. Oysa oyunda bazen asi olmak gerekir. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın disiplini ile meşhur efsane baş antrenörü Zeljko Obradovic bile zaman zaman sistemin dışında işleyen bir adam olan Bobby Dixon'ı kadrosuna katarak, sıkışan anlarda anahtar olarak kullandı. Löw ise, “Ben Almanya'yım. Son şampiyonum. Nasıl olsa yaparım.” 
rahatlığından ve egosundan, diğer büyük çalıştırıcıları kendine örnek almadı. Sonunda kaybetti... 


TURNUVANIN REZALETİ: JORGE SAMPAOLI Öncelikle şunu belirteyim. Sampaoli için hayal kırıklığından daha yüksek frekans içeren bir kategori şarttı. Demek ki neymiş? Dövmelerle donanıp, Güney Amerika çılgınını oynayarak, tarihi teknik direktör olunmuyormuş. Demek ki neymiş? Süper yıldızları bir arada yönetmek, başka bir bilgelik gerektiriyormuş. Demek ki neymiş? Dünyanın 

en iyi oyuncusuna sahip olunca, sihirli bir şekilde kupa ellerinde yükselmiyormuş. “Messi'nin etrafına en iyi sistemi kurmaya çalıştık” diyerek insanları değil ancak kendini kandırıyormuşsun. Demek ki neymiş? Dybala ile Higuain yanında otururken, Meza oyuna alınarak; finale ilerlenmiyormuş. Evet, Arjantin'in kadro yapısı kötüydü ama esas kötü sendin hocam. Hoca kusura bakma da Meza nedir ya! Sen koskoca Arjantin'i, gülmeli kedi videolu masalara “Meza” ettin hoca! 
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TURNUVANIN SANATÇISI: KEVİN DE BRUYNE 

Guardiola, Barcelona'da futbolu güzelleştirdi; Manchester City'de ise mükemmelleştirdi. 
Kevin De Bruyne o oyunun en önemli parçası oldu. Pep, De Bruyne'yi kusursuz bir maestroya dönüştürdü. De Bruyne bir elmas, bir dilek taşı... Futbolu bir sanat gibi icra ediyor. Topa dokunuşları bir ressamın fırça darbelerini andırıyor. O, Demir Adam'ın hayatta kalmasını sağlayan ve ona güç veren reaktör. 
Onu izlemek bu turnuvanın ayrıcalıklarından biri oldu. 


TURNUVANIN DEĞER 
KAZANANI: 
DOMAGOJ VIDA 


Hırvatistan ilerledikçe ve Vida iyi performans gösterdikçe, talipli sayısı da yükseldi. Beşiktaş'ın bonservis vermeden renklerine bağladığı deneyimli oyuncu, bir anda büyük bir gelir kaynağına dönüştü. 

Her başarılı hamlesinde değerine değer kattı. 


TURNUVANIN FORMASI: NİJERYA 


90'lar'ın o dalgalı havasını barındıran Nijerya forması, turnuvanın en çok konuşulanı oldu. 
Beğenin ya da beğenmeyin, en çok akılda kalan forma elektrik çizgilerine sahip Nijerya forması oldu. 


TURNUVANIN ROL ÇALANI: 
MARADONA 


Diego Armando Maradona'nın tribündeki sürreal halleri zaman zaman çok tepki çekti. FIFA ile kavgası ve açıklamaları bolca tartışıldı. Ancak 

yine de öyle ya da böyle bu ikonik efsane bir şekilde manşetleri çalmayı başardı. Gerçek şu ki Maradona'nın gölgesi bile organizasyonda, halefi Messi'den fazla yer kapladı. 


TURNUVANIN TARTIŞMASI: VİDEO 
HAKEM TEKNOLOJİSİ 


Öncelikle biz de uluslararası arenada olduğu gibi Video Hakem için VAR kısaltmasını kullanıyoruz ancak bizde VHT olmalı. Neyse VHS'nin de dönemi geçtiği için böyle herhalde. 
(Aslında VAS dönemleri harikadır ama bu başka bir yazı konusu) Müdahale ettiği pozisyonlar kadar, müdahale etmedikleri konuşuldu. VAR! bize “makine de olsa insan insandır” cümlesini betimledi. “Yapay zekânın devraldığı zamana mı ışınlansak acaba direkt?” sorusunu sordurttu. 
(Gerçi o zaman da Skynet falan çıkabilir karşımıza, büyük sıkıntı olur...) Elbette genel olarak “Evet, bu lazımmış” dedik de çoğu pozisyon “Ellere VAR da bize yok mu?” şarkısını mırıldattı. 


TURNUVANIN İLHAM KAYNAĞI: HUBERT WIRTH 


Almanya'dan, 82 yıllık traktörüne bağladığı mini karavanı ile Rusya'ya maç izlemek için yolculuk eden 


70 yaşındaki 
REretE ği p FIFA Hubert Wirt, e turnuvanın ilmam kaynağı 


oldu; kendime not düşmemi sağladı: Yol ne kadar uzak olursa olsun, yolculuk ne kadar zor gözükürse gözükse gözüksün, daima hayallerinin peşinden koş. Yolculuk güzeldir, hayalleri kovalamak da... Hayatta hiçbir şey için geç değildir. Her zaman en doğru zaman bu andır. İnsan ağaç değildir ve ait olduğu yer onu gülümseten anılarıdır. Hayat bölüm bölümdür ve biriktirdiğin anlardan oluşur. En güzel anları biriktirin. Her zaman hayallerin arkasından gidin ve anın hakkını verin. Eyvallan Hubert baba. 
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AVRUPA YAKASI 


2018 DÜNYA KUPASI, SAYISIZ HİKÂYESİ İLE GERİDE KALDI. 
TAKIMLAR VE OYUNCULAR ÜZERİNDEN YORUMLAR, DEĞERLENDİRMELER YAPILDI, KAHRAMANLAR ÜZERİNDEN TARİHE NOTLAR DÜŞÜLDÜ. DİĞER BİR DEYİŞLE, FUTBOL MAÇLARI “DİL” VASITASIYLA YENİDEN OYNANDI. SAHADA VE SAHA DIŞINDA OLUP BİTENLER SÖZ İLE TEKRARDAN KURULDU, HERKES BU “*“SAHNEDE” BİR ROL ALDI. BİZ DE BU YAZIDA BÖYLE BİR YENİDEN İNŞA İDDİASINI İRDELEYECEĞİZ: 


SALİH DEMİRCİ 


üyük beklentileri olan Arjantin ve 
2. Brezilya'ya “hayal kırıklığı” payesi 

düştü. Avrupa ise, kaygan ve değişken bir kavram olarak, Hırvatlar dâhil, turnuvayı domine etti... Nitekim yarı finale gelindiğinde, hatta ilk iki çeyrek final maçı bittiğinde geriye yalnızca Avrupa takımları kalmıştı. Brezilya ve Arjantin, iki iddialı futbol ülkesi, çeyrek finalden ötesini göremediler. Onların peşi sıra gelen Uruguay ve Kolombiya ile oluşan Güney Amerika dörtlüsü, Avrupa takımlarına elendiler. Onların şahsında dünyanın geri kalanının futboldaki iddiası adına ümitsiz bir tablo gördük ve özetle şöyle denildi: Oyunu icat eden Avrupa, standardı belirlemeye devam etti. Fakat tarihte hep böyle olmadı, bugüne 
dek oynanan 21 Dünya Kupası'nda yalnızca 5 
kez, son dört takım Avrupalılardan oluşmuştu. 
Diğer yandan, futbolu icat eden İngilizler, sadece üç kez bu aşamaya ulaşabilirken, küçük ve uzak bir ülke olan Uruguay, bunu beş kez başardı. Son turnuvaların hayal kırıklığı Brezilya ise malum, futbol tarihinin merkezindeler ve hala bir sonraki turnuvaya da favori başlayacak kadar güçlüler. 


KARIŞIK TAKIMLAR 

Başka bir açıdan bakarsak İngiltere, Fransa 

ve Belçika'nın kadrosunda Afrika ve Karayip kökenli oyuncular çoğunlukta. Takımların iskeleti, dünyanın “ten rengi açık olmayan” coğrafyalarından kurulmuş durumda. Bilhassa Fransa stoperleri, orta sahası ve iki süper starı Paul Pogba ve Kylian Mbappe ile turnuvanın Avrupa dominasyonuna apaçık bir şerh düşüyorlar. Dolayısıyla, kastedilen “Avrupa'” bir coğrafya ya da ırk/millet temelli bir tanıma sahip değil. Emperyal ve kolonyalist dönemin bakiyesi, değişen siyasi sınırlar ve insan topluluklarının artan akışkanlığı ile birleştiğinde, yeni dünya ve yeni Avrupa, işte karşımızda... Bu bakışla ülkemizde de Suriye kökenli “yerli” futbolcular görmemiz olası, tabii birkaç yıl sonra. Keza bu oyuncu Afgan ya da Çin vatandaşı bir Uygur Türkü de olabilir. Karşı 


siyasetleri tetikleyen göç, bizatihi göç meselesi üzerinden engellenebilir ya da ötelenebilir bir konu değil, yaşadığımız dünyanın geçmişe göre ağırlığı artan bir gerçeği. Dolayısıyla ırk/millet ya da coğrafya temelli tanımlamalar, eskiye âit ve bugün pek bir anlam ifade etmiyor. Tekrar vurgulamak gerekirse, “Avrupa” derken, bir coğrafi sınırdan bahsetmiyoruz. 


PÜR BEYAZ HIRVATLAR 

Ama Hırvatistan, küçük bir ülke ve takımının tamamı Hırvatlardan oluşuyor. Hırvat 

olmak, eski dünyaya ait bir tanım sayılmaz, zira Yugoslavya dağılırken ayrımın din ve mezhep temelli olduğu coğrafyada, Slavların Katolik tarafı Hırvatlar, Ortodoks tarafıyla, Sırplarla savaşmıştı. Her iki ülke de bugün, geçmişte sporun her alanında başarılı 

olan Yugoslavya'nın bakiyesi olarak Dünya Kupası'nda boy gösterdiler. İkisi de pür beyaz, ikisi de çok sayıda kaliteli oyuncuya sahipti. 
Öne çıkan ise, tıpkı Fransa 98'de olduğu gibi, Hırvatlar oldu. Slavlar arasında bir kültür merkezi olarak Avrupa'ya en yakın duranın Hırvatlar olduğunu söylemek, anlamlı bir ifade olmasa da, yanlış sayılmaz. Genel görüntü 

ise Hırvat ve Sırp oyuncu gruplarından daha çeşitli. Dünya Kupası şöleninde yeryüzünün her bölgesinden insanlar sahaya çıktı ve tribünde yer aldı. Hatta öyle ki yarı finalde yalnızca Avrupa ülkeleri olsa da, Afrika'dan Karayipler'e, Araplardan Filipinler'e dek (Alphonse 

Areola) dünyanın dört bir yanı turnuvanın bu aşamasında dahi temsil edildi. Göçün bizzat yerleşik norm olduğu dünyada, yeteneğe şartsız fırsat veren nadir meslek dallarından biri olarak futbol, ortaya böyle bir manzara çıkardı. 
Öne çıkanlar ise oyunda uzmanlaşanlar, çeşitli faktörlerin bir araya geldiği ülkeler oldu. Ortaya çıkan manzarayı açıklamak için bakışımızı 

daha ince detaylara, futbol oyununa dair uzmanlaşma tarafına çekmemiz gerekiyor. 


NİCELİK VE NİTELİK 

Öyle ki Fransa ve Belçika, futbol eğitiminde çıtayı çok yukarı çıkarmış iki ülke. Yetenek havuzunu genişletirken, nicelik patlamasını nitelik ile destekleyerek Avrupa'nın geri 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çok uzak görünüyor, onlar tercihlerini başka oyunlardan yana kullanıyorlar. 


İKLİM VE DEĞİŞEN OYUN 
Büyük resimden daha derine, detaylara baktığımızda durum bir yönüyle daha farklı. 
İklim önemli bir faktör, keza rakım ve havanın nem oranı da oyuna dair belirleyici birer etken. 
Dünya Kupası organizasyonu eğer Avrupa'da düzenleniyorsa, son 4'e kalan Avrupa takımı ortalaması 3,45 düzeyinde, yani ancak iki turnuvada bir araya başka kıtadan takım karışıyor. Fakat turnuva eğer Avrupa dışında düzenleniyorsa, ortalama 2,2'ye düşüyor. Bir başka deyişle, Avrupa dışında düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarında Güney Amerikalıların şansı daha yüksek görünüyor. 
Sonraki turnuva, 2022'de Katar'da ve Brezilya'nın şansı, biraz daha yüksek olabilir. 
Bir diğer yönüyle de ilgi çekici, sıcak iklimden gelenler ve nemin daha yoğun olduğu bölgeler için anlam ifade ediyor olabilir. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2014-15 sezonunda atılan goller, ortalama 11,4 saniye topa sahip olarak ağları bulurken, 2016-17 sezonunda bu süre 10,6 saniyeye düşmüş durumda. Oyun 

2 ği H hızlanıyor, atletizm artıyor. Afrikalıların ve 
Oyle ki, Fransa ve Belçika, futbol Karayiplilerin fark yaratmasına, üst düzeyde artan ağırlığına şaşmamalı. Güney Amerikalılar 


eğitiminde çıtayı çok yukarı ise oyun fikrinde bir duraklamaya girmiş 


görünüyorlar. Brezilya'nın Almanya'dan 7 gol 


çıkarmış iKi ülke, Yetenek ha VUZUNU yemesi ile ayyuka çıkan kriz, bu turnuvada 


genişletirken, nicelik patlamasını e e , iğ 7 olanı, ama başı çeken Brezilya ile Arjantin'in nitelik ile destekleyerek A Vrupa nın kendini biraz Ni yukarı Mi e 


Keza Almanya'nın da kendi çapında bir krizi 


geri kalanına fark attılar. Bunun sayısal var, tahtlarını Fransa'ya kaptırmak üzereler... 
değerleri şampiyonlarda görülüyor ALAN VE ORGANİZASYON 


Futbol, bir top ve alan oyunu. Alan yahut boşluk, daima bir düzene ihtiyaç duyar. Futbol da bu düzeni ifade eden dizilişler, şablonlar ve setler ile oynanıyor. Organizasyonların 


kalanına fark attılar. Bunun sayısal değerleri ekonomik durumu, futboldaki başarıyla her kalitesi yükselirken, takımların toplam oyuncu şampiyonlarda görülüyor, Almanya'nın kendi zaman örtüşmüyor. Nitekim Çin, sahnedeki kalitesi aynı hızda artmıyor. Oyunun seyrine standartlarının gerisinde kalışıyla iki komşusu oyuna katılmak için dev yatırımlar yapmayı ilişkin geçmişe dair “sıkıcı” eleştirilerine parlıyor. İngiltere de alt yaş kategorilerinde sürdürüyor. Trene ne zaman yetişebilirler böyle bakmak gerekir. Keza Avrupa'nın, gösterilen başarıyla, son dönemde bu ikiliye bilinmez, ama bunca çabayla futbol organizasyon ve bir fikrin ifadesi olarak eklenmeye çalıştığını göstermişti. Hırvatlar manzarasına bir yerden girecekleri kesin. Avrupa'nın, Rusya 2018'deki dominasyonunu bambaşka bir hikâye ve onlar, kuşkusuz İhtiyaç aşikâr, çünkü 2018 Dünya Kupası'nda da bu minvalde değerlendirebiliriz. Dünyayı artık daha detaylı irdelenecektir, zira imkân son 16 turunda yalnızca Japonya, Avrupa ve kendine katan Avrupa, futbolda belki de yetersizliklerine karşın bu kadar nitelikli bir Güney Amerika dışındandı. Afrika'nın temsili tarihte hiç olmadığı kadar güçlü. Organizasyon oyuncu grubuna nasıl sahip oldukları, rakipleri (o ise şimdilik, bir süre daha Avrupa üzerinden ve kaliteli futbol eğitimi, başarının belirleyicisi üzerinden okunduğunda açıklanamıyor. Zaten O gerçekleşmek zorunda görünüyor. olarak giderek yükseliyor. Bu gidişatın Slavların Avrupa'ya dâhil olup olmadıkları, Brezilya ise, dünyadaki ağırlığı artan bir ülke değişmesi için geçmişte Güney Amerika'dan, coğrafi sınırlar üzerinden okunamayan “icat olmasına karşın futbolda eski günlerini arıyor. bilhassa Brezilya'dan çıkan yeni fikirlerin edilmiş Avrupa” için mühim bir soru... Keza Arjantin, organizasyonu çok bozuk bir tekrar görülmesi umulurken, Afrika ve Herkesin bu sahnede bir rolü var. Hırvatistan takım görüntüsünü her turnuvada tekrarlıyor. Asya'nın kendini ifade edebilmesi için örneğinden hareketle, ekonomik gelişmişlik Zaten ülkenin kendisi de ekonomik yönden zaman gerek. Türkiye'nin bu anlatılanların futbolda başarının garantisi değil. Bir yere de benzer bir görüntü vermeyi sürdürüyor. neresinde olduğunu İse okuyucunun irfanına kadar manzarayı açıklasa da, ülkelerin sosyo- Amerika Birleşik Devletleri ise halen futbola bırakıyorum. 
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VAR 


İYİ Kİ VARSIN “VAR” 


VİDEO YARDIMCI HAKEM(VAR), DÜNYA KUPASI GİBİ DEV BİR ORGANİZASYONDA İLK KEZ KULLANILDI VE HARİKA SONUÇLARLA KUPAYA DAMGA VURDU. BUNDESLİGA 

VE SERİE A'DA YAŞANANLARIN ARDINDAN ENDİŞE TAŞIYAN YÜREKLERE SU SERPTİ, PREMİER LİG REDDETSE DE KULLANMAK İSTEYEN DİĞER ÜLKELERE CESARET AŞILADI. 
DAHA DA İLGİNCİ İSE DÜNYA KUPASI TARİHİNDE PENALTI REKORU KIRILMASINDA BÜYÜK PAY SAHİBİ OLURKEN, KIRMIZI KARTLARDA DA CİDDİ BİR DÜŞÜŞ GÖZLENDİ. 


MURAT FEVZİ TANIRLI 


-PERU-DANİMARKA: İlk yarının son anlarıydı. Danimarkalı Yussuf Poulsen, Perulu Edison Flores'in ayağını yerden süpürüyor, Gambiyalı hakem Bakary Gassama zor pozisyonu atlıyor ve “devam” diyordu ki VAR uyardı ve tekrar izlemesini sağladı. Doğru bir şekilde penaltı kararı verdi, ancak vuruş autla sonuçlandı. 


-DANİMARKA-AVUSTRALYA: Turnuvada yediği ilk golü VAR müdahalesiyle kalesinde gören Avustralya, bu kez Danimarka önünde VAR yardımını lehine kullandı. Yussuf Poulsen'in doğal konumda olmayan havadaki eline çarpan topu, İspanyol hakem Mateu Lahoz önce görmedi. VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra doğru kararla penaltıyı verdi. Jedinak'ın 38. dakikadaki penaltı golüyle Avustralya skoru 1-T'e getirdi. 
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-İSVİÇRE-KOSTA RİKA: Fransız hakem Clement Turpin, Veljkovic'in Bryan Ruiz'e yaptığı hareket sonrası penaltı kararı verdi. Ancak VAR, “Bryan Ruiz'in ofsaytta olduğu” uyarısı gönderdi. Penaltı iptal edilerek, ofsayttan doğan endirekt serbest vuruşla oyun başladı. 
Bu pozisyondan hemen sonra yine Kosta Rika atağında bu kez Campbell'e faul yapıldı. 
Turpin yine penaltı dedi ve VAR'ın da desteğiyle skor 2-2'ye gelmiş oldu. 
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Örneklerini sıraladığım pozisyonlarla birlikte grup maçları sonunda 16 maçta VAR tarafından hakem kararına müdahale edildi. 
16 maç arasında birden fazla müdahalenin 
yapıldığı tek maç İran-Portekiz arasındaydı. 
VAR 3 kez karara müdahale etti. 2.turda, çeyrek finalde ve yarı finalde ise gruplara göre çok bariz örnekler yaşanmadı. Brezilya-Belçika maçında Mazic'in atladığı penaltının VAR görüşmesine rağmen sonuçlanmaması en önemli göze batan hataydı. 


VAR'ın uyardığı gruplardaki toplam 18 
pozisyondan 13'ünde hakemlerin ilk verdiği karar değişti. Diğer 5 pozisyonda ise verdikleri kararı izleyip doğru olduğuna kanaat getirerek değiştirmeden devam ettiler. İlgi çekici olan nokta ise penaltı sayısı. Oyun esnasında hakemlerin görmeyip “devam” dediği ancak 


SONUÇLAR 


VAR uyarısıyla penaltıya dönen “8” pozisyon 


oldu. Brezilya-Kosta Rika ve Senegal- 


Kolombiya maçlarında verilen 2 penaltı, VAR 


uyarısıyla hakemin izlemesinin ardından yanlış karar olduğunu anlaşılmasıyla iptal edildi. 
İspanya-Fas ve G.Kore-Almanya maçlarında ofsayt nedeniyle iptal edilen goller, VAR sayesinde tekrar skor tabelasına eklendi. 


VAR'ın en çok korkulan ve merak edilen 

yanı, maçın “durduğu” süreydi. Bu da asla korkulduğu gibi olmadı. Grup maçları sonunda paylaşılan ortalama değerler çarpıcıydı. Bir maçta topun oyunda kaldığı sürenin Premier Lig gibi zirve bir kategoride dahi 60-65 dakika arası olduğu düşünülürse, gidişata tesir edecek kritik bir yanlış kararı önlemek için ortalama 1-2 dakika beklemenin adalet terazisi ve sarfedilen emeğin karşılığı anlamında gözardı edilebileceğini düşünüyorum. 
Neticede her maçta 10 pozisyon olmuyor. 


MAÇIN DURMASINA EN ÇOK SEBEP OLAN OLAYLAR 


Dünya Kupası maçlarında her duraklamanın ortalama kaybettirdiği zaman 


DURAKLAMA NEDENİ 


Serbest Vuruş 
Taç 

Kale Vuruşu 
Köşe Vuruşu 
Sakatlık 
Oyuncu Değişikliği 
Gol Kutlaması 
Gösterilen kart 
Hakeme İtiraz 
Penaltı Vuruşu 
Video Hakem 
Hakem Uyarısı 
Tartışma 


MAÇ SÜRESİNDEKİ PAYI 


O. 8 26 


3. 1 
0. 2 HA 
4. 4 HAA e, 

3.1 HR 

3. O amm 

0.9 pay 

0.6 gg 

0.6 yg 

05 yg 

0.3 | 

0.1 | 


MAÇ BAŞINA 
ORTALAMA 
DAKİKA 


10:29 
07:50 
06:03 
04:14 
04:10 
03:03 
02:55 
00:55 
00:36 
00:33 
00:31 
00:17 
00:05 


Süper Lig'de VAR hazırlıkları başladı. Aynı Rusya'daki gibi tek merkezden, Riva'dan işleyecek şekilde çalışmalar yapılıyor. Hangi hakemlerin VAR olarak görev alacağı ve VAR'a dair protokoller de şekilleniyor. Süper Lig'de emekleme aşamasında elbette sorunlar olacaktır ama genel itibarıyla umutlu olduğumu ve saha içinde futbolumuzu çirkinleştirmek isteyenlere karşı güzel bir koz olacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun! 
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VAR 


HAKEMLER 


KORKMAYIN, AYAKTA ALKIŞLAYIN! 


EGO GÖSTERİSİ VE PRİM KAVGASI OLMAYAN, ADAMLIK TARTIŞMALARI TV EKRANLARINDA SAKIZ HALİNE GETİRİLMEYEN VE 2018 RUSYA DÜNYA KUPASI'NDA 3 KİŞİLİK DEV KADROSUYLA MÜTEVAZI ŞEKİLDE SPORTİF MÜCADELESİNİ SÜRDÜREN A MİLLİ TAKIMIMIZ, YARI FİNALE ÇIKMA BAŞARISINI GÖSTEREREK ÜLKEMİZE DÖNÜYOR. 


MURAT FEVZİ TANIRLI 


hakemleri açıklanmıştı ki birden medyamızda ve spor 

sitelerinde “hayal kırıklıkları” başlıkları peydahlandı: “Şok”, “Rüya bitti”, “Beklenen olmadı...” 
Olumsuz haberlerin sebebi veya bardağın boş tarafından bakılmasının kaynağı Dünya Kupası'nda Hırvatistan-İngiltere yarı final müsabakasına Cüneyt Çakır'ın atanmasıydı. Türk hakemliği adına bir başka gurur gecesi olması gerekirken, olumsuz haberler sevinci(!) paylaşılıyordu. 


- IFA'nın resmi internet sayfasında yarı final maçlarının 


Aslında Çakır adına hikayenin dikkat çeken başlangıcı, 2010'daki UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Fulham-Hamburg maçına uzanıyor. 8 sene önce, klasik Avrupa maçları seviyesinden “final” kelimesi içeren maçlara terfinin ilk adımıydı. Ardından 2012 Avrupa Şampiyonası Portekiz-İspanya yarı finali, aralarda yine Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi yarı finalleri derken beklenen an geliyordu. Yakın zamanda kaybettiğimiz rahmetli Doğan Babacan'ın düdük çaldığı 1974 Dünya Kupası'ndan tam 40 yıl sonra, 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda bir Türk hakem boy gösteriyor, hatta bununla kalmayıp Hollanda-Arjantin yarı finalini yönetiyordu. Hemen ardından 2015'te Berlin'de Barcelona-Juventus Şampiyonlar Ligi finali geliyordu. 
Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçlar peşpeşe gelirken, hepimizin kalbinde 2018 Dünya Kupası finali yatıyordu. Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte çok iyi bir takım haline gelip üst üste öyle başarılar yaşattılar ki artık çıta Dünya Kupası finaline yükselmişti. Turnuva öncesinde hakemlikle ilgili pek çok uluslararası sitede finale aday hakemler arasında Hollandalı Kuipers, Arjantinli Pitana, ABD'li Geiger, Alman Felix Brych, İspanyol Lahoz ve Cüneyt Çakır isimleri ön plandaydı. Görüleceği üzere Avrupa dışındaki kıtalardan sadece 2 isim vardı. Tabii ki takımların alacağı sonuçlar ve hakemlerin performansları da turnuva 


olana göre final yolunu sekilrdircekt 1982'deki Dünya Kupası'ndan bu yana finale MR Analar nn 

olan hlemlrinreasna br göz msn iaagkamsll pls İİİ ve tablo aslında mesajı veriyordu. Grup o SEREN EN maçlarında görev alı, sonrasında direkt İMREN MEN 

olarak finale çıkan hakemler sadece 1982 ve |1998 SaidBelgola | 2 

1998 Dünya Kupalarında olmuştu: 1982'de SEE ENNE NN 
Coelho ve 1998'de rahmeti Sad zelaola, ERME 1 NN MM 

Orun dişin de fal çıkan tüm hakemler, Grup ŞEMA KN MENE RE 


aşamasındaki maçlardan sonra mutlaka ya MN MN NM 


2.tur ya da çeyrek final maçı yönetmişti: 


Diğer yandan sadece 2 maç yöneterek finale giden 3 hakem de dikkat çekiyor. Hatta biri, şu anda FIFA Hakem Komitesi'nin başındaki Collina! 
2002'de T'i gruplarda olmak üzere 2.turda da sadece bir düdükle finale adını yazdırmıştı. Ancak son 3 Dünya Kupası'na baktığımızda final yöneten hakemlerin maç sayılarının 


nakde düdük aldığın görüyoruz. llstartanadAnanin | > İİ İİ js Bu tablo paralelinde grup maçlarının — llireza Faghaniiran) — | 2 | 1) İİ ala tamamlandığı günden bu yana lBiorn Kulpers (Hollanda) | 2 | 1) 1 | | OOO (4 j tüm yzlarmda ve eyl medya © cüneyt Cekndürkyen İz İİ a İİ ŞE paylaşımlarında dikkat çektiğim o ÇandresCunha(Uruguay) | 2 | | | İİ İs nokt, Çak çin en z yaıfinlin o andrea) 2 İİ İİ 
banko olduğuydu. Hatta Collina'nın o İMilorad.Mazic (Sırbistan) | 2 | | İŞİ 3 
baş olmasından dolayı ayrı 2002: EEE İNE MİNNİE kendisine yapılan gibi, çok güvendiği Cüneyt Çakır'ın 2 maçla da olsa finale çıkabileceği umudumu ve hayalimi de hep korumuştum. Netice olarak, 


son 3 Dünya Kupası'ndaki yaklaşım Antonio Lahoz (İspanya) gerçekleşti ve Arjantinli Pitana, 5. maçı olarak finale adını yazdırdı: 


DOM İON İSE İS SN İSE İSİ 
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HAKEMLER 


Bu maça dair en çok sorgulanan noktalardan biri de “15 dakikalık uzatma devresinde 4 dakika uzatma mı olur!” konusuydu. 
Efendim, Manzdukic'in sakatlığı, 112'de Vardy'nin, 115'te Corluka'nın, 1719'da Badel/'in kenardan oyuna girdiğini ve gol sonrası oyunun başlamasının geciktiğini hesaplama zahmetine girmezseniz, 4 dakikanın nedenini anlamanız zor olur elbette! 


Rusya'da en çok görev alan hakemlere ve ülkemizin pek sevdiği İspanyol Lahoz'a pozitif ayrımcılıkla yer verdiğim tabloya göz attığımızda önceki Dünya Kupalarında hiç rastlanmayan bir “ilk” karşımıza çıkıyor: Pitana ve Kuipers'in hem 2.turda hem de çeyrek finalde üst üste görev alması. 
Tabii bunda Fransız Turpin, Alman Felix Brych gibi üst düzey hakemlerin erken eve yollanmalarının da rolü oldu. Bu iki hakemin ve hatta Polonyalı Szymon Marciniak'ın maçlarında VAR ile yaşadıkları diyaloglar ve muhtemel anlaşmazlıklar merak konusu olarak gizemini koruyacak. Kupada hakemler açısından zorluk seviyesi yüksek olan maç sayısı çok fazla olmadı. Zor geçmesi beklenen Brezilya-Belçika maçında dahi Mazic'in penaltı tartışması pozisyonu dışında maçın genel adrenalini dahi normal seviyedeydi. Bu açıdan baktığımızda Hırvatistan-İngiltere hem maçın seviyesi, hem de erken gelen golle Hırvatların gerilmesi, stresin artması, 120 dakikaya uzaması, kritik gol ve kart kararları açısından son derece önemliydi. 
Çakır sadece, maçtaki kritik pozisyonları değil, gerilimi de özenle yönetmek durumunda kaldı. Perisic'in golünde tehlikeli hareket nedeniyle faul var mıydı tartışması yersiz. Golde bariz bir ihlal olsa, VAR hakemleri zaten müdahale ederdi. Bu açıdan da kendisini kutluyorum. Bu maça dair 

en çok sorgulanan noktalardan biri de “15 dakikalık uzatma devresinde 4 dakika uzatma mı olur!” konusuydu. Efendim, Manzdukic'in sakatlığı, 112'de Vardy'nin, 115'te Corluka'nın, 119'da Badelij'in kenardan oyuna girdiğini ve gol sonrası oyunun başlamasının geciktiğini hesaplama zahmetine girmezseniz, 4 dakikanın nedenini anlamanız zor olur elbette! 


VAR yardımı gelmesi hakemlerin siyah-beyaz hata yapmasını engelledi. Bu büyük bir fayda ancak asıl hakem kalitesi farkı burada başlıyor. Çünkü koca 90 dakikada VAR'ın müdahale edip durduracağı an 1 kez olur, örneklerini paylaştım. Oyunu nasıl yönetiyor, tempoya katkısı var mı, başta fauller olmak üzere kararları standart mı, kart kullanımı ne seviyede, kritik pozisyonları yorumlama becerisi ne seviyede? VAR gelmeden önceki hakem değerlendirme kriterleri ortadan kalmadı ki! Maçlarında verdiği kararların VAR uyarısına rağmen “değişmediği” nadir hakemlerden oldu Çakır. Sevgi dünyanın en güzel duygusu. Saygı da keza en müstesnası! İçimizden birilerinin ülke sınırları dışında devler arenasındaki başarısına burun kıvırmak, hatta küçültmek kimseye bir şey kazandırmaz. Hele hele yıllarca “Yenildik ama ezilmedik”, “canınız sağolsun” kültüründen gelen, bunlarla büyüyen biz yaşlardaki insanlar için aç olduğumuz böyle başarıları korkmadan ayakta alkışlayalım. Pek çok alanda sıkıntılı yurdumun nadir mutluluk kaynağı konularında bardağın dolu tarafına bakalım. 2010'da ses getirmeye başlayan Cüneyt Çakır projesinin Türkiye sınırlarındaki kısır tartışmasını bırakıp, Süper Lig'deki benzer pozisyonlarla Dünya Kupası'ndaki bir pozisyonu karşılaştırma sığlığına, ucuzluğuna girmeyelim. 

Şenol Güneş'i ve oyuncularımızı 2002 Dünya Kupası 3.lüğümüzden dolayı kutluyoruz ama tam 16 sene önceydi. Fatih Terim'i ve oyuncuları 2008 
Avrupa 3.lüğümüzden dolayı kutluyoruz ama tam 10 sene önceydi. A Milli futbol takımımız gibi, 2000'li yıllardaki 10 dev futbol organizasyonundan sadece ve sadece 4'üne katılmayı başarmanın ve o turnuvalardaki başarıları döndürüp döndürüp izletme yerine, istikrarın peşinden koşalım. Türk hakemliğinde dönüm noktası olmasını düşünüp, yeni Çakırları yetiştirecek projeleri destekleyelim. VAR kelimesi sadece teknoloji olarak değil, istikrar olarak VAR olsun! 
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BENİM TİM 


EN İYİ LL'İM 


FUTBOLUMUZUN EN TECRÜBELİ TEKNİK ADAMLARINDAN HİKMET KARAMAN, RUSYA 2018 DÜNYA KUPASI'NIN EN İYİ TPİNİ FİTBOL DERGİ OKURLARI İÇİN OLUŞTURDU VE TÜM OYUNCULARI TEK TEK 


YORUMLADI. 


HİKMET KARAMAN 


1- COURTOIS 

Milli Takımı'nın performasını yükselten en önemli oyunculardan biri. Gerçek bir kaleci. 
Brezilya maçında kurtardığı çok önemli toplar vardı. Picford'u da beğeniyordum fakat o henüz Courtais kadar güven vermiyordu. 


2-VERTONGHEN 

Belçika'nın Japonya karşısında 2-0'dan 

3-2'ye çevirdiği maçın kıvılcımını o yakmıştı. 
Savunmadaki performansıyla da alkışları topladı. 
Üçlü savunmanın solundaki tercihim o. 


3- VARANE 

Fransa Milli Takımı bugün final oynuyorsa savunmasının payı büyük. Varane da savunmada hem kalitesi hem de sertliğiyle beğendiğim bir futbolcu. 


4- VIDA 


Biraz da milliyetçilik yapıp ülkemizde forma 


Eden Hazard 


54 fitbol 


Olivier Giroud 7m 


giyen bir futbolcuyu yazalım. Vida kupanın iyi oyuncularından biriydi. 


5- TRIPPIER 

Çok hızlı. Güçlü bir orta sahanın yanında hücuma topu taşımak için çok etkili oluyor. İngiltere'nin etkili isimlerinden biri oldu. 


6- KANTE 

Orta sahanın dinamizmini artırdı. Her topu kaptı. 
Fransa finale giderken orta sahada tam bir 6 
numara gibi çalıştı. 


7- MODRIC 

Starlardan oluşan takımları hepimiz gördük. 
Hepsi evlerine döndüler. Fakat Modric gibi oyuncular tarih yazdı. Çok iyi bir oyun aklı ve zekası var. Rakitic ile birlikte gösterdiği uyum ve 


m Lukaku 


De Bruyne 


takımı için yaptığı skor katkıları onu turnuvanın en iyilerinden biri yaptı. 


8- DE BRUYNE 

Orta sahanın ortasında oynadığında attığı paslar ve oyun hakimiyetiyle takımının asist yükünü sırtladı. Harika bir oyun görüşü var. Bir de orta saha ile oynasa inanılmaz işler yapar. 


9- EDEN HAZARD 

Hem 3.lük maçında attığı gol ile hem de diğer maçlarda gösterdiği performansın da etkisiyle Dünya Kupası 11'ine girmeyi hak ediyor. Biraz bencil olsa da takımında De Brüyne'nin liderliğini de kabul etti. 


10- LUKAKU 
Tam bir modern futbol forveti. Fiziği ve zekasıyla Belçika'yı taşıdı. 


T1- OLIVIER GIROUD 


Fiziğini ve oyuna katkısını beğeniyorum. Takımına alanlar açan iyi bir forvet oyuncusu. 


Trippier 
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Marcelo Pavard 


SENİN EN İYİ (1 7)'İN 
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Yaz, çek, paylaş #benimllim 


SON ZAMANLARDA 

SIKÇA DİLLENDİRİLMEYE 
BAŞLAYAN BİR ŞEY VAR. O 

DA MARCELO'NUN ARTIK 
DÜNYANIN GELMİŞ GEÇMİŞ 
EN İYİ SOL BEKİ OLABİLECEĞİ. 
BU FİKRİN, EN BÜYÜK DİRENÇ NOKTASIYSA ELBETTE AYNI 
MEMLEKETİN BAŞKA BİR 
YILDIZINA VURULAN ROBERTO 
CARLOS HAYRANLARI... 


KAAN KAVUŞAN 


ünya Kupası'ndaki Sırbistan-Brezilya 
|) maçından önce, bir Sırp televizyonu 

ünlü yönetmen Emir Kusturica'dan Brezilya maçını yorumlamasını istedi. 
Kusturica ise beklenmedik bir yanıt verdi: “Sırbistan, bana göre takımın en sıkı oyuncusu Marcelo'yu bloke ederse Brezilya'yı yenebilir. Marcelo bloke edilirse, Sırbistan ilk maçtaki gibi oynamayı becerebilir, oyuncularımız sahanın merkezinden ataklar geliştirebilir. Sergej (Milinkoviç-Saviç), Dusan Tadiç ve geridekiler ellerinden geleni yapar ve fazla uzun pas kullanmazsak, Brezilya'ya karşı avantaj elde edebiliriz...” Kusturica yoğun ilgisine rağmen bu işin profesyoneli değil. Aynı zamanda bu yorum futbolun yüzde 100 somut gerçeği de değil. Ama her hâlükârda bir gösterge. Şunu gösteriyor; bu sporun izleyicileri için Marcelo'nun saha içindeki varlığı neredeyse Neymar'ınkine denk, Coutinho, Gabriel Jesus ve diğerlerindense büyük hâle gelmiş. O yüzden şu sıralarda Marcelo'nun “Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sol beki” olup olmadığının tartışılması çok da tesadüf değil. Tabii ki onlara en büyük muhalefet de Stade de Gerland'taki özel bir turnuva maçında, şutunu St. Etienne istikametine vurup Lyon'daki Fransa kalesine gol atan Roberto Carlos'un hayranlarından... 
Kim haklı, bulmak ve bilmek zor. Hele iki oyuncu da birbirine “Dünyanın gelmiş geçmiş en iyisi” derken... İkisi de Real Madrid'le defalarca Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Marcelo dört, Carlos üç kere kupayı alan takımda yer aldı. İkisinin de Brezilya Milli Takımı'nın en iyi sol beklerinden olduğu genel kabul görüyor. Roberto Carlos'un bu alanda istatistiksel artısı Dünya Kupası'na da uzanmış olması. İkisi de kariyerinde 100'ün üstünde, 150'ye yakın gole katkıda bulundu. 
İstatistik veriler bu kadar birbirine yakınken daha yakından bakmak gerekli oluyor hâliyle. 
Üstelik tipik Messi-Maradona, Pele-Neymar tartışmalarına göre çok daha yakın zaman dilimlerinden iki oyuncu var karşımızda. 
Yani Roberto Carlos'un oynadığı zamandaki futbolla, bu zamanki futbol arasındaki fark, diğer eşleştirmelerdekine göre çok daha az. 
Hatta bana göre değerlendirmede dikkate alınmayacak kadar ufak. Bunun aksini 


savunanlar da var ama hiç katılmıyor ve en iyi ihtimalle, yaşlarının biraz genç olduğunu düşünüyorum. Bir sezon da olsa Real Madrid'te beraber forma giymiş oyuncular sonuçta. 


BIÇAK vs. İSVİÇRE ÇAKISI 

Roberto Carlos şüphesiz daha tipik bir sol bekti. Hızlı, patlayıcı deparlara sahip, aynı zamanda inanılmaz dirençli bir oyuncuydu. 
Carlos son hızıyla koşmaya başladığında karşısındaki defans oyuncusunun içine 

bir sıkıntı düşerdi, çünkü 1.68'lik dev mutlaka rakibini geride bırakırdı. Hele teke tek yakalanmışsa o pozisyon savunma oyuncusunun gecelerce rüyalarına girebilirdi. 
Fenerbahçe'de oynarken sahanın gerisinden 
top fırlatıp, 10 metre önündeki oyuncuya 5 
metre fark attığı bir pozisyonu hatırlıyorum. 
Bu büyük bir psikolojik baskı oluşturuyordu Carlos'un rakipleri adına. Marcelo ise 

daha çok yönlü bir bek. O da hızlı, o da iyi ivmelenebiliyor ancak Carlos'la arada klasman farkı olduğunu düşünüyorum bu konuda. Marcelo'yu değerli kılan şey, adeta kanattan oyun kurabilecek bir taktiksel bilgiye ve oyun görüşüne sahip olması. Onun bek pozisyonundan yapabileceği şeyin çeşitliliği, Carlos'tan çok daha fazla. Örneğin top ayağındayken üstüne koştuğu rakibi, onu geçmeye mi çalışacak, ver-kaça mı girecek, yoksa uzun top mu atacak tam olarak emin olamıyor. Carlos'un genelde rakibini geçmek için zorlaması bekleniyordu, oysa Marcelo'da ihtimaller çoğalıyor. Marcelo aynı maç içinde sol bek, sol açık (ki buraya kadar Carlos için de geçerli) sol stoper ve sol iç olarak görülebilir çünkü bir sol bekin enerjisine, bir sol açığın sol ayağına, bir sol için oyun görüşüne sahip. 
Bu yüzden de Real Madrid'te Kroos ve Modric, Brezilya'da ise Neymar ve Coutinho kadar oyun kurumuna dahil oluyor. Carlos'tan bunu asla bekleyemez ve ummazdık. Marcelo'nun en net üstünlüğü bu konuda ortaya çıkıyor. 


KENE vs. GÖLGE 

Carlos'a göre daha “defolu” olduğu yer ise, bana göre defansı. Marcelo tabii ki kötü bir savunmacı değil, öyle olsaydı bugün bu ikili karşılaştırılmıyor olurdu ancak Carlos kadar direnç, inat ve konsantrasyona sahip değil. 
Bir hücum oyuncusuysanız, Carlos sürekli kene gibi karşınızda olacaktır. Geçilse bile tekrar karşınıza çıkacak, müdahale yapmaya çalışacak, eğer es kaza ortanızı yapacak kadar zamanınız olursa hemen topun önüne atlayacaktır. Ancak Marcelo'yu geçerseniz, karşınıza bir daha çıkmama ihtimali yüksektir. 
Onun yerini bir arkadaşı doldurur, Marcelo ise başka bir taktiksel pozisyon alır... 

Bilen bilir, eskiden PES oynarken Brezilya'yı alır, şutu ve hızı yüksek diye Carlos'u forvete atardık. Bunun gerçek dünyada işleme şansı 


Marcelo zaman zaman hakemlerle zaman zaman da arkadaşlarıyla tartıştı. Carlos ise bunu bile gülerek yaptı. 


KIYAS 


düşük ama bir psikolojik üstünlüğe işaret ediyor. Bir frikik olduğunda Roberto Carlos'un topun başına geçmesi, rakip için bir panik, kendi takımı içinse bir umut anıdır her zaman. 
Yani Carlos'un üstünlükleri arasında, yenikken umudu çoğu zaman maçın sonuna kadar taşıyan, gözle görülmeyen bir metafizik de var. Fonksiyonel bir oyuncu olmak gözlemle görülebilir, veri maddidir ama o panik ve umut anını ölçecek bir şey yok elimizde. Roberto Carlos'un ölçülemeyen gücü de buydu işte. 


DEVRİM vs. EVRİM 

Tüm oyuncu özelliklerinin yanı sıra Roberto Carlos gerçekten bir ikondur ve bu konumunu hak ederek almıştır. 60'lı yılların ünlü 

sol beki Fachetti'den beri, dünya futbol tarihinde bir sol bek hiç bu kadar önemli olmamıştı o gelene kadar. Carlos mevkiinin tanımını değiştirdi. Açılmayan beklerden, hem savunmacı hem hücumcu beklere geri dönüşün sembolü oldu. Oldukça da sempatik bir figürdü, gittiği her yerde hem sevgi hem de saygı gördü ve insan ilişkilerinde takımına çok yardımcı oldu. O yüzden iyi de bir kaptan ve lider oldu. 

Marcelo içinse 

henüz böyle bir şeyi söyleyemeyiz. Henüz ikonlaşamadı. Rolünü yeniden tanımlamadı (aslında Lahm tanımladı diyebiliriz) ancak orol içinde en üst seviyeye ulaştı. Yani 

biri devrimsel bir rol oynadı, diğeri evrim halkasının tepesine çıktı. Marcelo zaman zaman hakemlerle zaman zaman da arkadaşlarıyla tartıştı. Carlos ise bunu bile gülerek yaptı. 


SONUÇ 

Objektif bir seçim yapmak olanaksız, 

çünkü bu seçim biraz da futbolun nasıl oynanmasını istediğimiz ile ilgili. O yüzden sadece kendi görüşlerime göre söylüyorum; Carlos karşısındakileri dehşete düşüren bir adamdı oynadığı süre boyunca. Marcelo ise çok fonksiyonel ve harika bir oyuncu ama Carlos'un o büyüsüne sahip değil. Yapacağınız tercih teknik direktör gözüyle olacaksa, oynatacağınız futbol en büyük tercih unsuru oluyor tabii ki. Guardiola'nın karşısına iki oyuncuyu da koysalar kesinlikle Marcelo'da karar kılar diye düşünüyorum o yüzden. Oysa aynı seçimi Bielsa'ya yaptırırsanız, Carlos'u alır götürür. Biz seyirciler ise bu devirde artık biraz bencil olmalı, teknik adamlarla empatiyi kısmalıyız diye düşünüyorum. Teknik direktör değiliz, onların kazanmak için kurduğu kadrolar göz keyfimize hitap etmiyor, sahada görmek istediğimiz futbola engel oluyorsa karşı çıkmalıyız. Bu oyun sadece aktörlerinin oyunu olamaz, gişe olmazsa film batar. Teknik adam olsam takımıma göre Guardiola ve Bielsa eğilimi gösterebilirdim, bu başka ama ben bir seyirciyim ve bu yüzden tercihimi göz keyfime göre yapıyorum. Carlos diyorum. 
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RUSYA 2018 


EV SAHİBİ RUSYA'NIN BU KADAR İLERİ GİDEBİLECEĞİNİ, SALAH'LI MISIR'IN EN CAN SIKICI TAKIMLARDAN BİRİ OLACAĞINI, URUGUAY'IN BU KADAR ÜST DÜZEY SAVUNMA YAPABİLDİĞİNİ HENÜZ BİLMİYORDUK. ÖĞRENMEMİZ İÇİN ÇOK AZ ZAMAN KALMIŞTI. A GRUBU'NDAKİ HER MÜCADELE, BİZE YENİ BİR ŞEY ÖĞRETTİ. EN ÇOK DA RUSLARIN İNADINI... 


ir yandan heyecanla Dünya 
B Kupası'nın başlamasını beklerken, bir yandan da 
A Grubu'yla başlayacak olmasına içten içe bozuluyorduk. Çünkü kağıt üzerinde en sıkıcı geçmesi beklenen maçlar bu gruptaki takımların maçlarıydı. Öncelikle sinir bozucu bir denge hakimdi gruba. Rusya, Mısır, Suudi 
Arabistan ve Uruguay savunma güvenliğini ön plana alarak oynayan takımlardı. Elbette 
Uruguay biraz dışarıda tutulmalıydı. Haydi 
Salah hatırına Mısırı da ekleyelim diye niyetleniyorduk ama aklımıza 
Cuper geldikçe 


b. 


v Rusya, hemen her maçında 


vazgeçiyorduk. A Grubu, her sonucun gerçekleşmesinin mümkün olduğu bir gruptu ancak en olası olan gerçekleşti. Tek şaşırtıcı olan ise dengeli geçmesi beklenen grubun ve turnuvanın açılış maçında 5 gol olmasıydı. Ev sahibi Rusya, grubun son maçında yenilerek liderliği Uruguay'a kaptırdı. B Grubu'ndan Portekiz yerine İspanya ile eşleşti. Gerçi bir seçim yapma şansı olsa belki de Portekiz'i değil, İspanya'yı seçerdi. Topa sahip olan, yüksek tempo yerine bol pasa dayalı oynayan İspanya için Rusya tam bir antitezdi. Belki de Ruslar bunu bildikleri ya da en azından buna inandıkları için Uruguay karşısında pek direnmediler. Evlerinde olmasına rağmen yenilgiyi kabullendiler. Rusya, farklı galibiyetle başladığı grupta, arkasından bir de sadece savunmayı düşünen Mısır'ı da rahat geçti ve Üst düzey hiçbir takımla oynamadan üst tur vizesi aldı. Ancak Ruslara gereken uyarıyı grubun son maçında Uruguay yapacaktı. Burası Dünya Kupası'ydı ve her takım kapasitesinin üzerine çıkmalı, en azından sınırları zorlamalıydı. Ruslar adına belki de turnuvayı daha özel kılan en iyi yan ise Golovin gibi genç yıldız adayının ortaya koyduğu form oldu. Suudi Arabistan maçında 
2 asist, | gole imza atan 22 yaşındaki oyuncu, 
gelecek yıllar için Avrupa'nın üst düzey liglerine göz kırptı. Haziran sayımızda Koray Durkal'ın da yazısında belirttiği üzere patlama yapması beklenen yıldızlar arasında yer alan Golovin, çabukluğu, düzgün pasları ve oyun zekasıyla ön plana çıkmayı başardı. 


önce rakibi bozmak, oyun kurdurtmamak için mücadele etti ve çoğu zaman da bunu başardı. 
) En azından rakiplerine 


« 


* 


bol pozisyon vermedi. Kendisi de adeta taşın suyunu sıktı. Kornerden, duran toplardan, kontra ataklardan buldukları pozisyonları 

iyi değerlendirdiler. Asla ezilmediler, asla mücadeleden kaçmadılar. Bu yanlarıyla takdiri hak ettiler. Yıllardır Tabarez yönetimindeki Uruguay, belki bu turnuvaya gelirken kendi halkını bile heyecanlandırmadı. Çünkü 

herkes onların ne oynayacağını biliyordu. Yaş ortalaması da yüksek takımın asli amacı rakibi edilgen hale getirmek ve duran toplardan gol ya da goller bulmaktı. İlk grup maçlarında Mısır'da Salah sakat olmasa son 15 dakika arkada verdikleri boşluklar onlara çok pahalıya mal olabilirdi ama o maçın 15 dakikası dışında savunma güvenliğini elden bıraktıkları bir an bile görmedik. Gimenez - Godin savunma göbeğiyle zapt edilmesi imkansız bir kale duvarını andıran Uruguay, Rusya'yı da son maçta yenerek kolaylıkla üst tura kalmayı başardı. Ancak esas Dünya Kupası bundan sonra başlayacaktı. Müthiş savunmasının önünde normal formlarının birkaç tık ötesinde bile olsalar yeterli olacak Suarez - Cavani ikilisi eşlik ettiğinde onlar için her maç 


göründüğünden çok daha kolay olabilirdi. 
Nitekim öyle de oldu. Grup aşamasını gol yemeden bitirdiler. Salah ve Trezeguet hatırına tahammül ettiğimiz Mısır, gruptaki son maçında artık tahammül edilemez bir hal aldı. Grupta iddiası kalmamış, yense de yenilse de bir şey kaybetmeyecek Mısır, aynı durumdaki puansız rakibi Suudi Arabistan karşısında maç boyunca kaleye sadece T'i isabetli 7 şut çekti. Rakipleri ise 8'i isabetli 
253 şut!.. Sürekli kontrollü oynamak ve 
savunma yapmaktan başka hiçbir şey ortaya koyamadılar. İlk maçlarında Salah henüz tam olarak iyileşmemişti ve riske edilmedi. 
Ama Salah yokken ortada bir takım da yoktu. Bütün yapının üzerine inşa edildiği Liverpool'lu yıldız İngiltere'deki günlerinden çok uzaktaydı. Çünkü bu sefer yanında Mane yoktu, Firmino yoktu, Henderson yoktu. Sadece kendisi vardı. Bu yalnızlık ona ağır geldi. Özetle Mısır büyük umutlarla katıldığı Dünya Kupası'nda hatırı sayılır tek iz bırakamadı. Arjantinli teknik adam Pizzi yönetiminde blokları birbirine yakın tutmaya çalışan, set hücumuna dayalı, sabırlı bir Suudi Arabistan, gücünün farkındaydı. İlk maçta Rusya karşısında 5-0'a rağmen pozitif yanları göze çarpıyordu. 
Skordan bağımsız şekilde bildikleri oyunu oynuyor ve asla vazgeçmiyorlardı. 
İkinci maçta Uruguay'a tek farkla mağlup olmaları beklenen bir sonuçtu 

ama herkes onların Rusya maçında olduğu gibi 

yine ağır bir mağlubiyet almalarını bekliyordu. 
Nitekim son maçta sıkıcı 
Mısır karşısında hak 


RUSYA 2018 


FIFA WORLD CUP 


RUSSİA 2018 


ettikleri bir galibiyet alıp turnuvaya 3 puanla veda ettiler. Onlar adına turnuvadan puanla ayrılmak güzel bir anı olarak kalacaktır. Yoksa kim oynadığı son 12 Dünya Kupası maçında galibiyeti olmayan Suudi Arabistan'ın üst tura çıkmasını bekliyordu ki? 
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GRUBU 


PORTEKİZ VE İSPANYA'YI AYNI GRUPTA GÖRMEK HEYECANLANMAMIZA YETMİŞTİ. BELLİ Kİ ÇOK ÇETİN MAÇLAR OYNANACAKTI BU GRUPTA. NİTEKİM ÖYLE DE OLDU. RONALDO ATTI, DİEGO COSTA ATTI. COSTA BİR TANE DAHA ATTI, RONALDO ABARTIP ÜÇLEDİ. İLK MAÇ 3-3 BİTTİ. AMA GRUPTA FAS VARDI, İRAN VARDI. İŞLER SARPA SARACAKTI. 


urnuvanın en keyifli geçmesi beklenen T rinde biriydi B Grubu. Beklentileri de kısmen karşıladı. Fas'ın “yakışıklı” futbolu, İran'ın istisnasız her rakibe zorluk çıkaran Avrupa standartlarında savunması, Portekiz ve İspanya'nın liderlik için son saniyeye kadar çekişmesi, tüm maçları izlenebilir kıldı. İlk maçta İran'ın Fas'ı yenmesi, modern futbolun hangi yöne doğru evrildiğini de gösteriyordu. 
i Artık geçer akçe topa sahip olmak p £ değil, topun arkasında doğru e şekilde durabilmekti. İspanya ile il Portekiz arasındaki gol düellosu 


4 


| 
MN 


5 


ise sıkıcı maçlara sahne olan Rusya 2018'de adeta çölde vaha gibiydi. 3-3 beraberlikle sonuçlanan maçta Ronaldo'nun Portekiz'i sırtlaması son yıllarda bu kadar üst düzey bir organizasyonda gördüğümüz en iyi bireysel performanstı. Unutulmazlar arasında da yerini aldı. Pek çok futbolsever içten içe genç yetenekleriyle Fas'ın başarılı olmasını istiyordu ama yanlış yer, yanlış zamandı. İki üst düzey Avrupa ekolünün olduğu gruptan çıkmak için Fas olmak yetmezdi. İran olmak da yetmedi. Turnuvanın başlamasına bir gün kala teknik direktör değişikliği ile sarsılan İspanya, kimileri için bu durumu avantaja 


çevirebilecek bir motivasyon çıkarabilirdi. 
Kimilerine göre bu durum onları kötü 

etkiler ve elenme ihtimalini bile gün yüzüne çıkarabilirdi. Bir kesim içinse, İspanya gibi üst düzey oyuncuları bulunan 

bir takımın bu tarz bir 

değişiminden etkilenme 

ihtimalleri pek yoktu. 

Bizim gözümüzle gördüğümüz ise 
İspanya'nın oyun planında zerre ) 
değişiklik olmadı. Belki motivasyonları biraz 


FAS 0 -1İRAN 


PORTEKİZ 3 - 3 İSPANYA 


PORTEKİZ 1 - O FAS 
İRAN O - TİSPANYA 
İRAN 1 - 1IPORTEKİZ 
İSPANYA 2 - 2 FAS 


eksikti. Bunu da grupta olmasa da üst turda çok pahalı ödediler. Son Avrupa şampiyonu apoletiyle turnuvaya gelen Portekiz, grup aşamasında bu apoletin ağırlığı altında bir an bile ezilmedi. Zaten onların asli oyun planı, savunma güvenliğini ön planda tutan, hedef santraforsuz, hareketli orta saha ve hücum hattıyla rakibin kafasını karıştırmaya uğraşan bir yapıdaydı. Bunu da hemen 

her maçta yaptılar. Ouaresma, Moutinho, Ronaldo, Mario gibi isimlerin önünde bir hedef santraforlarının olmamasının negatif etkisini, ortaya koydukları alternatif planla, pozitife dönüştürmeyi başardılar. Madem önde bir hedef santrafor yoktu, o zaman öyle bir hedefe de ihtiyaç yoktu. Ronaldo ve Guedes ikilisi, sürekli hareketli kalarak, boş alanları çok iyi kullanarak, duran toplarda ceza sahası içerisinde adımlamadık yer bırakmayarak rakip savunmaları dağıtmayı başardı. Portekiz, bundan 5 yıl önce katıldığı hiçbir turnuvanın doğal favorisi değildi. Ancak savunma 


disiplinlerini üst seviyeye çıkararak, hücumda alternatifli planlar ortaya koyarak ve topu rakibine bırakarak bir oyun alışkanlığı kazandı. 
Bunda da başarılı oldu. Ancak büyük hedefler, büyük planlara sadık kalarak gerçekleşebilirdi. 
Portekiz'in Ronaldo ile maçları koparma planı grup aşamasında yeterli olsa da sonrası için güdük kaldı. Turnuva öncesinde pek çok futbolseverin dikkatini çekmedi belki ama İran, uzunca süredir zor gol yiyen, hedefe emin adımlarla yürüyen, üst üste kaybetmeyen ve alan daraltmayı, rakibe boşluk bırakmamayı müthiş seviyede yapan bir ekipti. Nitekim 

ilk maçta Fas karşısında aldıkları galibiyet, bunu herkese gösterdi. Her ne kadar o 

maçın son saniyesinde rakibin kendi kalesine attığı golle kazanmaları şans olsa da, o ana kadar gol yememeleri şansla açıklanamazdı. 
Zaten İran'ın asli planı da iyi savunmak ve fırsatları iyi kullanmaktı. İkinci maçlarında İspanya'dan yedikleri gol tam anlamıyla 

kötü şanstı. Belki oradan da beraberlik alsalar, bugün ikinci tura çıkışlarının 

nasıl bir mucize olduğunu konuşuyordu herkes. Ama ortada bir mucize yoktu. 

Kendi standartlarının çok üzerinde 

savunma yapabilen, planına sadık 

ve ne yaptığını çok iyi bilen bir 

takım vardı. Bu takımın mimarı da 

Portekizli Carlos Gueroz'du. Rusya 

2018'in en kendine has takımlarından 

biriydi Fas. Açıkçası turnuva 

öncesinde gruptan çıkmalarını en 

çok istediğimiz takımdı. Çünkü 

rakip kim olursa olsun kendi 

oyunlarını oynayan, bol paslı, 

akışkan, tempolu, dikine oynayan, kadrosundaki genç yeteneklerle 

iştah kabartan bir yapıdalardı. Fransız 

teknik adam Renard yönetiminde tüm futbolseverlerin sempatisini topladılar. 
“Yakışıklı” takımlardı. İlk maçlarında 

santrası yapılamayan bir golle İran'a 

1-0 yenilmeleri, bu sempatiyi daha 

da arttırdı. Çünkü maç boyunca gol 

arayan, önde basan, keyif veren bir oyun ortaya koymuşlardı. İkinci maçlarında 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Portekiz karşısında da inatla topa sahip 

olup, bildiklerini oynadılar. Portekiz de buna itiraz etmedi ve en iyi bildiği şeyi yaptı, fırsat kovaladı. O fırsatı da yakaladığı an fişi çekti. 
Fas için işler hiç beklendiği gibi gitmemişti. 
Bu sefer karşılarında İspanya vardı. Ama 

Fas, yakışıklılığından taviz vermedi. İspanya karşısında topa sahip olmak için önde bastı, tempoyu arttırdı, savunmasını öne çıkardı. Tek sorun, oyun sertliğini ayarlayamadı. Açıkçası İspanya maçını 11 kişi tamamlamaları net bir hakem toleransıydı. Yine de öne geçmeyi başardılar. Beraberliğe yakalanmalarına rağmen pes etmeyip, bir daha öne geçtiler. 
Hem turnuvaya puanla veda etmek için hem de güzel futbollarını herkese göstermek için oynuyorlardı. Bizce Rusya 2018'e en güzel izlerden birini bırakıp “yine geleceğiz” dediler. 
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TURNUVANIN FAVORİLERİNDEN FRANSA'NIN ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK ÇIKMASINI BEKLİYORDUK. AMA İLK MAÇTA KARŞIMIZDA TUTUK BİR FRANSA GÖRDÜK. O TUTUKLUK MEĞER OYUN PLANIYMIŞ, NEREDEN BİLEBİLİRDİK? DANİMARKA'NIN İNADI, PERU'NUN GÜZEL OYUNU VE AVUSTRALYA'NIN SADECE PENALTIDAN GOL ATABİLMESİ GRUBU BİR HAYLİ İLGİNÇ KILDI. 


Grubu'nda herkesin hemfikir 
(Çok tek durum vardı; Fransa bu 

gruptan çıkar. Gerisi ise büyük bir muammaydı. Peru, turnuva öncesi aldığı sonuçlarla heyecan yaratmıştı ama yine de kapalı kutuydu, Danimarka potansiyelini ispatlamıştı, Avustralya ise savunmasıyla rüştünü ispat etmişti. Herkes ilk maçta Fransa'dan Avustralya karşısında görkemli bir galibiyet bekliyordu. Ancak Rusya 2018, bol gol görmek isteyen futbolseverler için çok sancılı başlıyordu. Fransa da bu sancıları 


dibine kadar yaşayacaktı. Katıldığı her turnuvanın doğal favorisi olan Fransa, Euro 2014'te finale gelmiş, finalde Portekiz'e boyun eğmişti. Ancak final yoluna kadar oynadığı hemen her maçta zorlanmıştı. Bu nedenle Dünya Kupası başlarken bunu göz önünde bulundurmuştuk. Nitekim Fransa, gruptaki ilk maçında Avustralya karşısında çok zorlandı. 


Son anlarda attığı golle 2-1 kazandı. Oynanan futbol kimseyi tatmin etmemişti. 
Savunmasından ileri ucuna kadar her bölgesinde birden fazla yıldızı olan Fransa'nın oyunu bir türlü istenen seviyede olamıyordu. 
Bir takım düşünün. Defansında Varane, Umtiti, Rami; orta sahasında Pogba, Tolisso, Matuidi, ileri hattında Giroud, Dembele, Griezmann, Fekir, Mbappe olsun. Şampiyonlar Ligi'nde oynatsan final görecek kapasitedeki takım, istisnasız her rakip karşısında tempo yapmakta, gol üretmekte, oyunu domine 


etmekte zorlanıyor. Ayrıca bu zorlanma haline rağmen final görebiliyor. İşte bu doğaüstü durum, Fransa'yı konumlandırırken biz dâhil herkesin kafasını karıştırıyor. Deschamps, takımını ayakları yere basan bir kurguyla oynattı. Fakat güçlü orta sahasına ve hücumcularına rağmen ikinci ve üçüncü bölge arasındaki mesafeyi daraltamıyor, bütünlüğü koruyamıyordu. Grup maçları boyunca bu uyumsuzluğa çok defa şahit olduk. Avustralya karşısında da, Peru karşısında da oyun olarak geriye düştükleri çok durum oldu. Şanslılar 

ki skor olarak geriye düşmediler. Danimarka maçları ise adeta gözleri kanattı. İki takıma da beraberliğin yettiği maçta neredeyse hiçbir şey olmadı. C Grubu'nun bir diğer takımı ise Danimarka idi. Komşuları Fransa'nın aksine daha “güzel futbol” oynamaya çalışıyorlardı. Grup maçları boyunca bunu elinden geldiğince başardı. İlk maçlarında Peru'yu tek farkla geçip yolu yarıladılar. İkinci maçta karşılarında kazanmak zorunda olan Avustralya vardı ve buna izin vermediler. 
Onlar için ise güçlerinin çok üzerindeki Fransa maçı kaybedilmemesi yeterli olacak bir savaşa dönüştü. Bunun da üstesinden geldiler. Zaten gruptan çıkmış olmaları, üstelik hiç beklemedikleri kadar tehlikeli 

bir Avustrayla ile hiç beklemedikleri kadar hırçın bir Peru'nun grubunda bizce başarı sayılır. Güçlü savunmasında Kjaer'i saymadan geçemeyeceğimiz Danimarka, az atıp az yedi ve bu zorlu virajı dönmeyi başardı. Eleme maçlarında adeta bir santrafor gibi takımının gol yükünü sırtlayan Eriksen'in atılan bu iki golden birinin altında imzası vardı. Ayrıca Jorgensen, Delaney ve Sisto gibi isimlerin de hakkını vermek lazım. Onlar da takımın asli planına sadık kalıp ellerinden geleni yaptılar. 
Bu arada kenarda süre almayı bekleyen Schone gibi bir isimleri de var. Danimarka, iyi bir takım ancak ilerisi için tünel biraz karanlık. 
Yine de bu jenerasyonla turnuvalara katılıp, ellerinden geleni yapacaklarını çoktan gösterdiler. Grubun diğer takımlarından Peru'yu tanımlayacak cümle 


ise kesinlikle “güzel oyun” değildi. Fakat 

onlar her zaman hırçın olmayı ve mücadele etmeyi bilirlerdi. Yıllar sonra ilk defa Dünya Kupası'nda gol atmak ve yıllar sonra yine attıkları bu golle bir Dünya Kupası maçında rakipleri karşısında öne geçmek... Bu ikisi 

de Peru'ya grubun son maçında, prestij için çıktıkları maçta nasip oldu. O anlarda tribünde ağlayan Peru taraftarlarının görüntüsü sahiden görülmeye değerdi. Rusya 2018'deki ilk galibiyeti, çılgınca kutluyor, sanki gruptan çıkmışçasına seviniyorlardı. Onlar adına Guerrero ve arkadaşları ellerinden geleni yaptı. Elenmelerine rağmen turnuvanın keyif veren takımlarından biriydiler. Pozitif oyunları, Carillo, Advincula, Flores ve Cueva'nın dinamizmi ile sahaya tutkulu bir oyun yansıttılar. Rusya'ya gelene kadar aldıkları sonuçlarla dikkat çekmişlerdi ancak aynı sonuçları ilk 2 maçta gelmeyince erken veda etmek zorunda kaldılar. Peru'yu bu kupada izlemek bize göre keyifliydi. En azından pozitif oyunlarıyla renk kattılar. 
Avustralya'nın ise turnuvada attığı 
2 gol de penaltıdan geldi. Hatta 
Rusya 2018'e başlamadan önceki son eleme maçlarında attıkları gol de penaltıdandı. Avustralya, 
Rusya 2018'in izlemesi 

en zor takımlarından biriydi. Teknik kapasitelerinin 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düşüklüğünü, enerjileri ile kapatmaya uğraştılar. Organize hücum geliştirmekte zorlanmalarının yanı sıra savunmadaki arızalarıyla da dikkat çektiler. 3 maçta aldıkları sadece 1 beraberlik işe yaramadı ama son maçta Peru karşısında kazansalar, belki son anlara heyecanla girecek, Danimarka'nın yenilmesini bekleyeceklerdi. Bunun hayalini bile kurmadılar. Turnuvada henüz gol atamamış Peru karşısında, defoları iyice ortaya çıktı. Çünkü kazanmak zorundaydılar. 
Kazanmak zorunda olduğu maçta Peru 

gibi görece zayıf bir takım karşısındaki statik halleri, bu turnuvaya nasıl katıldıkları konusunda insanları meraka sürüklemiş olmaları. “Bu Avustralya katılana kadar, biz katılsaydık” dediğimiz çok an oldu. 

Jedinak önderliğinde, duran top ve kenar ortaları esas alan hücum planı ve geriye yaslanan savunması Avustralya'yı öteye taşıyamadı. Zaten taşıması da büyük sürpriz olurdu. 
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İZLANDA VE HIRVATİSTAN BİZİM GRUBUMUZDAN GİTMİŞTİ TURNUVAYA. YANLARINDA TURNUVANIN EN GENÇ TAKIMI NİJERYA VE MESSVLİ ARJANTİN OLUNCA NE OLACAĞINI PEK KESTİREMEDİĞİMİZ BİR HAL ALIYORDU D GRUBU. TABİRİ CAİZSE HIRVATLAR GRUBU SÜPÜRDÜ, ÖNÜNE GELENİ EZDİ GEÇTİ. ARJANTİN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIYDI VE GRUPTAN ÇIKMASINA RAĞMEN İLERİYE DAİR HİÇ 


IŞIK VERMİYORDU. 


upanın en sert gruplarından biri olan 
K: Grubu'nda Hırvatistan, oynadığı 3 

grup maçında 3 galibiyet alıp sadece | gol yedi. Üstelik en zayıf karnı Vida - Lovren tandemi gibi görünen Hırvatistan, yine o kusursuza yakın orta sahası sayesinde en derli toplu takımlardan biriydi grup aşamasında. 
Modric-Rakitic-Perisic-Mandzcukic dörtlüsü ne gerekirse onu yapıyordu. Perisic alan genişletiyor, Modric uzaktan vuruyor, Rakitic uzun paslar atıyor, Mandzukic hava hakimiyetini sağlıyordu. Onlara bir de zaman zaman Kalinic, Brozovic hatta Kovacic eklenince sanki uzun yıllardır beraber oynayan bir kulüp takımına dönüşüyordu Hırvatlar. 
Oyunun temposunu, boyunu ayarlamak, savunmak, ani hücuma çıkmak... Ne ararsan vardı. Karşılarında Arjantin gibi dağınık bir 


takım görünce de silindir gibi ezdiler. Ellerini kollarını sallayarak gruptan çıkmayı başardılar. 
Onlar adına turnuva zaten güzel başlamıştı. İlk maçta Nijerya'yı net bir galibiyetle geçtiler ki aynı Nijerya grubun diğer 2 takımı İzlanda'yı yenmiş, Arjantin'e ise ecel terleri döktürmüştü. 


Bu tür kısa boylu turnuvalarda eli yüzü düzgün takım olmanın ne kadar büyük avantaj olduğunu bir kez daha görmemizi sağladı Hırvatistan. Sabit bir oyun planı olan ve o planı kusursuz uygulayan Hırvatlar, turnuvadaki her takım kadar iyi savunma yapabiliyor, ekstra olarak iyi de hücum ediyordu. Bu savunma - hücum geçişlerindeki uyum, Hırvatlar'a 9 puanla grup liderliğini getirdi. Önce D Grubu'nda daha sonra Dünya Kupası'nda beklentileri karşılayamayan Arjantin, Sampaoli yönetiminde henüz turnuva başlamadan kaynayan bir kazan gibiydi. 
Kadroyu Messi'nin kurduğu, Icardi'yi onun istemediği, Dybala'nın onun yüzünden yedek oturduğu hatta antrenmanları bile onun yaptırdığı söylendi. Uzunca süredir beraber oynayan bir jenerasyon vardı kadro içerisinde 


bir de yeni monte edilmeye çalışılanlar... 
Mesela yeniler arasında Pavon vardı oyuna sonradan giren, Meza vardı ne oynadığını kimsenin kestiremediği... Bir de Tagliafico 

gibi ne eski olabilmiş ne yeni kalabilmiş tam aradakiler vardı. Arjantin, bu karmaşadan bir takım çıkaramadı. Kadronun şerbetli isimleri Mascherano, Caballero, Di Maria, Higuain 

ise abilik yapmayı bırak sahada tek olumlu harekete imza atamadı. Hal böyle olunca Arjantin'in gruptaki her maçı ölüm kalım maçına dönüştü, her maç defalarca gidip geldi. 
İzlanda ile oynadıkları ilk maçta rakibin statik oyun planına dahi çözüm üretemediler. Elbette İzlanda hiçbir rakip için kolay lokma değildi ama Arjantin gibi teknik kapasitesi İzlanda'dan çok daha yüksek bir takımın işi sahada birden fazla çözüm üretebilmek olmalıydı. İzlanda'ya karşı İzlanda gibi oynamaya çalışan, sürekli kenardan orta yapmaya çabalayan Arjantin sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu beraberlik İzlanda tarihine altın harflerle yazılacaktır mutlaka. 
İkinci maçlarında Hırvatistan karşısına galibiyet parolasıyla çıkmışlardı ama derslerine çalışmadıkları her hallerinden belliydi. 
Kazanmak zorunda oldukları maçı 3-0 mağlup bitirdiler. Kenarda Sampaoli, saha içerisinde Messi ağlıyordu. Arjantin için kriz boylarını çoktan aşmıştı. Son maçı Nijerya yerine biraz daha dirayetli bir takımla oynasalar kuvvetle muhtemel yenilip gruptan çıkamayacaklardı. 
Nitekim Nijerya'yı da zor yendiler. Maçın 

son anlarında Nijerya'nın penaltı itirazında bulunduğu net pozisyon aslında muhtemel 

bir penaltı atışından daha netti. Ancak genç Nijerya, baskıya yenildi. Sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Arjantin bu sayede turladı. 

Turnuvanın en genç takımı ise Arjantin'e 

son maçta yenilen Nijerya'ydı. Kadrosunda heyecan yaratan isimler de vardı ancak bizim aklımız en çok 19 yaşındaki kalecileri Uzoho'da kaldı. Fiziği, refleksleri, kendine güveniyle henüz 19 yaşında Dünya Kupası'nda Rakitic, 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Modric, Perisic, Mandzukic, Messi, Aguero, Di Maria, Higuain gibi isimler karşısında kaleyi korumak çok zor iş olsa gerek. Takımı da Uzoho da bu işin üstesinden gelmeyi başardı. 
Zaten Alman teknik adam Rohr'un dediği gibi onlar bu turnuvaya deneyim kazanmak ve 

bir sonraki turnuvalara hazırlanmak amacıyla gelmişlerdi. Amaç da fazlasıyla hasıl oldu. 
Hırvatlar'a yenilmeleri çok muhtemeldi 

zaten öyle de oldu. Ancak İzlanda karşısında kazanmaları özellikle maçın gidişatını hatırlayınca sürpriz sayılırdı. İlk yarı boyunca tek organize bir atak geliştirmemişlerdi. Ne olduysa ikinci yarıda oldu. Belki de gençlik ateşleri, dinamizmleri, izlanda'yı yordu. 
Nijerya da en azından galibiyet almış oldu. 
Yakaladıkları bu iyi jenerasyonu korur ve geliştirirlerse adlarından sıkça söz ettirirler. 
Dünyanın uzak ucu İzlanda, grubun başka bir takımıydı. Onlar yakaladığı iyi jenerasyonu dibine kadar kullandılar. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final gördüler, 

2018 Dünya Kupası'na grup lideri olarak 
katılma hakkı elde ettiler. Ama artık rüya 

bitti. İzlanda'nın iskelet kadrosu yaşlanmaya başladı. Üstelik katılan her takımın ortalamanın üzerinde savunma yapmayı bildiği Rusya 2018'de Arjantin beraberliği hariç hiçbir şey yapamadılar. O beraberlik de İzlanda'nın hanesine artı yazmaktan çok, Arjantin hanesine eksi yazdı. Dikine direkt çıkışları, duran toplar, kornerler hatta taç atışlarını bile tehlikeye dönüştürebilen organizasyonları 

işe yaramayınca oyun defoları ortaya çıktı. 
Kazanmak zorunda oldukları Hırvatistan'ın tamamına yakını yedek kadrosunun karşısında kaybetmeleri de onların sonunu getirdi. 
Bundan sonraki turnuvalarda İzlanda'yı göreceğimizi sanmıyoruz. Yine de tarihlerine bakınca gurur duyacakları yeterince başarı elde ettiler. 
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Turnuvanın başlangıcının bayramla çakışması ülkemizdeki futbolseverlere çifte bayram yaşattı. 


D Grubu'nda Hırvatlar, Arjantin'i çaresiz bıraktı. 


N 
« 
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Almanya 2014'te gösterdiği performansın aksine bir oyunla daha grup aşamasındayken elendi. 


Harry Kane, takımının kazandığı penaltıların da yardımıyla gol krallığında zirveye çıktı. 


Sürekli birbirleriyle kıyaslanan iki yıldız da son 16 Belçika, Vertonghen, Fellaini ve Chadli'nin golleriyle Japonya'nın turunda elenip evin yolunu tuttular. Tsubasa animelerinde kurduğu hayali yıktı. 
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Turnuvada 14 dakikayı yerde geçiren Neymar Çeyrek Final maçı öncesi girilen iddianın kazananı İngiltere Brezilya'yı Çeyrek Final'de elenmekten kurtaramadı. sayesinde David Beckham oldu. 


Çeyrek Final'de Hırvatistan Rusya'yı elerken Beşiktaşlı Fransa'nın Kupa'yı kazanmasında büyük pay sahibi olan Mbappe, final 


Domagoj Vida hem uzatmalarda hem de penaltılarda maçında attığı golle, Pele'den sonra Dünya Kupası finalinde gol atan attığı gollerle gecenin öne çıkan isimlerinden oldu. en genç oyuncu unvanını da kazanarak adını tarihe yazdırdı. 
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BREZİLYA LİDER, İSVİÇRE İKİNCİ ÇIKTI. YANİ ÖZETLE BEKLENEN ŞEY OLDU. AMA KİMSE İSVİÇRE'NİN BU KADAR BAŞARILI OLACAĞINI ÖNGÖRMEMİŞTİ. SIRBİSTAN'LA GÜÇLERİ BİRBİRLERİNE ÇOK YAKIN GÖRÜNÜYORDU. İSVİÇRE BU GÜÇ EŞİTLİĞİNİ SHAKIR'NİN ŞAPKADAN ÇIKARDIĞI TAVŞANLA BOZDU. 


ünya Kupası'ndaki diğer gruplara baktığımızda belki de “en kolay” 


gözüken gruplardan biriydi E Grubu. 
Kupanın beyi Brezilya'nın açık ara favori olduğu grupta onu genç ve defansif gücü yüksek oyunculardan kurulu Sırbistan, kadrosunda sürpriz yeteneklerin yer aldığı İsviçre ve son Dünya Kupası'ndaki mücadelesiyle herkesin takdirini kazanan mücadeleci Kosta Rika yer alıyordu. İkincilik mücadelesinin bu üç takım arasında geçeceğini tahmin ediyorduk. Ancak Kosta Rika'nın ilk iki maçta da sıfır çekmesi, gözleri Sırbistan ve İsviçre'ye çevirdi. Birincinin 


belli olduğu E Grubu'nda ikinciyi Sırbistan ile İsviçre arasındaki maç belirledi. İsviçre “kısa adam”ları sayesinde gruptan ikinci olarak çıkmayı başardı. Herhalde herkes kupanın en iyilerinden birinin Sambacılar 
olduğuna emindi. Ancak Brezilya için 2018 
Dünya Kupası, bundan ç önceki şampiyonalara 

göre biraz farklıydı. Her 

Dünya Kupası'nda favori 

olarak kağıda yazacağınız 

takımların başında 

gelen Brezilya, 2014'ten 

ağır yaralarıyla geldi 


Rusya'ya. Ev sahipliği yaptığı turnuvada, yarı finale kadar yükselip Almanlar'dan 
7 gol birden yiyerek dramatik bir şekilde 
şampiyonluğa el sallayan Sambacılar için bugün Dünya Kupası'nı kaldırmak en önemli hedefti. Neymar'lı, Costa'lı, Jesus'lı Brezilya, Almanya'nın gruptan çıkamamasını da sevinçle karşılaşmıştır ama yakalamışken bu Almanya'dan intikam alma fikri de bizce fena olmazdı. Turnuvaya gelene kadar az gol yeme özelliğiyle dikkat çeken Brezilya, eleme grubunu da 10 galibiyet 
2 beraberlikle tamamlamıştı. Herkes ilk 
maçında formda Brezilya'dan daha farklı 


BREZİLYA 1 - 1 begi * * 
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BREZİLYA 2 - O KOSTA RİKA “> 


SIRBİSTAN 1 - Sİsüicre 
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İSVİÇRE 2 - 2 KOSTA RİKA 
SIRBİSTAN O - 2 BREZİLYA 


bir performans beklerken, İsviçre karşısında çok da parlak bir performans gösteremedi ve rakibinden bir puan alarak maçı tamamladı. 
Özellikle Neymar'dan beklentisi fazla olan futbolseverler, karşılığını neredeyse hiç alamadıkları bir ilk maç izlediler. İkinci maçlarında ise rakip Kosta Rika'ydı. Diğer rakiplerine nazaran biraz daha kolay bir 

maça çıkması beklenen Sambacılar, çok da 
zorlanmadan 2-0'lık skorla gruptaki ilk 3 
puanlarına ulaştılar. Ardından Sırpları da aynı skorla devirerek favorisi olduğu gruptan birinci olarak çıkmayı başardılar. Brezilyalıların en 
çok katkı beklediği isim olan Neymar, ilk 3 
maçta ne Brezilyalıların ne de futbolseverlerin yüzünü güldürmedi. Grup maçlarında yalnızca bir gol atan Neymar'ın takıma katkısı da oldukça tartışmalı. İleride Jesus ve Willian'la olan uyumları da umut vermedi ve Neymar gol atmaktansa kendini yere atmayı tercih etti. 
Brezilya'nın en şanslı olduğu bölge orta sahaydı. Adeta kaliteli bir bolluk yaşanıyordu. 
Casemiro ve Paulinho ikilisiyle maçlara başlayan Tite, kulübede de bir diğer çalışkan isim Fernandinho'yu bekletiyordu. İkilinin önündeki Coutinho ise Brezilya'nın en iyi futbolcusuydu. Brezilyatüm bu gücüne rağmen turnuvada başarılı olmayı başaramadı. 
Play-Off grubunda 10 maçın 9'unu kazanarak Rusya biletini kazanan İsviçre de iyi futboluyla göz doldurmuştu. Rusya'ya özgüvenli olarak gelmişlerdi. 2006'dan bu yana tüm Dünya Kupaları'na katılmasına rağmen hiçbir başarısı bulunmayan İsviçre bu yıl şeytanın bacağını kırmak için sahaya çıktı. Grup maçlarının neredeyse tamamında topa sahip olma açısından rakiplerine karşı üstünlük sağlayan İsviçre, grubun kritik maçında Sırbistan'ı yenerek rakibinin üzerinde çıkmayı başardı. 
İsviçre teknik adam Petkovic'in Sırpları iyi analiz etmesinin yanında sahneye çıkan istikrarsız yıldızları Shagiri ve ve Xhaka sayesinde kendini ilk 16 arasında buldu. 
Grubun Brezilya'dan sonra belki de en 


yetenekli oyuncularına sahip takımı Sırbistan'dı. Özellikle Kolarov, Milenkovic, Tosic, Veljkovic, Ivanovic gibi futbolculardan oluşan, başarılı bir savunma hattına sahip olan Sırplar, orta saha ve ileri hatta da Savic, Mitrovic, Tadic becerikli ayaklara sahip. Ancak İsviçre'nin başardığını daha iyi oyunculara 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sahip olan Sırbistan başaramadı. Bunun tek bir sebebi var: Takım olamamak. Maç içerisinde sürekli oyundan düşen Sırplar, nitekim İsviçre karşısında Shagiri'nin 90'da gelen golüne engel olamadı ve Dünya Kupası'na daha ilk turdan “hakkını vererek” veda etti. 

Gruplar oluşturulduğunda 4 takım arasında Kosta Rika'ya pek olasılık tanınmıyordu. Onlar da kimseyi yanıltmayarak gruptan çıkmayı başaramadı. Özellikle Brezilya maçındaki performansıyla biraz olsun parlayan Güney Amerika ekibinin nefesi 180 dakikaya yetmedi. 
Mücadele gücü ve pes etmeyen taraflarıyla öne çıkan Kosta Rika, grubu sadece İsviçre'den aldığı bir puanla sonuncu sırada bitirebildi. 
Son şampiyonadaki başarısını bir üst seviyeye çıkarmalarını bekleyenleri ufak da olsa bir hayal kırıklığına uğrattılar. 
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F GRUBU'NDA ALMANYA GRUPTAN ÇIKAMADI. GERİSİ TEFERRUAT... GÜNEY KORE TEK GALİBİYETİNİ ALMANYA KARŞISINDA ALDI. MEKSİKA GRUBUN EN POZİTİF FUTBOL OYNAYAN TAKIMIYDI. BUNUNLA BERABER SAĞLAM SAVUNMASINA OYUN AKLI DA EKLEYİP HER RAKİP İÇİN TEHLİKELİ OLAN İSVEÇ DE YABANA ATILIR CİNSTEN DEĞİLDİ. MÜCADELE EDEN, ARZU EDEN KAZANDI, KIPIRDAMAYA MECALİ OLMAYAN ALMANLAR ELENDİ. 


ilk sıraya direkt Almanya'yı yazar, ikincilik 

için İsveç'le Meksika arasındaki maçın skoruna bağlı olarak belli olacağını düşünürdü. 
Biz de öyle düşündük. Grubun en zayıf halkası Güney Kore'ye şans dahi vermedik. Löw'ün öğrencileri son şampiyon olarak turnuvanın favorilerinin arasında gözüküyordu. Meksika 
2014 Dünya Kupası'ndaki gruptan çıkma 


- Grubu'nda turnuva başlamadan herkes 


fitbol 


başarısını bu turnuvada da göstermek istiyordu. İsveç'in ise Ibrahimoviç olmadan bir Dünya Kupası'nda neler yapabileceği merak ediliyordu. Fakat hiçbir şey tahmin ettiğimiz gibi gitmedi. Gruba İtalya'yı eleyerek gelen İsveç'te Zlatan kadroda yoktu ve “Bensiz Dünya Kupası düşünülemez” demişti. Fakat İsveç en güçlü silahı olmadan Rusya'ya gitmişti. Almanya'nın ardından ikincilik 


için Meksika'yla rekabete gireceği tahmin ediliyordu. Jan Andersson yönetiminde çıktıkları 3 maçta genel olarak bakıldığında iyi bir performans sergilediler. Berg - Toivonen çift forvet hattı her ne kadar başarılı bir hücum hattı olmasa da orta sahadan aldıkları destek ve takım oyunu sayesinde bence üst turu hak ettiler. İsveç takım kaptanı Andreas Grangyvist takımının kazandığı iki penaltıyı gole çevirerek 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İSVEÇ 1 - O GÜNEY KORE 


GÜNEY KORE 1 - 2 MEKSİKA 


ALMANYA 2 - 1İSVEÇ 
MEKSİKA O - 3 İSVEÇ 


GÜNEY KORE 2 - O ALMANYA 


tabiri caizse gemisini kurtardı. Güney Kore'yi VAR sisteminden kazandığı penaltıyla mağlup eden takım, Almanya'ya son dakika golüyle mağlup olunca gruptaki iddiasını son maça taşımıştı. Mücadeleye son dakikaya kadar devam eden, şansını en sonuna kadar kullanan İsveç'in mücadelesi diğer takımlara ders 

verir nitelikteydi. Nitekim Meksika karşısında canla başla mücadele örneği sergilediler. 

Son 45 dakikada buldukları 3 golle gruptan lider olarak çıkmayı başardılar. 2014 yılında yaptığı sürprizin benzerini Rusya'da yapan Meksika turnuvaya hızlı başladı. Almanya'yı 1-O0'la geçerken grupta hafife alınmaması gerektiğini gösterdi. Ardından Güney Kore'yi 2-1'le yenerek son maça grup lideri olarak girdi. 2 maçta büyük katkısı olan Chicharito takımını sırtlamaya devam ediyordu. Kaleci Ochoa da performansıyla gruptan çıkmak adına büyük bir mücadele veriyordu. Son maçta İsveç karşısında başarılı bir oyun ortaya koyamasalar da Almanya'nın yenilmesiyle gruptan çıkmayı garantilediler. Meksika son 16'da Brezilya'yla eşleşmesi kendileri için erken son niteliği taşıdı. Meksika, Rusya 2018'in en trajik takımlarından biri olabilirdi aslında. Son maçlarına grup lideri olarak çıktılar, Almanya rakibini yense, onlar da yenildiği takdirde 

veda edebilirlerdi. Ama maçlar gitti geldi, Meksika belki de hiç beklemediği şekilde, Güney Kore'nin Almanya'yı yenmesi sayesinde gruptan çıktı. Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden biri elbette son Dünya Kupası şampiyonu olarak Rusya'ya giden Almanya'nın grupta elenmesiydi. Meksika, İsveç ve Güney Kore'nin bulunduğu F grubunda tam anlamıyla hüsrana uğradı. Öncelikle grupta istediği gibi iyi bir başlangıç yapamadı. İlk maçta Lozano'nun golüyle Meksika'ya 1-0 yenildi. Bu karşılaşmada 26 şut çekip, 9666 topa sahip oranıyla oynamasına rağmen Meksika'nın iyi savunmasını ve kaleci Ochoa'yı aşamamıştı. 
İkinci maçında grubun bize göre diğer favorisi İsveç'le karşılaştılar. O maçı son saniyede Kroos'un frikikten attığı mükemmel golle 2-1 kazanmasını bildiler. Ölüp ölüp dirildikleri 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maçta turnuvadaki kaderlerini son dakikaya taşıması son şampiyona yakışmadı tabii ki. 
Buradan aldıkları 3 puan Almanların hareketlenmesinde bir nebze etkili olmuştu. 
Güney Kore karşısında hem oyun kurmakta zorlandılar hem gol yollarında başarısız 

bir performans sergilediler. Bunda Güney Kore'nin başarılı savunmasını da vurgulamak lazım. 2014 Dünya Kupası'ndaki halinden eser kalmamıştı Almanya'nın. Güney Kore yenilgisiyle Almanya, 80 yıl sonra grup aşamalarında veda ederek adını tarihe başarısızlık hikayesi olarak yazdırdı. Bizim için hayal kırıklığı 2017 yılında Almanya U-21 ile şampiyonluk yaşayan RB Leipzing'in yıldızı Timo Werner'di. Fakat grup aşamasında herkesi yanılttı. 2014 Dünya Kupası'nda sakat olduğu için yer almayan Reus “Bu benim turnuvam” demişti. Pek de öyle olmadı. Son Dünya Kupası maçlarına çıktığını tahmin ettiğimiz Gomez için bu erken veda kötü 

bir son oldu. Sonradan oyuna girip uzaktan şutlarla kaleyi yoklayan Bayern Leverkusen'in genç oyuncusu Julian Brandt'ın performansı dikkat çekiciydi. En azından bir sonraki turnuva için iyi bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Grubun en zayıf halkası 

Güney Kore için kimsenin son 16 beklentisi bulunmuyordu. Beklenildiği gibi bir son 

oldu. İlk maçta İsveç karşısında pasif bir oyun sergileyen Güney Kore ikinci maçtaki son şansında grubun sürpriz takımı Meksika karşısında daha iyi bir performans sergiledi. 
Fakat gol yollarında pek de kabiliyetli sayılmazlardı. Takımın en etkili oyuncusu Tottenham'ın yıldızı Heung- Min Son'un karşılaşmada attığı bir gol Kore'nin elenmesine çare olmadı. 
Son maçta Almanya karşısında prestij maçına çıktılar. En azından biz öyle sanıyorduk. 
Oysa onlar tarih yazmaya çıkmışlar. Grup aşamasına böyle sükseli 

bir veda daha önce oldu mu emin değiliz ancak uzun yıllar hatırlanacağından eminiz. 
Oynadıkları futbolla, mücadeleleri ile alkışı hak 


ettiler. Başarılı savunma yaparak Almanları durdurdular bir de üstüne son dakikalarda attıkları gollerle Panzerleri turnuvanın dışına ittiler. Almanya karşısında buldukları ilk gole şampiyon olmuş gibi sevinmeleri uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek. 


e, 


VT v4 o 


RUSYA 2018 


GRUBU 


g PUAN 


BELÇİKA GİZLİ FAVORİ İMAJINI YIKTI, RESMEN FAVORİ OLDUĞUNU TÜM DÜNYAYA İLAN ETTİ. 
PANAMA VE TUNUS'U YENEREK DEĞİL, İNGİLTERE'Yİ YENEREK YAPTILAR BUNU. ÜSTELİK OYUNLARI, YETENEKLERİ, AKILLARIYLA ÇOK DAHA YUKARILARI HEDEFLEDİKLERİNİ, BU JENERASYONUN ZAMANININ GELDİĞİNİ DE GÖSTERDİLER. ARTIK ONLARIN ZAMANIYDI. 


urnuvaya gizli favori adaylarından biri T ün gelen Belçika için artık sahip 

olduğu jenerasyonunun ekmeğini yeme vaktiydi. Nitekim Belçika, sahaya adım attığı ilk maçta beklentileri karşıladı, Panama ağlarına 
3 gol bıraktı. Lukaku, gol krallığına göz kırptı, 
Hazard, Kevin de Bruyne gibi isimler, ışıl ışıl parlayacağının sinyalini verdi. Ama bu yetmezdi. Zira Panama, Rusya 2018'in en zayıf halkası olarak görülüyordu. Belçikalılar işlerini yapmaya devam ettiler. İkinci maçta bu defa rakip biraz daha güçlü Tunus'tu. 


Onları da 5 golle geçtiler. Kalelerinde 2 gol 


görmüşlerdi ama oynanan oyun herkesi tatmin 
etmiş görünüyordu. Zaten İngiltere ile 2'de 2 
yapıp, son 16 vizesini de almışlardı. Tek sorun İngiltere ile gol averajlarının eşit olmasıydı. 
Yani grup liderliği ile aralarında bir galibiyetten daha azı kalmıştı; 

belki daha az sarı kart görmek bile 

yetecekti. Gruptaki son maçında 

liderlik için İngiltere karşısına 

yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan 

Belçika, turnuva başından beri 

en zayıf karnı olarak gösterilen savunmasında İngiltere'ye karşı 


yeterli direnci gösterdi. Yıldızı Ada'da parlayan Januzaj'ın ayağından buldukları şık golle grup liderliğini de söküp aldılar. Grubun diğer güçlü takımı İngiltere ise yaş düzeylerinin çoğunda ya Dünya ya da Avrupa şampiyonu olmuştu. Tam da aynı sebepten Rusya'daki turnuvanın onlar için önemi biraz daha farklıydı. İngilizler 2, takımlarının en azından çeyrek ya A da yarı finalde görmek istiyor, bunu ” hak ettiklerini düşünüyorlardı. 
Delle Alli, Kane, Trippier, Henderson, Stones, Walker, 


BELÇİKA 3 - OPANAMA 


TUNUS 1 - 2 İNGİLTERE 
BELÇİKA 5 - 2 TUNUS 
İNGİLTERE 6 - IPANAMA 
İNGİLTERE O - 1 BELÇİKA 
PANAMA 1 - 2TUNUS 


Pikford hem genç hem de potansiyelini ortaya çıkarmış oyunculardı. Daha da gelişim gösterebilirlerdi. İçlerinde saymadığımız Sterling için hemen hemen herkesin şüphesi vardı. Hatta çoğu kişiye göre onun yerine Rashford oynamalıydı ancak Southgate anlaşılan öyle düşünmüyordu. Sterling'e grup maçlarında daha çok şans verdi. İngiltere geçmiş turnuvaların aksine daha tempolu, daha hücuma dayalı bir oyun ortaya koydu. 
Görece kolay bir grupta olmasının avantajını da iyi kullanıp, ilk 2 maç sonunda fişi çekti. 
Tunus karşısında son dakikada kazanmaları onlar adına işleri daha kolay hale getirdi, çünkü bir sonraki rakip Panama'ydı. O engeli de yarım düzine golle geçtiler. Hatta bunu yaparken Panama tarihindeki ilk Dünya Kupası golünün atılmasına da izin vererek o tarihin bir parçası oldular. Ama esas hedefleri kendi tarihlerini yazmaktı. Zor bir gruba, 

iki favorinin tam arasına düşen Tunus'ta ise beklentiler yüksek değildi. Onlar da zaten ellerinden geleni yapmışlardı. Elbette bu zorlu grupta bu performans yetmedi. Aslında İngiltere karşısında çok pozitif oynayıp beraberlik golünü de bulmuşlardı. Son anda yedikleri gol, onlar adına çok kırıcı olmuş olmalı. Ayrıca grubun iki favorisi ile ilk iki maçı Üst üste oynamak da bir talihsizlikti. 
Belki gruba Panama maçıyla başlasalar, alacakları muhtemel galibiyet, onlara başka düşler kurdurabilirdi, olmadı. Grubun kapalı kutusu Panama'ydı. Tarihlerindeki ilk Dünya Kupası maçında sahaya çıktıklarında ülke televizyonunda canlı yayın yapan yorumcuların birbirlerine sarılıp ağladığı görüntüler de Panama'nın bir artısı olarak aklımıza kazınmıştı. Panamalı oyuncular, her maçlarını o coşku 

ve inançla oynadılar ancak o aşırı motivasyon İngiltere maçında 

2 penaltı yaptırmalarına ve 

fark yemelerine neden oldu. Gerçi o penaltılar 


olmasa da fark yemeleri muhtemeldi. Yine de sahada daha sakin kalıp, en azından oyundan bu kadar erken kopmayabilirlerdi. 
Mesela ilk maçlarında Belçika karşısında daha dirayetli durmuşlardı. İlk 45 dakikayı gol yemeden tamamlamış, zaten ilk günleri çok kısır geçen turnuvanın seyrine Belçika'yı da uydurmuşlardı. Ama Belçika, ikinci yarıda 


toparlandı ve peş peşe goller bulmayı başardı. 


İngiltere maçı da artık onlar için ölüm kalım maçıydı. Zaten Panama'nın hedefi Rusya 2018'de sahaya çıkmak ve 3 maç boyunca terinin son damlasına kadar mücadele etmekti. Tribündeki taraftarları onları sürekli 


RUSYA 2018 


FIFAWORLD CUP 


IRUSSIA 2018 


destekledi, yakaladıkları nadir pozisyonlara heyecanlandı, attıkları 2 gole de çılgınlar 

gibi sevindi. Sahadaki futbolcusu, tribündeki taraftarı, ülkedeki futbol yorumcularına kadar herkes işini yaptı. Panama, turnuvada güzel bir tebessümden oluşan iz bıraktı. 

Belçika ve İngiltere'nin rahatlıkla üst tura çıkmasının beklendiği grupta belki de tek beklenmeyen şey, Panama'nın Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünü İngiltere ağlarına atmasıydı. Gerçi o maçta da 6 gol yedikleri için kimsenin hayatında pek bir değişiklik olmadı; gole haklı olarak çılgınlar gibi sevinen Panamalıları saymazsak... 
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JAPONYA, SENEGAL'DEN 2 SARI KART DAHA AZ GÖREREK ÜST TURA ÇIKTI. POLONYA SON MAÇTA GRUPTAN ÇIKAN JAPONYA'YI YENEREK TEK GALİBİYETİNİ ALDI. KOLOMBİYA KÖTÜ BAŞLADI AMA İYİ BİTİRDİ. H GRUBU, EN BEKLENMEDİK SONUÇLARIN ALINDIĞI BİR GRUP OLDU. 


urnuva öncesinde en çetin geçecek 
Tr biri de H Grubu olarak 

gözüküyordu. Güçleri ve oyun planları birbirine en yakın takımların yer aldığı H Grubu, kazanan için cennet bahçesi de olabilirdi, kaybeden için cehennem çukuru da... Nitekim grubun favorisi Polonya, cehennemi yaşadı. 2 maç sonunda puan alamadan, üstüne üstlük doğru dürüst futbol oynayamadan evinin yolunu tuttu. Mucizeler grubu olarak ön plana çıkan H Grubu'nda Kolombiya, ilk maçına Japonya karşısında adeta hem bir kişi eksik hem de 1-0 yenik başladı. Karşılaşmanın ilk atağında Carlos Sanchez rakibini düşürdü, hakem penaltı kararını verdi ve kırmızı kartını çıkardı. 
Kolombiya ilerleyen dakikalarda durumu eşitlemiş olsa da Japonların ikinci golüne engel olamadı ve 4 yıl önce aynı Japonya'yı farklı yenip müthiş bir başlangıç yaptığı Dünya 


Kupası'na bu sefer kabus görerek başladı. 
Yine de işler henüz onlar için bitmemişti. İkinci maçta kâğıt üzerinde kendileriyle beraber 

son 16 adayı Polonya karşısında işleri yoluna 


sokmak alınacak bir galibiyetle mümkündü. 
Ancak bir sorun vardı. Polonya da ilk maçta Senegal'e yenilmişti. Yani her iki takımın da acilen bir galibiyete ihtiyacı vardı. Polonya ilk maçında olduğu gibi tutukluğunu üzerinden hala atamamış görünüyordu. Kolombiya ise güçlü rakibi karşısında çekimser kalıyor, pek risk almak istemiyordu. İlk yarının sonlarına 

doğru Yery Mina'nın kornerden attığı golle 

adeta Kolombiya zincirlerinden kurtuldu. 
Öne geçmiş ve Polonya sert futbolundan ödün vererek öne doğru çıkmaya, arkasında derin boşluklar bırakmaya başlamıştı. 


Yetenekli ayakları ve hızlı oyuncuları olan Kolombiya için ilk defa turnuvada aradığı ortam hazırdı. 2014'teki Kolombiya'dan izler sergiledikleri maçı 3-0 kazanmayı başardılar ve Polonya'ya kapıyı gösterdiler. Bu sayede gruptaki son maçları olan Senegal karşısına umutlu çıkacaklardı. Elbette ana hedefleri galibiyetti ancak tur hesapları o kadar karışıktı ki futbolcular sahada mücadele ederken teknik ekip, öbür maçı takip edip kalem kağıtla hesap yapmakla meşguldü adeta. Polonya'nın golü sonrası Kolombiya da kornerden bulduğu golle öne geçti. Artık o andan sonra her 

şey istedikleri gibi gidiyordu. Farkı arttırma fırsatları vardı ancak risk almadılar. Ellerindeki turu kaybetmek istemiyorlardı. Öyle de yaptılar. Kabus, rüyaya dönüştü ve Kolombiya 


adını son 16 arasına yazdırdı. 

Grubun ilk maçında Japonya, suyun yönünü değiştirmeyi başardı. Kolombiya karşısında alınan galibiyet ikinci maçta Senegal karşısında alınan beraberlikle anlam kazandı ve umutlarını son maça taşıdılar. Son maçta Polonya karşısında haklı olarak savunma güvenliğini ön plana alan bir yapıları vardı. 
Buna rağmen Polonya'dan daha pozitif, daha hareketliydiler. Ama yedikleri tek gol bir anda onlar için her şeyi zorlaştırıyordu ki imdatlarına Kolombiya yetişti. Senegal'i 1-0 mağlup eden Kolombiya, Japonya'nın tarihi şekilde üst tura çıkmasını sağladı. Senegal ve Japonya'nın puanları da averajları da eşitti. Bu durumda takımların Fair-Play karnelerine bakılıyordu. 
Japonya 3 grup maçında 4, Senegal ise 6 sarı 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kart görmüştü. Böylelikle Japonya adını son 16'ya yazdırdı. 

Grubun diğer takımı Afrika temsilcisi Senegal'di. Belki de turnuvanın en trajik vedasına onlar imza attı. Son saniyelerde takımın teknik direktörü ne düşündü de Senegal takımını komple savunmaya gönderdi anlamak zor. Ama belki başka bir şey anlatmak istedi ya da o anda kenarda hesaplamalar yanlış yapıldı. Netice itibarıyla Senegal hüzünlü bir şekilde turnuvaya veda etti. 
Senegal adına turnuva çok güzel başlamıştı. 
Polonya karşısında alınan 2-1'lik galibiyet güzel günlerin habercisi gibiydi. Hele bir de ikinci maçta Japonya ile berabere kaldıklarında gruptan çıkışlarını kutluyorlardı. Ama işler son maçta hiç de onların istediği şekilde gitmeyecek, kader ağlarını örecekti. 

Grubun ve şüphesiz turnuvanın en kötülerinden olan Polonya ise eleme gruplarından sapa sağlam gelmiş, savunma yapmayı bilen, hücum eden, sertlikten sakınmayan bir performans çizmişti. 

Ama Rusya 2018'de amatör bir takım 

gibi oynadı. Neredeyse hiçbir şeyi doğru yapamadılar. Savunma konusundaki bireysel hataları, kendi yarı sahalarından şişirme toplar hariç çıkamamaları, çıktıkları nadir anlarda ise tercih hataları ile özellikle bizi çok şaşırttılar. İlk maçlarında Senegal'e yenilmeleri kaza olabilirdi ama ikinci maçta Kolombiya'dan 3 yemek neyle açıklanabilirdi ki? Lewandowski'nin isabetli şut çekemeden bitirdiği maçlar, başarılı kenar ortası olmadan biten maçlar, gol tehlikesi yaratamadan biten maçlar... Prestij için çıktıkları son Japonya maçında bile ne yapacaklarını öyle bilmez haldeydiler ki 1-0 kazanmalarına şaşırmış olmalılar. Organize olamadılar, 

rakip yarı alanda baskı kuramadılar. Akışkan oynayamadılar. Hep statik hep yavaş kaldılar. 
Haliyle bu kadar çok hatayı bir arada yaparak Rusya 2018'e en azından bir teselli galibiyetiyle veda ettiler. 
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NİKOLAI, ALEKSANDR, ANDREY VE 
PYOTR STRATOSTIN STALIN'İN EN 
SERT YÜKSELİŞİNE DENK GELEN YILLARDA, HALKA AİT OLAN TEK 
FUTBOL KULÜBÜNÜ, BİR “SİVİL 
TOPLUM ÖRGÜTÜNÜ” 1922'DE 
KURMUŞ, STALIN DİKTASINA HEM SAHADAKİ OYUN ANLAYIŞLARI 
HEM DE TRİBÜNLERDEKİ KALABALIKLARIYLA KARŞI ÇIKMIŞ, 
KIZIL MEYDAN'DAKİ ULUSAL FİZİK KÜLTÜR GÜNÜ'NE KATILIP STALİN'İN ÖNÜNDE KORKUSUZCA KENDİ 
FUTBOL KÜLTÜRLERİNİ YANSITMIŞ 
VE CESARETLERİNİ İNANÇLARIYLA HARMANLAYIP DURARAK ASLA 
GERİ ADIM ATMAMIŞLARDI. LİGE 
GİRDİKLERİ İLK 5 SENEDE 3 
ŞAMPİYONLUK ALARAK SPARTAK'IN 
ADINI STALIN'İN TARİHİNE KANSIZ-SİLAHSIZ EN ESTETİK ZAFER 
OLARAK KAZIMIŞLARDI. 


KAAN KOÇ 


arih, kalemini iç cebinden çıkardığı zaman, Pm eline dokunup yazacaklarını değiştirmek 

için sadece cesaret ve tutku yetmez. Çünkü önünüzde iki ihtimal vardır ve ilk ihtimal çoğunlukla kazanır; ilk olasılık, tarihin sizi bir köşeye fırlatıp unutulmaya mahkum etmesidir. İkinci ihtimal ise bir domino etkisi gibi, geleceğe fırlatılan bir oktur ve diğer “tarih değiştiricilerine” ilham verip onların da doğuşunu müjdeler. Şudur ikinci olasılık; tarihi, karşınızda bir gece yarısı karşılaştığınız vahşi bir köpeği uslandırır gibi gözlerine baka baka, üstüne yürüye yürüye diz çöktürüp hizaya getirmektir. Bunu başarmak için cesaret ve tutku yetmez. Bir kuşun tüyüne, bir şarkıya ya da bir futbol topuna bile olsa, adanmışlık gerekir. Tarih, kendini bir meseleye adamış her insanın önünde saygıyla diz çöker... 


“Düşmesin bizimle yola: 

evinde ağlayanların 

göz yaşlarını 

boynunda ağır bir 

zincir 

gibi taşıyanlar! 

Bıraksın peşimizi 

kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar!” 


Nikolai, Aleksandr, Andrey ve Pyotr Starostin kardeşler, Stalin'in gazabına uğrayan 15 milyon insandan sadece dördüydü. Sibirya'da, Hitler'in toplama kamplarıyla eş tutulan o “Gulag”lardan birinde, cezaya çarptırıldıkları 10 yılın, herhangi bir karlı gününde ölmeye terk edilmişlerdi. Ekim 


SPARTAKÜS 


Devrimi'nde bayrak tutan en önemli işçilerinin takımı Torpedo, Stalin'in izniyle oldu; önce, diktanın baskısıyla 1937-38 bölgelerden birinde, Presnia'da doğup Rusya'nın çimlerinde koştururken Starostin yıllarında Starostin Kardeşler'e yakın herkes büyüyen bu 4 adam, önce “Stalin'i öldürmeye kardeşler, herkesin özgürce katılabileceği tek tek toplanıp sorguya çekildi. Aralarından teşebbüs” ile suçlanmışlar fakat yeterli ve destekleyebileceği, sınıfsız bir takımın bazıları Yahuda'ydı. NKVD'nin acımasız 

delil sağlanamayınca masumiyetlerini geri kurucularıydı çünkü; Spartak... Kurdukları yöntemleri karşısında Starostin Kardeşleri kazanmışlardı. Fakat kardeşlerin kazandığı kulübe adını Spartacus'ten vermişler ve cezaya çarptıracak suçlamalarda bulundular. 
tek şey özgürlükleri değildi. Stalin'le öfkesiyle takımın oyun stilini batıdaki örnekleri iyice O dönemin Spartak taraftarlarından Boris birlikte, Lenin'i bile öldüren NKVD'nin, yani araştırarak geliştirmişlerdi; o dönemlerdeki Nazarov'un söylediği şu cümle, bu dört 

İçişleri Halk Komiserliği'nin nefretini de Sovyet Rusya'nın ortaya koyduğu katı, adamın Stalin rejimine açtığı deliği hepimize kazanmışlardı. Çağın canavarlarından biri, durağan, eğlenceden uzak spor anlayışının özetlemeye yeter bile; “Spartak, Dinamo ya da NKVD Şefi Beria, Starostin kardeşlerin kellesini o tersine heyecan verici, hücum oynayan ve CSKA'ya karşı oynarken, tribünler “askerlere istiyordu. Dört devrimci adam, “devrimci bir hayli estetik bir futbol takımı. Bilirsiniz, ölüm”, “polislere ölüm” diye bağırırdı!” 

dikta organizmasının” nefretine nasıl hedef otorite ne denli güçlüyse o denli kendi Evet, kardeşler kaşınmıştı. Çünkü tarihin olmuştu sizce? Tarih, Starostin Kardeşler'in, örneklerini yaratır. Stalin de, en büyük akışından üstlerine sıçrayan bitler, onların, Stalin diktasından daha devrimci olduğunu propaganda silahlarından biri olan futbola yani insanoğlunun kanını emiyordu. Bitler söyleyerek yanıt veriyor şimdi bize. Yanıt bunu yerleştirmişti işte; halkın toplandığı sıçrıyordu üstlerine çünkü capcanlıydılar. 
veriyor tarih, çünkü kardeşler, kendilerini en büyük arenalarda, sporcuların da kendi Bitler ve pireler tek bir şartla uğramaz, tek bir adamışlardı. Çaldıkları enstrüman futbol, oluşturduğu devlet gibi cansız olmasını sebepten kendi rızalarıyla terk ederler vücudu; söyledikleri şarkı eşitlik, sınıfsız bir toplum, istiyordu. Fakat Starostin Kardeşler buna o vücut, o insan, o canlı çoktan ölmüş ya da özgürlük ve mücadeleydi. Ve sonra 1942'de karşı çıkmıştı. Yine bilirsiniz; mutlak güce ölmeye yaklaşmışsa... Kardeşler, tarihin de onları tutuklayıp Sibirya'ya yollayacak başkaldıran hemen herkes başından olur. yazdığı gibi, bir futbol topunun peşinde, nefes bahane üretildi; futbol aracılığıyla yolsuzluk Hemen herkes diyorum, Spartacus hariç, nefese canlıydılar. 

ve burjuvaları futbola sokmak... NKVD'nin bu dört kardeş hariç, tarihteki diğer çokça Nikolai, Aleksandr, Andrey ve Pyotr Stratostin takımı Dinamo, demiryolu işçilerinin takımı “asi” hariç... Tarihi “hemen herkes”in dışında Stalin'in en sert yükselişine denk gelen Lokomotiv, ordunun takımı CSKA ve otomobil kalanlar değiştirirdi ve o günlerde de öyle yıllarda, halka ait olan tek futbol kulübünü, bir 


“sivil toplum örgütünü” 1922'de kurmuş, Stalin diktasına hem sahadaki oyun anlayışları hem de tribünlerdeki kalabalıklarıyla karşı çıkmış, Kızıl Meydan'daki Ulusal Fizik Kültür Günü'ne katılıp Stalin'in önünde korkusuzca kendi futbol kültürlerini yansıtmış ve cesaretlerini inançlarıyla harmanlayıp durarak asla geri adım atmamışlardı. Lige girdikleri ilk 5 senede 
3 şampiyonluk alarak Spartak'ın adını Stalin'in 
tarihine kansız-silahsız en estetik zafer 

olarak kazımışlardı. Sonra da önce Stalin'i öldürmeye teşebbüs sonra Batı Burjuvası'na para aktarma, yolsuzluk ve buna benzer bir sürü çaresiz suçlama altında kalmış, nihayet de 1942'de Sibirya'daki işçi kamplarına yollanmışlardı. Fakat tarihin en karanlık ve yalnız, en kanlı ve insansız koridorlarında bile atan bir kalbe, çarpan bir beyne rastlanır; kardeşler, kamptayken onları bir gardiyan tanıyıverdi. Onları iki kişi omuzlarında hayata taşıdı; biri, kaldıkları kamptaki bir gardiyandı. 
Tanıdı bu adam kardeşleri, kim olduklarını anladı. Diğer mahkumlarından daha çok kolladı onları o adam ve o şartlarda hayatta kalmalarını sağladı. İkinci kişi ise, tarihin 

ilginç bir esprisi gibiydi; Stalin'in oğlu Vasily losifovicn Dzhugashvili'ydi... NKVD'nin ve 


Bitler ve pireler tek bir şartla Dinamo'nun başındaki Beria'dan nefret eden 


, , ve futbola aşık olan Vasily, Nikolai Stratostin'e devletin de imkanlarını kullanarak özel Ugramaz, tek bir seb j0) ten kendi güvenlik sağladı hatta kendi evinde sakladı... 
Şimdi biz, girişinde Spartacus heykeli olan, 


rızalarıyla terk ederler Vücudu; O Moskovada'ki Spartak Stadyumu'nda birkaç 


hafta önce Brezilya'yla Sırbistan'ın maçını 


VÜCUİ O insan O canlı çoktan ölm ÜŞ izledik. O maçı bizimle seyreden 4 adam daha 
2 4 vardı sahanın içinde, 4 adamın heykeli; Nikolai, 
2 Aleksandr, Andrey ve Pyotr... “Futbol ölüm 
ya da ölmeye yaklaşmışsa... kalım meselesi değildir, çok daha ötesidir” lafının mübalağa bulunduğu bir dünyada, bu 


lafın bir söz oyunu değil, gerçeğin ta kendisi olduğunu hayatlarıyla ispatlayan dört kardeş. 
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BABALAR VE OĞULLAR 


MARC SCOTT FOE ŞİMDİLERDE 
22 YAŞINDA VE ÜNLÜ BİR 
FUTBOLCUNUN OĞLU OLARAK 
DÜNYAYA GELDİĞİ HAYATINDA, 
DİĞER ÜNLÜ FUTBOLCULARIN ÇOCUKLARININ HAYATINDAN 
ÇOK FARKLI BİR HAYAT 
YAŞIYOR. YEMYEŞİL BİR 
SAHANIN TAM ORTASINDA 
KAYBETTİĞİ BABASININ 
YASINI, KENDİ HAYATININ 

TAM ORTASINA SİLAHLARI, 
KAVGALARI VE HAPİSHANELERİ 
KOYARAK TUTUYOR. 


MERT EREZ 


lüm onu Stade de Gerland'da 
O yakaladığında yıl 2003'dü. Dünya Kupası'ndan bir sene sonra, 
Avrupa Şampiyonası'ndan bir sene evvel, Konfederasyon Kupası'nın tam ortasında. 
Fransa'da, bir insanın ölmesi için yapılmamış bir stadyumda, dakikalar 72'yi gösterirken ömrünün baharında bir insan yere yığıldı. Adı Marc-Vivien Foe'ydu ve o an Kamerun Milli Takımı için oradaydı. Her zamanki gibi görevini 


80 fitbol 


OĞULLAR VE 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yapıyordu. Ama kimsenin beklemediği bir zamanda kendisini yere bırakmıştı. Sahaya giren sağlık personelleri hemen onun etrafına toplanan futbolcuların arasından geçti ve onu saha kenarına taşıdı. Ama Marc-Vivien Foe için artık ellerinden bir şey gelmiyordu. 
Foe o gün orada öldüğünde 28 yaşındaydı. 
İnsanların bu erken ölüm için söyledikleri ise şuydu: “Bilinen bir kalp problemi olmayan bir sporcu, üstelik büyük bir turnuvada bir kalp rahatsızlığı sonucu ölmüştü. 

Bu bir ihmal miydi? 
Yoksa doktorların bile öngöremediği bir şey mi?” İlk incelemeler onun ölüm 

nedenini tam olarak belirleyememişti. 
Daha sonra yapılan otopsilerde ise sadece bir neden üzerinde duruluyordu; 
kalp krizi. Kalp 

kasının anormal biçimde kalınlaşması sonucunda, fazlaca idman yapan insanların kalp krizi geçirme olasılığı 3 kat artıyordu ve bu sebep yüzünden ölen futbolcuların 2070'i ise daha öncesinde bir uyarı sinyali vermiyordu. Yani bir kulüp doktorunun, bir futbolcunun bu tip bir risk altında olduğunu anlaması pek de mümkün 


Kalp kasının anormal biçimde kalınlaşması sonucunda, fazlaca idman yapan insanların kalp ” 
krizi geçirme olasılığı 3 kat final maçında ağlıyor artıyordu ve bu sebep yüzünden ölen futbolcuların 9670'i ise daha öncesinde bir uyarı sinyali vermiyordu. Yani bir kulüp doktorunun, bir futbolcunun bu tip bir risk altında olduğunu anlaması pek de mümkün gözükmüyordu. 


gözükmüyordu. Özellikle o yıllarda. 

Onun Afrika'yı ve dünyayı sarsan bu ölümünden sonra Kamerun'un o zamanki teknik direktörü Shafer şunları söylüyordu. 
“Herkes şaşırmıştı ve nedenini soruyordu. 
Bütün oyuncular ağlıyordu. Soyunma odasından dışarı çıktığımda ise ben de ağlamaya başladım. Konfederasyon Kupası maçında yarı finaldeydik ve hiçbirimiz bunu beklemiyorduk.” O kupada Foe için üzülen insanlar sadece 
Kamerunlular değildi elbette. Henry o maçın ardından oynanan 
Türkiye - Fransa yarı 


ve attığı golü ona hediye ediyordu. 
Kamerunlular ise final maçına çıkıp çıkmamaktan emin değillerdi. Futbolcular bu durumda kenetlenmeyi ve 
Foe için oynamayı uygun bulmuşlardı. 
Konfederasyon 
Kupası'nın finalinde Fransa ve Kamerun karşılaşacaktı fakat final maçı hiçbir 

zaman asla sadece final maçı olarak hatırlanmayacaktı. Bu maç artık Foe'nun ölümünden sonra oynanan sıradan bir maçtı. 
Marc-Vivien Foe öldüğünde 28 yaşındaydı 


BABALAR VE OĞULLAR 


Konfederasyon Kupası'nın finalinde Fransa ve Kamerun karşılaşacaktı fakat final maçı hiçbir zaman asla sadece final maçı olarak hatırlanmayacaktı. Bu maçartık Foe'nun ölümünden sonra oynanan sıradan bir maçtı. 


ve 28 yıllık hayatına West Ham, Lyon ve Manchester City gibi takımları, Kamerun Milli Takımı için 63 maç, iki Afrika Uluslar Kupası ve mutlu bir evlilik ile 3 çocuk sığdırmıştı. 
Ölümünün üzerinden geçen 15 yıl sonrasında 
3 çocuğundan biri olan oğlu Marc Scott Foe 
22 yaşına gelmişti. Babası ölen her çocuk gibi 
bazı sorunlar yaşıyordu. Bunlardan en hafif olanı hiç şüphesiz maddi olanlardı. Ancak onu içinden çıkılması güç bir duruma düşüren de yine bu sorun olmuştu. Foe'nun paraya ihtiyacı vardı ve babasının öldüğü ülkede, babasının öldüğü stadın yakınlarında bir silahlı soyguna karışmıştı. Üstelik bu soygun onun ilk suçu değildi. Suç üstü yakalanan Foe ve ortağı Lyon'da mahkeme tarafından tutuklanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
Sadece silahlı soygun girişimi belki de oğul Foe'nun hikayesini bir nebze daha katlanılır kılabilirdi. Ama Foe'nun başını derde sokan başka suçlar da vardı. Foe ve ona suç ortaklığı yapan arkadaşı Sofiane Bardot, bir rahibe saldırmış, birkaç kavgaya karışmış ve başka bir şiddet suçu daha işlemişti. Bu yüz kızartıcı suçlardan dolayı yargılanan sadece Foe değildi. Arkadaşı ve suç ortağı Sofiane 


Bardot da onunla birlikte aynı mahkemeye çıkarılmıştı. Savcı onlar için 12 yıllık bir cezayı uygun görmüştü. Ancak saldırdıkları rahibin onları affetmesi cezalarını bir nebze hafifletmişti. Elbette diğer suçlar oğul Foe ve Sofiane Bardot'un tutuklanarak hapse atılmasına sebep olacaktı. Avukatlar aynı mahkemede babasının ölümünden sonra Foe'nun psikolojisinin bozulduğunu ve bunu atlatamadığını söylüyordu. Amaçları cezanın yeniden düşünülmesiydi. Evet psikolojisi gerçekten de babasının ölümünden sonra oldukça bozulmuştu. Babası ölmüştü ve babası ölen diğer çocukların aksine bu milyonların önünde olmuştu. Bir çocuğun babasının ölümünü istediği her an internetten izleyebildiğini düşünmek bile bunun ne kadar hüzünlü ve kapanmaz bir yara olabileceğini ortaya koyuyordu. O dönemde 7 yaşında olan küçük Foe için hayat o kadar da kolay olmamıştı. Otorite boşluğunu sokaklarda doldurmaya çalışan Foe, daha küçük yaşta kavgalara karışıyordu. O dönemlerde izlediği bir Rugby maçında da saldırıya uğrayan Foe, diğer insanlar gibi olamadığını ve normalliğe adapte olmakta çok zorlandığını arkadaşlarından gizlemiyordu. O kendisini 


güçlü hissettiren sokaklardan kurtulamıyordu. 
Sokaklarda hayat zorluydu ve hayatta 

kalmak için güçlü çetelerle birlikte hareket ediyordu. Kardeşim dediği Sofiane Bardot ile de o sokaklarda tanıştı. Hiçbir zaman okula ilgisi olmadı. Hiçbir zaman babasını ondan koparan futbola yönelmedi ve hiçbir zaman kendisini toparlayamadı. Sokaklar onun evi ve okulu olmuştu. Onu taşıdıkları yer ise artık bir cezaeviydi. Marc Scott Foe şimdilerde 

22 yaşında ve ünlü bir futbolcunun oğlu 
olarak dünyaya geldiği hayatında, diğer ünlü futbolcuların çocuklarının hayatından çok farklı bir hayat yaşıyor. Yemyeşil bir sahanın tam ortasında kaybettiği babasının yasını, kendi hayatının tam ortasına silahları, kavgaları ve hapishaneleri koyarak tutuyor. Marc-Viven Foe öldüğünde oğlundan 21 yaş büyüktü. Şimdi ise aralarında sadece 7 yaş var. Marc- Vivien Foe, oğlunun şimdiki yaşında Fransa Ligi'nde gelecek vaat eden bir futbolcuydu. Fakat 

o geleceğin hiçbir zaman gelmemesi baba 

ve oğlunun kaderini değiştiren şey olmuştu. 
Stade de Gerland'ın tam ortasında o gün yere yığılan sadece baba Foe değildi. O gün bir çocuğun geleceği de tam da orada kaybolup gitmişti. 
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Bu bir İlandır 


Bir futbol şehri Sakarya. Bünyesinden bir dönemin en büyük yıldızları Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Tuncay Şanlı'yı çıkarmış Sakaryaspor'un bulunduğu şehir. Arkasında her gittiği deplasmana onbinleri sürükleyen, lig, kademe fark etmeksizin kendi stadını ağzına kadar dolduran Sakaryaspor, yeniden diriliş için çalışmalara başlamış. Yönetim değişmiş, takım değişmiş, teknik ekip değişmiş. Biz de bu değişime kayıtsız kalamadık ve soluğu Sakarya'da aldık. İşte Sakaryaspor'un yeni başlayan hikayesine dair izlenimlerimiz... 


“SEVDANIN LİGİ OLMAZ” 


BAŞLIK BİZİM DEĞİL, TATANGALAR'IN BİR PANKARTI. DURUMU DA ÇOK İYİ ANLATIYOR. 

BİZ STADA GİTTİĞİMİZDE PANKARTLAR, SEZON BAŞLAMADIĞI İÇİN ASILI DEĞİLDİ AMA BU PANKART HEP AKLIMIZDAYDI. DOLAYISIYLA SAKARYASPOR ZİYARETİMİZ İÇİN BAŞKA BAŞLIK DA HİÇ DÜŞÜNMEDİK. 


Hazırlayan: Can Durukan 


abah saatlerinde başlıyor Sakarya Syokülğimiz Arabayla yol aldıkça 

yeşilin tonlarının artması ve havanın nispeten serinlemesinden anlıyoruz başka bir yere doğru gittiğimizi. 2 saat dolmadan Sakarya gişelerinde buluyoruz kendimizi. 
Burası bize yakın bir uzak diyar. Bu yakın ama uzak olma halini çok iyi kullanmış Sakarya. 
Kendine has bir sakinliği var. Yeni yapılan stada doğru 
Karasu yoluna dönüyoruz. Biraz sonra karşımızda tüm heybetiyle yükseliyor Sakarya 
Yeni Atatürk Stadı. 
Stadın basın tribününün girişinde stat sorumlusu görevliler karşılıyor bizi. Ortak dil spor ve futbol olunca anlaşmak da son derece kolay oluyor. Çok kısa bir süre sonra oldukça koyu bir sohbetin ortasında 


Stadı fotoğraflamak için zemine adım attığımızda karşılaştığımız manzara Süper Lig standartlarında bir futbol mabedi. İyi zemin, güzel tribünler ve kusursuz ambiyans. 


buluyoruz kendimizi. Stadı fotoğraflamak için zemine adım attığımızda karşılaştığımız manzara Süper Lig standartlarında bir futbol mabedi. İyi zemin, güzel tribünler 

ve kusursuz ambiyans. Oyuncuların sahaya adım attığı tünelden doğru bakınca içimizdeki futbol aşkı da yine zirve yapıyor. 
Bir top bulsak da oynasak diye düşünürken, henüz yapmamız gereken çok iş olduğu aklımıza geliyor. Hatıra fotoğrafı çekip ayrılıyoruz bu güzel stattan. Bir sonraki durağımız 10 km sonraki Rüstemler 
Tesisleri. Bizans döneminden kalma o meşhur 
Justinianus 
Köprüsü'nün hemen çıkışında, bir zaman tünelinin kırıldığı esrarengiz kara delik gibi duruyor. O kapıdan kimler girdi içeri, o antrenman sahasında kimler ter döktü... 
Şimdi Sakaryaspor için yeni futbolcuların ter dökme ve kendini ispat etme zamanı. 
Kapıdaki güvenlik görevlisinin arabamıza 


yanaşıp, “Hoş geldiniz. Futbolcu musunuz?” 
diye sorması keyfimizi yerine getiriyor. 
“Keşke olsaydık ama gazeteciyiz. Tesisleri gezmeye geldik” diyoruz. Hemen kapılar açılıyor. Sezon açılışına denk geliyoruz kulübün. Ortalıkta tatlı bir telaş hakim. 

Alt yapıdan bu sene A takıma çıkmış iki genç çarpıyor gözümüze. Kendileriyle kısa bir sohbet için kalabalığın içinden çekip alıyoruz onları. Biraz çekingenler haliyle. 
Ama elimizden geldiğince üzerlerindeki baskıyı atmalarına yardım ediyoruz. 
Sakarya'da doğup büyümüş çocuklar olarak Sakaryaspor forması giymenin nasıl bir 

his olduğunu soruyoruz. Furkan Karabaş giriyor söze. 19 yaşındaki forvet oyuncusu, “Küçüklükten beri bunun hayalini kuruyordum. Sokaklarda futbol oynarken üzerimde hep Sakaryaspor forması vardı. 
$imdi bu formayı gerçekten giyip taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu formayı giydiğim süre boyunca atabildiğim kadar gol atmak ve Sakaryaspor'a para kazandırarak gitmek istiyorum.” Aynı yaştaki stoper oyuncusu Cihat Aktaş'a soruyoruz aynısını. Düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor Cihat. Sahada izlemedik ama fiziğine kefiliz. 


“Sakaryaspor'u çok başka bir sevgiyle seviyorum. Başka bir takım taraftarı olmam mümkün değil, Dedelerim de Sakaryaspor taraftarıydı. Bu kulübe edebildiğim kadar hizmet edip, sonrasında Avrupa'ya gitmek istiyorum” diyor. İkisinin de gözlerindeki heyecanı görmek bize de ümit veriyor. Ülke futboluna nice yıldızlar armağan etmiş Sakaryaspor, misyonuna devam ediyor. 
Buna yerinde tanık olmak da çok keyifli. 
Tesisleri gezerken yan yana iki antrenman sahası görüyoruz. Birbirinin kopyası olan bu nizami ölçülerdeki sahaların zeminleri de oldukça iyi. Pek çok takım tesisinde görmediğimiz bir lüks bu. Ayrıca tesislerin içindeki imkanlar da son derece dikkat çekici. Köklü bir kulüpte olduğunuzu anlamanız için 5 dakika çevrede dolaşmanız yeterli. Antrenman sahalarının yanındaki yeşil siyah top heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çektiriyoruz. Tesise adım attığımız andan itibaren bizi büyük bir misafirperverlikle karşılayan Semih Yıldırım ile sohbet ediyoruz. Bir ağacın dibindeki bankta çaylarımızı içerken, onunla yaptığımız futbol sohbeti keyfimizi iyice yerine getiriyor. Yorgunluk, sıcak artık geri planda. “Ben, Kocaelispor'un 

da eski günlerine dönmesini çok isterim” diyor. “Ezeli rakibimiz ama böyle rekabet olmuyor ki. İkimiz de Süper Lig'de olsak ne harika maçlar oynanır, tribünler tıka basa dolar. Tam bir futbol şöleni yaşanır. 
Sakaryaspor gibi, Kocaelispor gibi, Altay gibi taraftar desteği 


olan takımlar hep üst düzey liglerde olmalılar. Biz de bunun için uğraşıyoruz. 
Sakaryaspor'u ait olduğu yere getirmek için uğraşıyoruz. Mesela Göztepe'nin 

Süper Lig'de olmasına da çok seviniyorum. 
Umarım biz de yakında orada olacağız 

ve müthiş atmosferler izleteceğiz tüm futbolseverlere...” Bu sözlerin ardından 

bize diyecek pek bir şey kalmıyor. Semih Yıldırım'ın ezeli rakipleri hakkındaki sözleri her şeyi açıklıyor; futbol, taraftarla güzel. 
Rekabet, ortada bir rekabet varken güzel... 
Değerini bilmek gerek. Şimdiki rotamız şehir merkezinde eski stadın yanında bulunan Dükkan 54 mağazası. Sakaryaspor lisanslı ürünlerinin satıldığı bu şirin mağaza, ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Yanında atıl durumdaki eski stadın duvar yazıları, stadın arkasındaki yolun tam ortasında dikili aydınlatma direği, gişeler, giriş kapıları bu sahada oynanmış yüzlerce maça dair anının hala etrafta uçuştuğuna ikna ediyor bizi. Burası büyülü bir yer. Bir süre durup öylece izliyoruz. Sonra öğlen güneşinden fazlasıyla nasiplendiğimizi fark edip, stadın 


hemen arkasındaki Çark Mesire diye anılan ağaçlık alana gidip birer yorgunluk kahvesi içiyoruz. Şehrin sakinliği içimize sirayet etmiş durumda. Tatlı bir yorgunlukla etrafı izliyoruz. Sakaryaspor'un yakın zamanda değişen yönetiminde yer alan Sinan Karabaş'ı bekliyoruz. Kendisi kulübün basın ve halkla ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi. Bize söyleyecekleri önemli çünkü doğma büyüme Sakaryalı biri olarak onun takıma ve şehre dair gözlemlerine ihtiyacımız var. Kısa süre sonra geliyor. Gün boyunca yanımızda olamasa da gittiğimiz her yerde biz oraya varmadan adımızın varmasını sağlayan Sinan Bey'e önce teşekkür ediyoruz. Yanımızda olmadan 

bizi ağırlamayı başardı çünkü. 
Şimdi ise işin en keyifli kısmı başlıyor. Ona 
Sakarya 


Eski stadın duvar yazıları, stadın arkasındaki yolun tam ortasında dikılı aydınlatma direği, gişeler, giriş kapıları bu sahada oynanmış yüzlerce maça dair anının hala etrafta uçuştuğuna ikna ediyor bizi. 


ULKER 


biletsiz şekilde stada girmek için uğraşırdık. O turnikeden içeri adım attığımızda yaşadığımız heyecanı tarif edemem. O heyecanı bugün dahi yaşıyorum. 
Sakaryaspor, 
Sakarya şehrinin en değerli markasıdır ve burada yaşayan insanlar için 

hafta sonunu keyifli geçirmenin 


en iyi yollardan biridir. Şehir, takımına sahip çıkar. Hangi ligde olursa olsun Sakaryaspor'un maçı varsa Sakaryalılar oradadır. Hem de stadı ağzına kadar doldururlar. İşte bu aidiyet duygusunu çok 


önemsiyorum.” 


şehrini ve şehrin Sakaryaspor ile olan bağlantısını soruyoruz. Eliyle işaret ederek arkasındaki stadı gösteriyor. 
“7 yaşımdan beri şu stadın kapısı önündeydim. Büyük abilerimizin yanında 


Yeni yönetimle göreve gelmiş olmasının 


Tesise adım attığımız andan itibaren bizi büyük bir misafirperverlikle karşılayan Semih Yıldırım ile sohbet ediyoruz. “Ben, Kocaelispor'un da eski günlerine dönmesini çok isterim” diyor. 
“Ezeli rakibimiz ama böyle rekabet olmuyor ki. İkimiz de Süper Lig'de olsak ne harika maçlar oynanır, tribünler tıka basa dolar. Tam bir futbol şöleni yaşanır.” 


heyecanı gözlerinden okunan Sinan Bey'e o malum soruyu da soruyoruz; “Sakaryaspor, Oğuz, Aykut gibi ülke futboluna müthiş yetenekler hediye etmeye devam edecek mi?” “Zamana 


ihtiyacımız var” 
diyor Karabaş. 
“Elbette buda hedeflerimizden biri ancak öncelikli işlerimiz var. Takımı mali açıdan ayağa kaldırmamız, çok iyi bir planlama yapmamız ve uzun vadede 

bu plana sadık kalmamız gerekiyor. Her seyi planladık. 
Önümüzü 

net şekilde 


görebiliyoruz. Sakarya halkını da bu konuda ikna edeceğiz. Doğru planlama ile doğru adımları atarak Sakarya'nın en değerli markası Sakaryaspor'u daha da değerli hale getireceğiz. Sakaryaspor'u 


halka açıp, Anadolu'nun en büyük kulübü 


haline getirmek gibi bir hedefimiz var. 


Bu şehrin potansiyeli, bunu başarmamızı kolaylıkla sağlayabilir. Çünkü Sakarya'da yaşayan herkes Sakaryaspor'u sever. Bu takımın yükselme maçlarına adeta göç etmiştir bu şehrin sakinleri. 30-40 bin kişi gittiğimiz maçlar oldu. Yine olacak. Hatta daha fazla sayıda taraftarla gideceğiz. 
Taraftarı ve Sakarya halkını kulübün yönetiminde söz sahibi yapacağız. Karar alma mekanizmasının içine onları da katacağız...” 

Sinan Karabaş'ın planlarını anlatırken yüzünde kesin bir inanmışlık ifadesi var. 
Zaten futbol ve spor aşığı bir şehirde olmak, Sakaryaspor gibi bir markaya sahip olmak işlerini daha da kolay kılıyor olmalı. Yeni yönetimle beraber takımın iskeleti de değişmiş. Pek çok oyuncuyla yollar ayrılmış, pek çok yeni oyuncu da ekibe katılmış. Şimdi yepyeni futbolcularla yeni bir takım oluşturmaya uğraşacaklar. 
Geçen yıl kapısından döndükleri 1. Lig'e bu yıl çıkmak için mücadele edecekler. 
Adımız gibi biliyoruz ki arkalarında yine dev bir taraftar desteği olacak. Doğru planlama ve bu planda ısrar ederlerse başarılı olacaklarına da inanıyoruz. Bir maçlarına geleceğimizin de sözünü verip ayrılıyoruz bu futbol şehrinden... 


RONALDO 


JUVENTUS YÖNETİMİ SALAS”I 
ELDEN ÇIKARMAYA HAZIR VE 
BU ÇERÇEVEDE SPORTING 
KULÜBÜNE GİDİYORLAR. 
PORTEKİZ KULÜBÜNDE ÇOK 
BEĞENDİKLERİ VE JUVENTUS'A 
HER ZAMAN BİR SEMPATİ 
BESLEDİĞİNİ GİZLEMEYEN BİR 
GENÇ OYUNCU VAR. SALAS 
İLE BU OYUNCUYU TAKAS 
ETMEK İSTİYORLAR. MARCELO 
SALAS UÇAĞA ATLIYOR 

VE LİZBON'A UÇUYOR. NE 
İRONİKTİR Kİ ŞİLİ'NİN TEMUCO 
ADINDA TUHAF VE KÜÇÜK 
BİR ŞEHRİNDE BÜYÜYEN EL 
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MATADOR, KOSKOCA LİZBON'U 
BEĞENMİYOR VE BU TRANSFER 
YATIYOR. O GENÇ OYUNCUYU 
DA BİR HAZIRLIK MAÇINDA SIR 
ALEX GÖRÜYOR VE ANINDA 
VURULUYOR. O ÇOCUĞUN 

KİM OLDUĞUNU ÇOK İYİ 
BİLİYORSUNUZ. 


İLKER AKIN 


3 Nisan 2018, Torino. Allianz Stadyumu'nda 
40 binin üzerinde Juventus taraftarı, 
Şampiyonlar Ligi'nin son iki sezonunu zaferle tamamlayan Real Madrid'e bu kez dersini vermek üzere hırsla ve inançla bir araya gelmiş. Bianconeri, çok organize ve akıllı 


İspanyol ekibinin üstüne gittikçe gidiyor ama ilk yarıda golü yiyor. İkinci yarının başlarında ise İtalya'nın tartışmasız en büyüğünün gücü tükenmeye başlıyor. 64. dakikada Madrid'in sağ beki Dani Carvajal'in ortasına penaltı noktası civarından akıl almaz bir röveşata yapıştıran Cristiano Ronaldo, durumu 0-2'ye getiriyor. Bu o kadar güzel, o kadar estetik ve o kadar zor bir gol ki Juventus taraftarı bir anda Portekizli büyük yıldızı ayağa 

kalkıp alkışlamaya başlıyor. Cristiano her zamanki “ben buradayım, olaya hakimim” mesajlı gol sevincini yaşarken, muhtemelen kale arkasındaki ihtiyar taraftar Giancarlo “yahu ne topçular var amici (arkadaş), şundan bir tane de bizde olsa keşke” diye hayıflanıp aklından Zbigniew Boniek-Michel Platini ortaklığını geçiriyordu. Juventus'un Avrupa'daki ağırlığının arttığı ancak eski günlere daha çok uzun bir yol kat etmeden dönülemeyeceği açıktı. İtalyan futbolu, herkesin malumu olduğu üzere son yıllarda bir sıkıntı içerisinde. Calciopoli skandalı, ekonomik sorunlar ve lokomotif kulüplerin bir türlü istenen düzeye gelememesi, Serie 
A'yı oldukça geri plana itti. Milli takımın 2006 
Almanya'daki şampiyonluğunun ardından 2012'deki Avrupa Şampiyonası'ndaki finale erişip İsoanya makinesi karşısında paramparça olması dışında dişe dokunur bir milli zaferden de söz etmek mümkün değil. 2018 Rusya yolunda İsveç'e takılan Azzurri'lerin işinin bittiği, yaşlı kurt Giampiero Ventura'nın “dahiyane” 4-2-4 dizilişinin alay konusu olup 
50 yıl öncesinde kaldığı konuşulur olmuştu. 
Genel görünüm pek parlak değildi. Biraz geçmişe dönmek gerekirse... 90'lı yıllarla beraber Türkiye'de özel televizyonculuk furyası başlayınca, futbolseverler de daha fazla futbol izleme şansına sahip olmuştu. Yeni yeni palazlanan Premier League, her zamanki estetiğiyle La Liga, Alman disiplininin yeşil sahaya yansıması Bundesliga Türk seyircisinin evlerine kadar girmişti. Fakat o dönemin tartışmasız en büyük ligi Serie A'ydı. Öyle 

ki bu ligin yayın haklarını almak diğerlerine nazaran aşırı pahalı olduğundan az sayıda Serie A maçı izleyebilirdik yerli kanallarda. 

En büyük yıldızlar, en şaşalı takımlar, en geçilmez savunmalar biraz da zor erişmenin getirdiği gizem ile gözümüzde büyür de büyür, İtalyan ligi adeta bu dünyanın dışından bir gösteriymiş gibi algılanırdı. İsim isim saymanın anlamı yok. Bilmeyenler için izah etmek gerekirse; şimdilerde Premier League ve La Liga neyse, bu iki ligin toplamının çok daha fazlasını Serie A'da bulmak mümkündü. 
Örneğin, 1997 yazında Internazionale'nin 

27 milyon dolar karşılığında Barcelona'dan 
Ronaldo'yu transfer etmesi o dönemin futbolseverlerinin akıl sağlığıyla oynayan bir gelişmeydi. En büyük yıldızlar mutlaka Serie A'da oynardı ve oynamalıydı. Fakat hepimizin bildiği nedenlerden ötürü Serie A'da büyük yıldızları artık izlemek çok kolay değil. Bu kategoriye dahil edilebilecek, aklıma gelen son iki isim Zlatan Ibrahimovic ve Muhammed Salah. Zlatan'ın nasıl kendine özgü bir 


RONALDO 


Cristiano Ronaldo, Juventus'a isteyerek geldi. Kulübe sempatisi olduğu için geldi. Hala ispat edecek şeyi olduğunu göstermek için geldi. Lige değer katmak için geldi. Sampiyonlar Ligi'ni almak 


» için geldi. Üstelik, futbol tarihinde hem 


Premier League hem La Liga hem de Serie A sampiyonluğu yaşayan tek bir oyuncu bile yok. O artık takip edemediğimiz rekorlarına rekor katmaya geldi. 


insan olduğunu biliyoruz. Salah'ın Roma'da rehabilite edildiğini ve o beklenen seviyeye çıktığında Serie A'dan anında çekip alındığını da. İtalyanlar'ın Serie A'yı ayakta tutma stratejileri geliştirdiğini ve bu projelerden birinin de genç oyunculara eğilmek olduğunu söylemek mümkün. Bu konuda özellikle AS Roma, Atalanta ve Sampdoria'nın başarılı olduğunu söylemek mümkün. Ancak, İtalya'da yerli oyuncular hala çok para ediyor ve 

ülke içinde kulüp değiştirmeleri oldukça pahalıya patlıyor. Örneğin, Atalanta'nın 
defansif orta saha Roberto Gagliardini'yi 20 
milyon Euro karşılığında Internazionale'ye satması, İtalyan oyuncuların ne kadar değerli olduğunu gösterir diye düşünüyorum. Kaldı ki Gagliardini'nin bir yıldız olmasından bahsetmek mümkün değil. Serie A'da Calciopoli sonrası değişen dengeler yeniden yerine oturmuş görünüyor. Küme 
düşürülen Juventus, geri döndü ve son 7 
sezonu şampiyonlukla tamamladı. Şike skandalından cezasız kurtulan Inter'in 

peş peşe 5 şampiyonluğunun ardından, Zlatan'lı kadrosuyla AC Milan 2010-11 sezonunu zaferle tamamladı ve zirveyi Juventus'a teslim etti. Milan'ın UEFA'dan aldığı men cezası ve ağır ekonomik tablo, Milano'nun Rossonero'larının başını bir süre daha ağrıtacak gibi görünüyor. AS Roma'nın transfer gurusu Monchi ile, Napoli'nin de pazarlık gurusu De Laurentiis ile kurguladığı yapı da Juventus hegemonyasını yıkacak yeterlilikte görünmüyor. Akıllı hamlelerle zirveye yaklaşan Internazionale ise geçen sezon görüldüğü gibi son kurşunu atacak güce ve kadro derinliğine sahip değil. Sözün kısası, Juventus'un tek rakibi yine kendisi. 
Son yıllarda Serie A'yı domine ettikleri gibi, Şampiyonlar Ligi'nde de iyi işler çıkardılar. 
Son 4 sezonda oynadıkları iki finalde sırasıyla Barcelona ve Real Madrid karşısında dağılsalar da, yeniden “o seviyelerin” takımı olmaya başladıklarını görebiliyoruz. Genellikle çok 


akıllı bir transfer politikası izleyen Juve akıllarda Khedira, Emre Can, Dani Alves gibi bonservissiz ve akıllıca hamlelerle yer etse de, gerektiğinde çok yüksek meblağlar ödeyerek de hedefine ulaşabiliyor. Matuidi, Dybala, Pjanic, Douglas Costa veya en çarpıcılardan biri olan Gonzalo Higuain transferlerinde sadece bonservis ücreti olarak toplamda 

200 milyon euro'nun üzerine çıkabildiklerini 
de biliyoruz. Yani başarıda olduğu kadar, ekonomik güçte de İtalya'da tartışmasız zirvedeler. 2003 senesinde yaşandığı iddia 
edilen bir transfer hikayesi var. Juventus, 25 
milyon euro verip SS Lazio'dan transfer ettiği Şilili golcü Marcelo Salas'dan hiç memnun değil. River Plate, Lazio ve Şili Milli Takımı'nda gol yağdıran adam, Torino'da resmen taraftara saç baş yolduruyor. Juventus yönetimi Salas”ı elden çıkarmaya hazır ve bu çerçevede Sporting kulübüne gidiyorlar. Portekiz kulübünde çok beğendikleri ve Juventus'a her zaman bir sempati beslediğini gizlemeyen bir genç oyuncu var. Salas ile bu oyuncuyu takas etmek istiyorlar. Marcelo Salas uçağa atlıyor ve Lizbon'a uçuyor. Ne ironiktir ki Şili'nin Temuco adında tuhaf ve küçük bir şehrinde büyüyen El Matador, koskoca Lizbon'u beğenmiyor ve bu transfer yatıyor. O genç oyuncuyu 

da bir hazırlık maçında Sir Alex görüyor ve anında vuruluyor. O çocuğun kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Taş yerinde mi ağırdır? 
Atalarımız öyle demiş ama modern zaman algısında buna “konfor alanından ayrılmamak” da denebiliyor. Bu konfor alanı bazen insanları -sadece futboldan bahsetmiyorumtembelliğe veya yılgınlığa da sevk edebiliyor. 
Konfor alanını kolayca terk edebilen, her zaman yeni bir teste hazır, savaşmaktan yılmayan ve “en azından denedim” diyebilen insanlara büyük saygı duymak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Totti, Baresi, Gerrard gibi bayrak adamlar çok büyük saygı görürler doğal olarak ama o “acaba falanca takıma gitse ne olurdu?” sorusunu da sordurdukları 


için belki de rahatlarını bozmamak için bunu seçtiklerini de düşünüp kızanlar da olabilir. 

7 numaranın çok yakıştığı oyuncu bu yolu 
seçmedi. Biraz itici mi görünüyor? Olabilir. 
Bu kadar ego aşık usandırır mı? Olabilir. 
Akan oyunda eskisi gibi etkin değil mi? 
Olabilir. Sadece gol noktalarında mı ortaya çıkıyor? Olabilir. Bütün bunlar futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri için edilen olumsuz bazı sözler. Oyunun içinde bin bir türlü detay var, her insanın oyunu algılayışı ve oyundan beklentileri farklı. O yüzden teknik kısma girmeden değerlendireceğim bu büyük oyuncuyu. (Ayrıca “sadece gol atıyor, başka da bir iş yaptığı yok” diye yorum mu olur Allah aşkına?) Menajeri Jorge Mendes'in Juventus ile olan ilişkilerinin geçen sene İnternazionale'de kiralık oynayan Portekizli sağ bek Joao Cancelo'yu Torino'ya 
35 milyon euro karşılığında getirmesi ile 
güçlendiği biliniyordu. Büyük bomba ise geçtiğimiz günlerde patladı. Dünyanın -hadi eyyam dolu bir tabir kullanayım- en büyük iki oyuncusundan birinin düşüş trendinde olduğu aşikar Serie A'ya gelmesi gerçekten çok büyük olay. Sanıyorum burada maddi imkanlar dışında oyuncunun da tercihi önemli bir rol oynadı. Cristiano Ronaldo, Juventus'a isteyerek geldi. Kulübe sempatisi olduğu 

için geldi. Hala ispat edecek şeyi olduğunu göstermek için geldi. Lige değer katmak için geldi. Şampiyonlar Ligi'ni almak için geldi. 
Üstelik, futbol tarihinde hem Premier League hem La Liga hem de Serie A şampiyonluğu yaşayan tek bir oyuncu bile yok. O artık takip edemediğimiz rekorlarına rekor katmaya geldi. 
Marcelo Salas yüzünden 15 sene gecikse de, heybesinde birçok rekorla geldi. Serie A, Fenomen Ronaldo'nun transferinden beri bu kadar büyük bir yıldıza hasretti. Genç yıldızlar, eski statlar, taktiksel açıdan çok donanımlı teknik adamlar, güzel formalar ve elbette sertlik. Bunu sevmemek mümkün değil. 
Hanımlar beyler, Cristiano Ronaldo Serie A'da! 
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HIRVAT FORVET VE ARKADAŞLARI RUSYA'YA ATTIKLARI GOL SONRASI UNUTULMAZ ANI DAHA DA UNUTULMAZ 
BİR HALE GETİRİRKEN... 
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MILAN'DA ENDİŞEYLE 
BEKLENEN SON, ADIM ADIM, 
GÖSTERE GÖSTERE GELDİ. ABD 
MERKEZLİ HEDGE FON ELLİOTT MANAGEMENT, 119 YAŞINDAKİ 
KULÜBÜN YÖNETİMİNE EL 
KOYDU. 


İSMAİL ŞAYAN 


ilan, Avrupa futbolu'nun en görkemli M tapınaklarından biri. Tam 7 kez 

Avrupa'nın en büyüğü oldular. Daha fazlasını sadece Real Madrid yapabildi... 
“Futbol tarihinin en iyi takımı” tarzı bir tartışmada, Sacchi'li Milan'ın anılmaması ise mümkün değil. Bu tarih, artık ABD merkezli bir hedge fon olan Elliott Management'ın kontrolünde. EM, 10 Temmuz akşamı bir açıklama yayınlayarak kulübün yönetimine el koyduğunu dünyaya duyurdu. 1986'da Milan'ı satın alan Berlusconi, kadroyla ilgili bir soru üzerine “Ben satmam, alırım” yanıtını vermişti. Uzun süre sözünü tuttu ama hayatın gerçekleri, önünde sonunda zorluyor. Önce Milan satan bir kulübe dönüştü, ardından 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Berlusconi, son birkaç yıldır satışlara rağmen yıllık ortalama 8O0m € zarar eden kulübü kökten satmak zorunda kaldı. 

Milan'ın problemlerinin çoğu, İtalyan futbolunun problemlerinin bir yansıması. 

Bu da doğal çünkü ülke futbollarındaki problemlerin yaratıcıları genellikle kulüpler oluyor. 90'larda Berlin Duvarı'nın yıkılması sonrası patlayan uydu yayıncılığı, abone 


kazanmada en etkili araç olarak futbolu gördü. 


Serie A, geçen yüzyılın son 10 yıllık dönemini kapsayan süreçte yayıncılardan aslan payını alan ülkeydi. Kasalarına para akmaya başlayan kulüpler bunu oyunculara yatırdı. 
Ülkeye hem yabancı futbolcu akıyor, hem 

de ücretler de hızla yükseliyordu. Öyle bir akın vardı ki bazı Güney Amerikalı oyuncular İtalya'ya gidebilmek için sahte pasaport bile edindiler. Polonyalı bir gümrük memurunun kontrolüyle başlayan Passaportopoli, Avrupa futbolunun en büyük skandallarından biri olarak sadece İtalya'yı değil, Avrupa'nın diğer büyük liglerininin de bazılarını etkiledi. 
2000'e girerken gelen tüm parayı futbolcuya yatırmış, altyapıları iyice boşlamış, Kuruş yatırım yapılmayınca çağ dışı standartlara inen stadları boşalmış kulüpler, batmanın 

bir gıdım uzağındaydılar. Milan'ın sahibi 

ve ülkenin başbakanı Berlusconi, futbolun 


yi 
<< BONAVNTURA 


MILAN NASIL KURTULUR? — 


popülaritesini de bir silaha dönüştürerek, 2002 
sonunda akıl almaz bir yasayı parlamentodan geçirmeyi başardı. Halk arasında “Salva Calcio”(Futbolu kurtarma) olarak bilinen yasa, kulüplerin rahatlamasını sağlıyordu. Ancak Juventus ve Bologna gibi yasayı “saçmalık” olarak nitelendiren ve faydalanmayacaklarını açıklayan kulüplerin öngördüğü şey oldu, problemleri derinleştirmekten başka bir işe yaramadı. Milan, Inter, Lazio ve Roma'nın kağıt üzerinde kurtardıkları para 1 milyar avronun üzerindeydi ancak problemler çözülmemiş, tersine daha da büyümüştü. Yasa sayesinde kâğıt üzerinde giderlerini ve zararlarını azaltan kulüpler, bu yapay rahatlama rüzgârının etkisiyle alışkanlıklarına devam ettiler. Daha çok transfer, daha fazla maaş, sonuçta fiyatları şişen piyasa... Devletin yardım için devreye girdiği tüm ülkelerde futbolun yaşadıklarının tekrarı. Bu arada, diğer ülkelerdeki kulüpler de boş durmadılar, durumu şikayet ettiler. 
Aynı rakamlarla bir İtalyan kulübü rahatça 

lig lisansı alabilir hatta Avrupa Kupaları'na katılabilirken, Alman kulübü ya da Fransız kulübü küme düşürülüyordu. AB devreye girip inceleme başlattı. Yasanın kaldırılmasını istedi ve Salva Calcio kalktı. Salva Calcio, UEFA için de kontrollerin en azından Avrupa Kupaları 

ile kısmını merkeze almanın, yani FFEP'nin, 


kaçınılmaz olduğunun belgelerinden biriydi. 
İtalyan futbolu büyük zararlar yazıyor, deniz yavaş yavaş bitiyordu. Futbol ekonomisinin hızlı büyüyüşü zararları da büyütmüş, artık başkanların ve sahiplerin kapatabileceği boyutların ötesine taşımaya başlamıştı. 
FEP'nin şekli yavaş yavaş netleşmeye başlarken 2009'da Galliani, “FFP'den sonra hiç kimse İtalyan kulüplerinden Avrupa'da kupa beklemesin. Çok gerideyiz.” diye durumu açıkça ortaya koyuyor ve ekliyordu. 20 yıl önce gelirimiz Real Madrid'den fazlaydı, şimdi yarıları bile değiliz.” Inter'de Moratti, son barutunu atıp Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başardı ama hemen ardından 

önce takımı dağıtmak, devamında da kulübü satmak zorunda kaldı. Bu dönemde aradan sıyrılansa, günlük çekişmelerde boğulmayıp uzun vadeli stratejik kararlar almayı başarabilen Juventus oldu. Berlusconi de yükü taşıyamayacağını anlamıştı ama alıcı bulmak kolay değildi. Singapurlular ve Taylandlılar'la başarısız denemelerin, Gazprom söylentilerinin ardından çözüm Çin'den bulundu. Fosfor madenleri ve gayrımenkulden servet yapan Yonghong Li, 2017 Nisan'ında Milan'ın yeni sahibiydi. Ödemenin finansmanının bir kısmı, Elliott Management'tan alınan krediyle sağlanmıştı. Yeni yönetimin ilk açıklamaları “stat yapmak” gibi kalıcı çözümler üzerineydi. 
UEFA ile de gönüllü bir FFP anlaşması yapmak istediklerini söylediler. Ancak işin rengi kısa sürede değişti. Milan, geçen yaza büyük 

bir transfer atağıyla girdi. Gönüllü anlaşma konusunda fikirleri de değişti. Önemli harcama yapıldı ancak lig altıncı bitirildi. 

Ekim'de UEFA Milan'ı toplantıya çağırdı. 


Aralık başında, UEFA'nın 
Milan'la anlaşma yapmayı reddettiği haberleri İtalyan basınına düştü. UEFA, “alınan kredilerin geri ödenmesi 

ile ilgili sorunlardan” bahsediyordu. Ocak'ta mali polisin, kulübün satışını incelemeye aldığı haberleri dönmeye başladı. Bu arada Milan, başından beri hep varolduğu, hatta 2003'te üçüncü sıraya kadar yükseldiği Futbol Para Ligi'nde ilk kez ilk 20'ye giremiyor ve dışarıda kalıyordu. Mart'ta savcılık, kulübün satışına soruşturma açtı. Mayıs sonunda ise UEFA'nın anlaşma imzalamaya yanaşmadığı ve kulübe Avrupa'dan men geleceği iyice su yüzüne çıktı. 
Haziran'da Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri, Avrupa'dan men ediliyordu. Ancak en kötüsü henüz gelmemişti. Li, 32 milyon avroluk ödemeyi yapamayınca Elliott Management'ın kulübe el koyma hakkı doğdu. Bu süreçte kulübe 3 talip vardı. Chicago Cubs'ın sahibi Ricketts ailesi ile New York Cosmos'un sahibi Rocco Commisso ABD'li adaylardı ve uzun süredir ilgilerini açıklıyorlardı. Li, daha önce iki taraftan da gelen teklifleri reddetmişti. 

Son dakika adayı ise Monaco'nun sahibi Ribolovlev oldu. Hatta Ribolovlev, ödenmeyen 32m € tutarındaki taksit için bir köprü kredi de önerdi ancak Elliott'tan aldığı yanıt 

“Artık çok geç” oldu. Li, satmak yerine yeni finansörler bulmayı hedeflemişti. Ancak Elliott'la yapılan kredi anlaşması, en büyük engel olarak öne çıkıyordu. Görüşmelerde bulunan bir danışman “Anlaşmayı üç kez okumak zorunda kaldım, bilim kurgu gibiydi” derken bir başkası “Hayatımda daha önce buna benzer bir şey görmedim, birinin bu şartları kabul edip imzaladığına inanmak gerçekten çok zor” diyordu. Anlaşılan, UEFA'nın “alınan kredinin geri ödenmesi” konusunun altını çizmesi boşuna değildi. 

Li ile borç anlaşmasının yapıldığı dönemde kulübe yakın bir kaynak “Her halükârda 


BATTI MILAN 


Ocak'ta mali polisin, kulübün satışını incelemeye aldığı haberleri dönmeye başladı. Bu arada Milan, başından beri hep varolduğu, hatta 2003'te üçüncü sıraya kadar yükseldiği Futbol 
Para Ligi'nde ilk kez ilk 20'ye giremiyor ve dışarıda kalıyordu. 


Elliott kazanacak. Eğer Li öderse, kazanacak. 
Eğer ödemezse kulübe el koyacak ve yine kazanacak” demişti. Elliott Management, “en agresif hedge fonlardan biri” olarak tanınıyor. 
1977'de New York'ta ABD'li yatırımcı Paul Singer tarafından kuruldu. Londra Ofisi'nin başında da oğlu var. Dünyanın en büyük 
dokuzuncu hedge fonu durumunda, 34 
milyar dolar tutarındaki varlığı yönetiyor. 
Milan'daki tutumları, genel tavırlarına aykırı. 
Şirketlerde daha küçük oranlarda hisselere sahip olmayı seçiyorlar. Milan'daki gibi yönetimi doğrudan ele almaya girişmiyorlar. 
Elliott, Milan'da ne yapacak? Dünyanın en büyük fonlarından birinin gelişi taraftarları heyecenlandırmış olabilir ama büyük ihtimalle kalıcı olmazlar. İlk açıklamalarında yeniden görkemli günlere dönüş anılsa da bu, büyük ihtimalle doğabilecek paniği önlemeye yönelik. Serie A hâlâ dünyanın en önemli liglerinden biri ve Milan da hâlâ futbolun 

en prestijli markaları arasında. Juventus'un Ronaldo transferi de yeniden Serie A'ya olan ilgiyi arttıracak, belki de zaten şampiyonluğu seriye bağlayan Juventus'a olduğundan daha fazla lige yarayacak. Milan'a alıcı bulmaları zor olmayacaktır ki zaten talipler var. En geç 
2 yılda Milan'ı yeniden satmaları en kuvvetli 
ihtimal görünüyor. Şu anda Li'nin yapabileceği bir şey yok gibi görünüyor. Kulüpler dernek mi kalmalı yoksa sahiplik mi olmalı konusu zaman zaman bizde de gündeme geliyor. 
Sahiplikte Abramoviç, City ve PSG'deki Körfez sermayesi gibi örnekler cazibe arttırıcı olabilir ama unutmamalı: Futbol, Abramoviç'ten 

çok daha fazla Li gördü. Zaten Türkiye'deki borçları dağları aşmış, sürekli zarar eden, oyuncu üretemeyen kulüplere yatırım yapacak birilerini bulmak da pek ihtimal dahilinde görünmüyor. Milan gibi bir tarihin Avrupa Kupaları'ndan men edilmesi ise açıkça anlatıyor ki ne kadar büyük olursanız olun, ne kadar büyük olduğunuza inanırsanız inanın, kuralları umursamazsanız oyunda yeriniz yok. 
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SEYİR ZEVKİ 


HERKESİN ORTAK BIR ŞIKAYETİ 
VARDI: “BU NE BİÇİM DÜNYA KUPASV'YDI?”, “KİMSE TOP OYNAMIYORDU.” BUNA KARŞIN 
DÜŞÜNDÜKÇE HER ŞEY ÇOK 
MANTIKLI GELMEYE BAŞLADI... 


KAAN KAVUŞAN 


u kupada atladığım maç sayısı 
B yanılmıyorsam dört veya beş. Ne 

olursa olsun, bir yerden sonra aslında televizyona bön bön bakmaya başladığımı fark ettim. Her maçın devre arasında ve ardından insanlar da benim gibi mi düşünüyor bakalım diye sosyal medyayı gezdim, beraber maç izlediğim insanlarla konuştum. Herkesin ortak bir şikâyeti vardı: “Bu ne biçim Dünya 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Kupasr'ydı?”, “Kimse top oynamıyordu.” 
Buna karşın düşündükçe her şey çok mantıklı gelmeye başladı... 


ENDÜSTRİYEL DEĞİL, 

PİYASACI FUTBOL 

Her şeyin başı bu, öncelikle bunu söylemek gerekiyor. Bundan sonra bu yazıda söylenecek her şey pekâlâ bunun bir uzantısı sayılabilir. 
Günümüzde futbol, bir spor olduğundan daha fazla bir sektör. Futbolcu alınır satılır bir meta ve fiyatını maliyeti üzerinden belirleyen bir üretici değil, piyasaya hâkim olan tekeller. 
Bunlar da Real Madrid, Barcelona, Paris SG 

ve Juventus gibi uluslararası tekeller ve daha az belirleyici olmak üzere, iç piyasada da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. 

Eğer iddia edildiği gibi futbol endüstriyel olsa, dünyanın en pahalı oyuncusu unvanını taşıyan oyuncular 300 milyon € değerinde olamazdı, çünkü asla bu kadar büyük maliyetlerle 


yetiştirilmiyorlar. Ve dahası en tepede yer alan oyuncunun 300 milyon olması, hiyerarşide daha alt basamaklarda bulunan kulüplerin orta ayar bir oyuncuyu dahi 40-50 milyona alması demek oluyor. Yani piyasa sektöre tamamen egemen ve hep daha fazla para lazım. 

Peki, bunun Dünya Kupası'yla alakası ne derseniz, şunu örnekleyebiliriz: Futbolda bu paraların dönmesi için pazar büyümeli; yani televizyon daha etkin kullanılmalı, hâliyle 30-40 maç yerine 60-65 maç yapılmalı, takım sayıları sürekli arttırılmalı, her türlü satış yükselmeli, futbolcu saha içinde olduğu kadar saha dışında ticaretin malzemesi olmalıdır. Bu da sporcunun performansını doğal olarak etkiler. 


MAÇ SAYISININ ARTMASI 

30-40 maç yerine 60-65 maç oynamak gerekliğine biraz da bakalım. Bu iki şeye sebep oluyor. Birincisi, oyuncu yazın kupaya 


Turnuvanın nispeten güzel oynayan takımlarının oyuncularının genellikle 
Avrupa'nın en üst seviye takımlarında çok maça çıkan Brezilya, Fransa, Almanya ve Arjantin'den değil; onlardan 
15-20 maç daha az oynayan takımlardan olması 


tesadüf değil. 


yorgun olarak geliyor. Herkes sorumluluk alma yetisini takım arkadaşından bekleme hakkına sahip oluyor. Turnuvanın nispeten güzel oynayan takımlarının oyuncularının genellikle Avrupa'nın en üst seviye takımlarında çok maça çıkan Brezilya, Fransa, Almanya ve Arjantin'den değil; onlardan 15-20 maç daha az oynayan takımlardan olması tesadüf değil. 
İkincisi, çok sayıda maç demek yorgunluk dışında, motivasyonsuzluk da demek. Üst düzey oyuncu tatil istiyor, kupanın kendisine maddi ve manevi getirisi az, yatırım değeri düşük. Doğal olarak kendini sakınır da 

bir pozisyonda artık çünkü kulübünden kaybetmeyi göze alamayacağı bir ücret alıyor. 
Oysaki Maradona'lar, Pele'ler zamanında oyuncunun hâli vakti yerindeydi ancak Dünya Kupası'nda parlayarak çok daha yükseğini alabiliyordu. Bu en tepedekiler için de 


geçerliydi. Şimdi üst seviyede bunun geçerliliği 


kalmadı. Örneğin, Messi veya Ronaldo Dünya Kupası'nı alsa da aynı fiyatlara transfer olacak, aynı paraları alacaktı. Orta seviyede ise küçük kazanç artışları oluyor. Alt seviye oyuncular içinse sanal bir artış oluyor. Bu 

da ancak takım oyunu değil, bireysellikle mümkün. 


YILDIZIN HOCALAR OLMASI 

Bugün günümüzde oyuncudan çok teknik adamlar takımlarının yıldızı. Teknik adam bu işin profesyoneli ve elbette ki planlarını 


varabileceği en iyi noktayı belirleyerek kurması 


şaşırtıcı değil. Bu sebeple seyircinin çıkarı ile teknik adamın çıkarı genellikle çakışmakta. 
Savaş Sanatı kitabının yazarı Sun-Tzu zamanından beri, hücumun, savunmadan 


daha zor uygulanır bir organizasyon olduğu kabul edilir. Savunmada alan daraltma, hem kısa vadede daha uygulanabilir görünüyor hem de sayısal avantaja sahip: Tzu'ya göre saldıranın avantajlı olması için savunmacının dört katı hücumcu olması gerekir. Futbolda ise bu sayılar hep denktir; maç hem 11'e TI oynanır, hem de en fazla 3 forvet, 3 defansçıyla eşleşir. 
Bu oranı niceliksel olduğu kadar niteliksel olarak da alabiliriz. Yani güç dengeleri yaklaştıkça “kağıt üzerinde” hücumcu hep dezavantajlıdır aslında. 


SEYİRCİNİN FUTBOLA DOYUMU 


SEYİR ZEVKİ 


Futbol izlemek istemediğini söylemek, futbol izleyicisi için zor bir adımdır. O bıksa da sövse de en kötü maçı dahi izlemek istediğini söyler. Eğer futbol delisi olarak görüyorsak kendimizi, bunu itiraf etmeye çekiniriz ama temel kanundur; arz talep dengesini aşan bir meta, kalitesinden kaybeder. Futbol da kalitesinden kaybediyor. Daha çok aşama varsa ilk aşamalarda kazanmak zaruri değildir, sonraki aşamalarda yorgunluk artar. Hem seyirci sezon içinde takımının maçları dışında, Şampiyonlar Ligi ve Kupa maçlarını da izliyor. 
Maç olmayan gün sayısı çok az. Bu yüzden eski iştihamızla sofranın başına oturamıyoruz. 
Olay biraz da burada galiba... 
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GAFLIK 


AHMET ÇAKAR 


Dünya futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirip finale çıkan Hırvatistan Cumhuriyeti A Milli Takımı'nı kutlar, bu başarıdan bazı eşeklerin ders çıkarmalarını dilerim. 


OSORIO 


Neymar'ın sürekli kendini yere atması yüzünden oyunun bu kadar durması futbol için bir utanç. 
Futbol, adamların oyunudur, palyaçoların değil. 


PETER SCHMEICHEL 


Neymar, kendisine faul yapıldıktan sonra ölümün eşiğindeymiş gibi davranıyor. 
Gerçekten birkaç dakika sonra ambulansa götürülecek ve bir 

daha onu göremeyeceğiz 

diye düşünüyorum. 


LEVENT ÖZÇELİK 


Dünya Kupası bitiyor ama 
TRT Vin dizisi Ege'nin 
Hamsisi başlıyor. 
(Dünya Kupası'nın son maçı bittikten sonra Spiker) 
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GAFIK 


LEVENT ÖZÇELİK 


Perisic, vuruyor ve top filelere gitti. 
(Top direkten dışarı çıkıyor) 


SOUTHGATE 


Umarım ülkemizdeki herkes bu başarının tadını çıkarıyordur. 
Çünkü bulunduğumuz durum, genelde karşılaştığımız bir durum değil. 


Hırvatistan kaybetmedi. Sadece skor tabelası Fransa'nın lehine sonuçlandı. 


EDEN HAZARD 


Küçükken, kardeşlerimle birlikte her zaman Belçika yerine 
Fransa'yı desteklerdik. 
Çünkü biz, 1998 Fransa 
Milli Takımı'yla büyüdük. 


Hazırlayan: Emrah Akbaş 
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TARİH 


TÜRKİYE FUTBOL 


BİRİNCİLİĞİ 


1924, 1927 VE 1932 SENELERİNDE TERTİP EDİLEN ÜÇ TURNUVA TAFSİLATLI BİR SURETTE SON İKİ MAKALEDE ANLATILMIŞTI. BU MAKALEDE İSE 1933 İLE 1955 SENELERİ ARASINDA TERTİP EDİLEN TURNUVALAR HAKKINDA ÖZET BİR BİLGİ VERİLECEK VE TURNUVANIN ŞİMDİKİ ZAMANDA MESELE HÂLİNE GELEN YILDIZ SİSTEMİNE DÂHİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ KONUSUNA DEĞİNİLECEKTİR. 


MEHMET YÜCE 


itbol dergisindeki yazılarıma Yıldız (— ös başlıklı makalemle başlamış, 

Cumhuriyet'in ilanına kadar olan dönemi anlattıktan sonra Cumhuriyet devri sırasında tertip edilen Türkiye Futbol Birinciliği'ne değinmiştim. 
Son iki makalede 1924, 1927 ve 1932 
senelerinde fasılalı olarak düzenlenen birincilikleri tafsilatlı bir surette anlattım. 
Bu yazının ilk bölümünde sonraki senelerde neler olduğundan kısa bir özetle bahsettikten sonra bu yarışmaların yıldız hesabına katılıp katılmaması konusuna değineceğim. 
Türkiye Futbol Birinciliği 1933, 1934 ve 1935 
senelerinde 1932 senesine benzer formatta grup ve final maçları statüsüne uygun bir surette düzenlendi. Sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kazandığı bu birinciliklerden sonra 1936 senesinde kesintiye uğradı. 1937 senesinde Milli Küme'nin hayata geçirilmesi sebebiyle mezkür lige iştirak etmeyen kulüplere açık hâle getirilerek statüsü bir defa daha değişti. Milli Küme harici kulüplerin katıldığı bu turnuvayı Bafra İdman Yurdu kazandı. 
1938 senesinde de bir evvelki seneki statüde 
devam eden turnuvanın şampiyonu Eskişehir Demirspor oldu. 1939 yılında bir defa daha kesintiye uğrayan turnuva 1940 senesinde statüsü bir kez daha değiştirilmek suretiyle yeniden düzenlenmeye başlandı: (*) Türkiye Futbol Birinciliği üç senedir Milli Küme harici bırakılan şehirler arasında tertip ediliyordu. Bu turnuvanın galibine de Gruplar Şampiyonu namı veriliyordu. Bu sene Türkiye Futbol Birinciliği nizamnamesi değiştirilerek Milli Küme Şampiyonu ile Milli Küme harici mıntıkalar arasında tertip edilen Gruplar Şampiyonu arasında icra edilecek bir final müsabakası ile Türkiye Şampiyonu'nun 
belirlenmesine karar verildi. 1940- 41 
mevsimi başında 1940 gruplar şampiyonu Eskişehir Demirspor ile Milli Küme Şampiyonu Fenerbahçe Türkiye Şampiyonluğu için karşılaştı. 21 Eylül 1940 Cumartesi oynanan müsabaka golsüz berabere bitince ertesi gün yeniden karşılaştılar. Rakibini 3-1 mağlup eden Eskişehir Demirspor 1940 senesi 
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1942 Türkiye Şampiyonu Harbiye İdman Yurdu. 


Türkiye Futbol Birinciliği'ni kazanmış oldu. 
1941 senesinde statüsü bir defa daha 
değiştirilen birinciliklere Milli Küme'de yer alan takımlar da alındı. Bu turnuvayı Ankara'nın Gençlerbirliği kulübü kazandıktan sonra devrisi sene aynı statüde kalınmayıp statü yap-boz tahtasına çevrilir gibi bir defa daha değiştirildi: (9) 1942'de Milli Küme yapılmadı ama statüsü bir defa daha değiştirilen Türkiye Futbol Birinciliği yapıldı. Bu sefer grupların birincileri kendi aralarında oynayıp bir şampiyon çıkardılar. Bu şampiyon kulüp, İstanbul, Ankara ve İzmir Ligi şampiyonlarına iştirâk ederek tertip edilen Türkiye Birinciliği'nde yer aldı. 
Harbiye kulübünün kazandığı bu şampiyonadan sonraki sene birincilik yarışmaları düzenlenmedi. 

Defalarca kesintiye uğrayan ve yine bir o kadar statüsü değişen bu enteresan turnuvanın 

1944 senesindeki statüsü 1942 senesi ile aynı 
statüde tertip edildi ve Fenerbahçe üçüncü ve son defa bu turnuvanın galibi oldu. 

1945 senesinde de aynı statü ile düzenlenen 
birinciliklerde bu sefer Beşiktaş, İzmir Altınordu ve İzmit Harb Filosu'nun önünde 
Ankara Harb Okulu şampiyon oldu. 1948 
senesine kadar yine aynı usul ile tertip edilen birincilikleri sırası ile Gençlerbirliği ve Ankara Demirspor kazandı. 1948 senesi Londra Olimpiyat Oyunları sebebi ile sadece gruplar şampiyonu belirlendi ve birincilikler icra edilemedi. Gruplar şampiyonluğunu Adana 


Demirspor kazandı. 

1949'daki birinciliği Ankaragücü kazandıktan sonra 1950'deki turnuvada çok ilginç bir olay meydana geldi. Beşiktaş turnuvaya ikinci takımıyla katıldı: (***) 

Beşiktaş ise Milli Küme'nin bitimiyle beraber, Türkiye Futbol Birinciliği müsabakaları olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne bir seyahat gerçekleştirmiştir. 
Birincilik müsabakalarına da ikinci takımı ile katılmıştır. 


* Mehmet Yüce, İdmancı Ruhlar, İletişim Yayınları, 2015. 
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nçlerbirliği “kara kırmızı” 


Göztepe'nin kazandığı bu turnuvadan sonraki sene -bu sefer birinci takımı ile katılan-Beşiktaş 1951 senesinde Türkiye futbol birincisi oldu. Bu Beşiktaş'ın kazandığı ikinci şampiyonluktu. 

1952 senesindeki birincilikler tıpkı 1948 
senesinde olduğu gibi bu sefer de Helsinki Olimpiyat Oyunları nedeniyle yapılamadı. 
Türkiye futbol tarihini anlatan kaynaklar nedense bu turnuvayı 1952 senesinde bitirirler. 
Bundan sonrasını önemsemezler. Bunun sebebi olarak da 1952 senesinde İstanbul'da başlayan Profesyonel Küme ve futbolda profesyonelliğe geçişi gösterirler. 

Hâlbuki kazın ayağı öyle değildir. 1953 
senesindeki turnuvaya henüz profesyonelliğe geçmeyen Ankara, İzmir gibi şehirlerin yanı sıra Anadolu'nun en güçlü şampiyonları iştirak etmiştir. İstanbul'daki durum ise şu cümlelerle anlatılabilir: (****) 

Profesyonellik öncesi, 1951 senesine kadar Türkiye Futbol Birinciliği adı verilen turnuvaları ayrıntılı bir surette İdmancı Ruhlar'da işlemiştim. İstanbul'da profesyonel kümenin başlaması ile birlikte bu yarışmanın önemi 

bir miktar azaldı. Zirâ artık İstanbul'u Amatör 


TA 
» 


#* a.g.e 
##* a.g.e 
*** Mehmet Yüce, Romantik Yürekler, İletişim Yayınları, 2015. 


" efsane forması ile 

Küme şampiyonu temsil etmeye başladı. 
1955-56 sezonundan itibâren Ankara ve 

İzmir mıntıkalarının da profesyonelliği kabul etmesinden sonra Türkiye Futbol Birinciliği futbol âlemindeki ehemmiyetini iyice kaybetti. 
Bununla birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin as oyuncularından müteşekkil amatör takımlarının oynadıkları üç heyecanlı maç sonunda Galatasaray amatör takımının İstanbul şampiyonu olarak İstanbul'u temsil etmesi, o devir için hâlâ büyük haber değeri taşıyordu. Ayrıca bu sezon memleket futbol vadisindeki mıntıkaların güçlerini kıyas etmemiz bakımından 1953 senesinde tertip edilen Türkiye Futbol Birinciliği'nde yapılmış maçları araştırdım. 

Sekiz şehirde yapılan grup mücadelelerinde birinci olan takımlar Adana ve Mersin'de düzenlenen final grubuna katıldılar. Dörder takımdan iki grupta yapılan maçlar neticesinde Galatasaray ve Ankara Havagücü kulüpleri finale kaldı. Finalde rakibini mağlup eden Galatasaray amatör takımı böylece tarihinde ilk defa Türkiye şampiyonu oldu. 

Bana kalırsa Ankara ve İzmir'in profesyonelliğe geçtiği 1956 senesine kadar yapılan Türkiye Futbol Birinciliği'nin önceki senelerde yapılanlardan hemen hiçbir farkı yoktur. 

Tek fark İstanbul'un profesyonel kümeye geçmesidir. Bu tarihten sonra yapılan şampiyonalar ise önemini bir nebze yitirmiştir. Yani Galatasaray'ın 1953'de, 

Adana Demirspor'un 1954'de ve Acar İdman Yurdu'nun 1955'de kazandığı şampiyonluklar, önceki senelerde yapılanlardan daha değersiz değildir. Statüsü defalarca değişen, çeşitli sebeplerle birçok sene kesintiye uğrayan Türkiye Futbol Birinciliği her şeyden önce bütün mıntıkalara, dolayısıyla kulüplere açık bir yarışma değildir. Onunla aynı zaman diliminde icra edilen Milli Küme ile zaman zaman çakışan statüsü ise işin başka bir boyutudur. Ayrıca ve hepsinden önemlisi bir lig yarışması değildir. Tıpkı Türkiye Kupası'na benzer statüde eleme usulü öncelikli bir turnuvadır. 1959'dan sonra düzenlenen Türkiye Milli Ligi ile herhangi bir benzerliği de yoktur. 


***** 40'lı senelerin muazzam Fenerbahçe kadrosu. Fotoğrafta 


TARİH 


Dolayısıyla yıldız sisteminde değerlendirilmesi bu satırların yazarına göre uygun değildir. 


Not: Yıldız Savaşları isimli makaleme eleştiride bulunan Fenerbahçe Müze Müdürü Sevgili 

Alp Bacıoğlu'na söz verdiğim üzere -son defa olarak- cevap vereyim: 

Bu tür statüsü değişken, süreklilik arz etmeyen ve tüm kulüplere açık olmayan turnuvaların, sampiyonaların kuralını, kaidesini açıklamak, onları yıldız sistemine dâhil edip etmemek, hangi tarihte bitip bitmediğine hüküm vermek, futbol tarihinden bi-haber kulüp idarecilerine, bölük pörçük kulaktan dolma bilgilerle ahkâm kesen gazetecilere veya -kopyala yapıştır- spor tarihçilerine kalmamalıdır. Futbolseverlerin ilgisini çeken bu tür konular; araştırmalar neticesi bulunan belgeler, veriler ışığında muhakeme edilmeli ve tartışılmalıdır. 


Türkiye Futbol Birinciliği (1924 - 1955) Sezon Türkiye Futbol Birincisi 
1923 - 24 Harbiye 

1924 - 25 - 

1925 - 26 - 

1926 - 27 Muhafız Gücü 

1927 - 28 - 

1928 - 29 - 

1929 - 30 - 

1930 - 31 - 

1931 - 32 İstanbulspor 

1932 - 33 Fenerbahçe 

1933 -34 Beşiktaş 

1934 - 35 Fenerbahçe 

1935 - 36 - 

1936 - 37 Bafra İdman Yurdu 
1937 - 38 Eskişehir Demirspor 
1938 - 39 - 

1939 - 40 Eskişehir Demirspor 
1940 - 41 Gençlerbirliği 

1941 - 42 Harb Okulu 

1942 - 43 - 

1943 - 44 Fenerbahçe 

1944 - 45 Harb Okulu 

1945 - 46 Gençlerbirliği 
1946 - 47 Ankara Demirspor 
1947 - 48 Adana Demirspor 
1948 - 49 Ankaragücü 

1949 - 50 Göztepe 

1950 - 51 Beşiktaş 

1951 - 52 - 

1952 - 53 Galatasaray 
1953-54 Adana Demirspor 
1954 - 55 Acar İdman Yurdu 


Not: 1936 - 37'de Bafra İdman Yurdu, 1937 

- 38'de Eskişehir Demirspor ve 1947 - 48'de Adana Demirspor kulüpleri Türkiye Gruplar Şampiyonu ünvanını kazanmıştır. Türkiye Futbol Birinciliği, Ankara ve İzmir profesyonel kümeleri kuruluna kadar devam etmiş, daha sonra Türkiye Amatör Şampiyonası nâmını almıştır. İcmâl, Türkiye Futbol Birinciliği (1924 - 19551 Harb Okulu (Harbiye) 3, Fenerbahçe 3, Beşiktaş 2, Eskişehir Demirspor 2, Gençlerbirliği 2, Adana Demirspor 2, Muhafızgücü |, İstanbulspor 1, Bafra İdman Yurdu 1, Ankara Demirspor 1, Ankaragücü 1, Göztepe |, Galatasaray 1, Acar İdman Yurdu 1. 


sevgili kaptanları Cihat Arman'ın “kanarya sarısı” kazağı da seçiliyor. 
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VURDU GOL OLDU 


Dünya Kupası'nda önce herkes 
Messi, Ronaldo ve Neymar'ın Ballon d'Or için yarıştığını söylüyordu. 
Ancak hepsi uzun süredir tatil yapıyor. Modric halen oynuyor. 
ER 
ZLATKO DALIC 


Bu kupada, milli takımla elde edeceğim tüm geliri hayır kurumlarına bağışlayacağım. Futbolcuların ülkelerini temsil ederken paraya ihtiyaç duyduklarını düşünmüyorum. 
ER a a Ee 


MBAPPE 


KA 


A 


Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nde finale taşıdım ve ülkemle de Dünya Kupası'nda finaldeyim. Herkes artık 

dünyanın en iyi defans oyuncuları 

arasında olduğumu kabullenmeli. 
il 


DEJAN LOVREN 


Neymar sahada bazen sirk gösterisi yapıyor. 
Hepimiz bunu biliyoruz. 
İmama | 


RAFAEL MARGUEZ 


Belçika ile kaybetmeyi, 
Fransa ile kazanmaya tercih ederim. 


a 
EDEN HAZARD 


Neymar sürekli yatmak istiyorsa, o zaman eve gidip yatağında uyumalı. 


e a e 
MİGUEL LAYUN 


Hazırlayan: Emrah Akbaş 


ünya Kupası yarı finalinde İngiltere — Hırvatistan D maçı 120 dakinanın sonunda 2-1 Hırvatistan'ın lehine 

bitmiş, İngiltere uzun süredir kurduğu kupa kaldırma hayalinin kıyısından dönmüştü. Oysa her şey İngiltere adına ne kadar da hoş başlamıştı. İngiltere rakiplerini bir bir yenmiş ve “Football is coming home” şarkısı yeniden gün yüzüne çıkmıştı. Hatta bu slogana o kadar inanılmıştı ki İngiliz teknik adam şık yeleklerinin üzerine bu cümleyi yazdırmıştı. Fakat sonuçta İngiltere evine kupasız döndü. Elendikleri maçın sonrasında İngilizlerin teknik direktörü Gareth Southgate her kaybeden gibi üzgündü. Onu teselli edense eşi Alison Southgate oldu. Stadyumu dolduran üzgün İngilizler ve mutlu Hırvatların stattan ayrılmasının ardından, koskocaman bir sessizliğin içerisinde eşine sarılarak onu teselli eden Alison Southgate'in bu davranışı Dünya Kupası'nın en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Çiftin tribündeki bu fotoğrafı hem aşk hem de futbolu bir araya getiren nadide anlardan biriydi. Belki de eşi Alison o sırada Gareth'e “Hiçbir şey bitmedi. İngiltere için o kupayı kazanacaksın.” diyordu kim bilir? Hem zaten aşk da bu değil miydi? Yensen de yenilsen de sevdiğinin yanında olmak. İngiliz hoca belki evine kupasız döndü ama evinde onu bekleyen güzel bir aşk hikayesi vardı. 
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sahne oldu. Kupa öncesi Rusya seyahati yapmak ve 

turnuvayı yerinden seyretmek isteyen bir grup Meksikalı arkadaş, eşinden izin alamadığı gerekçesiyle seyahate gelemeyen arkadaşlarının maketini yaptırdı ve bu maketi izledikleri her maça götürdü. Arkadaşlarını temsil eden bu maketin üzerine “Cadı eşinden izin alamadı” yazan arkadaş grubu, maketi stadyumdan otele kadar her yere taşıdı ve arkadaşlarının maketine odalarında bir yer verdi. Stadyum dışında da çok ilgi gören maket ile neredeyse her ulusun taraftarları fotoğraf çektirdi. Arkadaşlarının Rusya'ya gelmesine engel olan eşine kızgınlığını göstermek isteyen bu arkadaş grubu, maketi Rus kadın taraftarlar ile birlikte fotoğraflayarak arkadaşlarının eşini kızdırmayı da ihmal etmedi. Çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Eşinden izin alamadığı için turnuvayı evinden seyretmek zorunda kalan Meksikalı taraftara arkadaşlarının yaptığı bu jesti güzel bir asist olarak değerlendirdik ve ayın asisti olarak kayda aldık. 
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